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Wisselingen bij uitbaters winkels en horeca 

 Kennisquiz Zoutkamp 

 Mijn beroep: Vrachtwagenchauffeur  

 Dorpsagenda  

 Uit de kunst: Zoutkamper schilderes  
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Colofon 
 
Redactie 
Gerry Buitenwerf, Churchillweg 31, 9974 PA Zoutkamp 
Betty Rispens, H.J. Siccamastraat 10, 9974 SC Zoutkamp 
Ada van den Heuvel, De Snik 23, 9974 NG Zoutkamp 
Anita Smit-Jager, Prins Bernhardstraat 46, 9974 RS Zoutkamp 
Marja Oostindiën, Churchillweg 48, 9974 PC Zoutkamp 
Jettie Bouma, Churchillweg 63, 9974 PB Zoutkamp 
 

Inleveren kopij  
Kopij voor de Schudzeef graag mailen als JPG, TIF of DOC bestand naar  
redactie@deschudzeef.nl  of inleveren bij een redactielid. 
 
De eerstvolgende verschijningsdatum is 26 januari 2024 
Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór 16 januari 2024 
 
Voor betalingen en schenkingen: 
Banknummer: NL 41 RABO 0316 0231 83 o.v.v. De Schudzeef 
 

 Kijk voor de digitale Schudzeef op onze website www.deschudzeef.nl 

     Volg De Schudzeef ook op Facebook  

 

Advertentietarieven 2024 

Eenmalig 1/1 A4 - €30,00          6 x per jaar 1/1 A4 - €115,00 

Eenmalig ½ A4 - €17,00             6 x per jaar ½ A4 - €60,00 

Eenmalig ¼ A4 - €9,00               6 x per jaar ¼ A4 - €30,00 

½ A4 is: hoogte 13,5 cm x breedte 17,5 cm →  liggend 

¼ A4 is: hoogte 13,5 cm x breedte 8,5 cm → staand 

 

Deze Schudzeef is mede mogelijk gemaakt door:  

90°Oost, Bakkerij en Lunchroom De Zilte Bries, Benes Uitvaartbegeleiding, Bootverhuur Zoutkamp, 
Cafetaria ’t Centrum, Café & Partycentrum De Kegel, Claudia de Boer-voetverzorging, Dieverdoatsie, 
Dorpsbelangen Zoutkamp, Fietsverhuur Zoutkamp, Garnalenafslag Zoutkamp, Hair2hair, 
Handelsonderneming Elsinga, Heidema-Medendorp Fonds, Heiploeg International B.V., Hendrikson 
Shrimping BV, Jacco de Jong bestratingen, Jachtwerf Gruno, J.H. Pruim Groente- en Fruithandel, 
Kaasbus Menno Bol, Kapsalon Marijke, Landman borduren, Camping ’t Ol Gat, Oostindien Hoveniers, 
Palingrokerij Gaele Postma, Pizzeria Restorante L’Ancora da Mario, Restaurant De Oude Sluis, 
Restaurant IJssalon De Boeter, Restaurant ZK86, Restaurette Schierzicht, Robersum Recreatie, 
Rijwielreparatie H. v.d. Veen, Smit Food, Slagerij de Sluis No2, Sonnema Dakbedekking, Spar Bergstra, 
Uitvaartvereniging De Laatste Eer, Varen en Sleepnetvissen op de Waddenzee met de ZK 9, VDB 
Kunststofkozijnen, Vishandel van der Heide, Visser Auto Service, Windkracht 8. 



Voorwoord 
 
Veranderingen 
 
Het leven staat bol van veranderingen. Veranderingen op groot en op klein, op blij en op verdrietig 
gebied. Soms zijn ze te miniem om op te noemen, soms te groot om  te bevatten. Feit is dat alles in 
het leven onderhevig is aan leuke en minder leuke veranderingen. 
  
In ons dorp vinden er in deze maanden ook een aantal veranderingen plaats op het gebied van de 
infrastructuur. Zo wordt de bakkerswinkel voortaan door Lizette Visser en haar partner Wopke 
Hettema  gerund, wordt Marissa de Jong de nieuwe uitbater van De Boeter en neemt Malou 
Claassen de slagerij over. 
 
We merken dat de Schudzeef weerklank in het dorp vindt en zijn blij met de inzendingen die we 
ontvangen. Leverde Dirkje Nienhuis- Sloot de vorige editie een leuk cijferweetje in, Pieter Hoekstra 
verraste ons deze keer met een door hem samengestelde, mooie kennisquiz van Zoutkamp en 
Hendrik Nienhuis klom weer voor ons in de pen om te vertellen over de oorlog en daarna. Hartelijk 
dank voor de inzendingen en…ga zo door! 
 
In de rubriek Ondernemers in de schijnwerpers leest u over het maritieme uitzendbureau van Mark 
Sloot, Esther Toxopeus vertelt over haar maritieme kunst en Niels Visser deelt zijn ervaringen over 
zijn beroep als vrachtwagenchauffeur. 
 
Bent u benieuwd wie in de voormalige Wilhelminaschool zijn neergestreken? Wij waren dat wel en 
hebben twee bewoners opgezocht. Ingeborg Nienhuis toonde zich, op ons verzoek, bereid iets te 
vertellen over haar activiteiten op het gebied van ons dialect en stuurde ook nog een leuk Gronings 
aftelgedicht over het Sinterklaaslopen mee. 
 
Ons redactielid Ada van den Heuvel heeft helaas besloten ons te verlaten. Ze had zich voorgenomen 
om, als voormalig redactielid van de voormalige Schudzeef, de krant te helpen opstarten en heeft dit 
op voortreffelijke wijze en met veel inzet twee jaar lang gedaan, waarvoor hartelijk dank. We zullen 
haar en haar enthousiaste inbreng dan ook missen en zijn wel blij dat we Janna Hulshof als nieuw lid 
van de redactie welkom mogen heten. 
 
Dit en nog meer leest u in de zesde editie – in totaal dus de twaalfde krant-van de tweede jaargang. 
Eind januari kunt u de eerste editie van de- alweer- derde jaargang tegemoet zien.    
 
Rest ons u allen een – in alle opzichten- goede feestmaand toe te wensen, maar we zijn ons ervan 
bewust dat er mensen zijn die het dit afgelopen jaar moeilijk hebben gehad en nog hebben. We 
wensen hen veel sterkte, licht, warmte en liefde toe van de mensen om hen heen. 
  
De redactie         

 

                  

 
 
 



Berichtjes en bedankjes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

Het is ongelooflijk stil en leeg maar mooi zijn de herinneringen aan 

Ria 
Bedankt 
voor een stil gebed 
Voor die stille omarming 
Voor die troostende woorden 
Gesproken of geschreven 
 
Het doet goed om te weten dat zovelen met ons meevoelen. 
 
 Jozef Blom 

 Jeroen en Petra 
 Regina en Bert 

 Kleinkinderen 
Zoutkamp, oktober 2023 
 

 

 

Beste allemaal, 

Dan hoor je plotseling dat je ziek bent en een traject in moet.... 
Dan word je overdonderd met aandacht door middel van kaarten, appjes, bloemen, enz. 
Wat deed dat goed en wat doet dat goed! 
 
Wat zijn er veel lieve mensen die meeleven en je steunen in de meest uiteenlopende vorm.  
Dank, veel dank!! 
 
Hartelijke groet, 
Pieter Hoekstra & Jolanda Ozinga 
 

 
Ik wil iedereen bedanken voor de kaarten, telefoontjes en appjes die ik heb mogen 
ontvangen tijdens mijn ziekenhuisopname en mijn verblijf in het revalidatiecentrum  
De Tirrel. 
 
Liefs, Janette en Jan Hofman 
 



   Stichting Oude Kerk Zoutkamp nodigt u uit……….. 

 

     

   HARRY NIEHOF, Op Wier 

                                          Zanger, gitarist, songwriter en streektaalprijswinnaar 

 

 Zaterdag 25 november 2023 
19:30 uur (kerk open om 19:00 
uur, Marnestraat 1a) 
 

Kosten € 12,50/€ 7,50 voor leden 
Kammeroaden van de Olle Kerk 
 
Bij aanvang gratis  
 

In de pauze is er tijd voor een 
drankje en gezelligheid.  

Alleen contant afrekenen 

     

Zanger/gitarist/songschrijver/producer Harry Niehof uit Feerwerd, winnaar van de Streektaalprijs van 

DvhN en de Grunny van RTV Noord, neemt je mee in zijn nieuwste Groninger songs over het vlakke 

land, aangevuld met bekende liedjes uit zijn omvangrijke repertoire. Hij begeleidt zichzelf op zijn 

gitaren in zijn unieke fingerpickingstijl. 

 

Kaarten verkrijgbaar bij  Bert Bouma, De Schans 36, 06 2286 1315 

Hendrik Jan Brands, Churchillweg 75, 06 2254 1901  

 Lyanne Ronda, Dorpsstraat 33, 06 5369 4871 

 

Graag gepast en contant afrekenen.      VOL = VOL 

 

 



Kerstviering vrouwengespreksgroep ‘Dient elkander door de liefde’ 

Op woensdag 13 december organiseert de vrouwengespreksgroep een Kerstviering in gebouw ‘Het 
Anker’. De leiding is in handen van Janny van Wieren. Het thema van de bijeenkomst luidt: ’In de gloria.’  

De viering is toegankelijk voor leden en gasten. Dames die de viering willen bijwonen, kunnen zich  -
voor 1 december- opgeven bij Janny van Wieren, tel. 0595- 401342. 

                                                                                                                                    

Kerstdiensten van de Protestantse gemeente Zoutkamp 

Op zondag 24 december wordt ’s avonds om 21.00 uur een dienst gehouden onder leiding van Nathalie 
van der Bleek. 

Op Eerste Kerstdag vindt om 10.00 uur een dienst plaats, waarin ds. H. Arensman uit Drachten zal 
voorgaan. Het orgelspel wordt tijdens beide diensten verzorgd door organist Sjaak de Wind. 
 

                                                                                                                                    
 

Ruilkring Hogeland 

Pangeln op het Hogeland, oftewel ruilen op z’n Grunnegs 
Leden van Ruilkring Hogeland vormen samen een netwerk met als doel onderling diensten en 
goederen te ruilen zonder tussenkomst van geld. Met pangels -de lokale virtuele munt van Ruilkring 
Hogeland-  verreken je administratief wat je hebt geruild. 
 
Welke klusjes zou je wel willen doen voor een ander? 
Waar kun je zelf wel eens hulp bij gebruiken? 
Wie koopt van jou je zelfgemaakte jam? 
Heb jij spullen te leen of wil je zelf iets lenen? 
 
Spreekt dit idee jou aan, kom dan eens vrijblijvend langs op een van onze inloopbijeenkomsten. 
Misschien is de Ruilkring iets voor jou. 
Om mee te kunnen doen moet je lid worden van Ruilkring Hogeland. Je kunt je aanmelden via het 
contactformulier op de website www.ruilkringhogeland.nl.  
Ruilkring Hogeland gaat zorgvuldig om met de privacy van haar leden. Onze privacyverklaring kun je 
ook op de website vinden. Meer weten? Kijk op www.ruilkringhogeland.nl 
 

                                                                                                                                    
 

Geen WinterWelVaart in Zoutkamp 

Tot onze grote spijt moeten we melden dat er in 2023 geen WinterWelVaart in Zoutkamp zal 
plaatsvinden. Het evenement wordt al enkele jaren georganiseerd door het Visserijmuseum. Op de dag 
zelf waren er voldoende mensen bereid om te helpen, waarvoor hartelijk dank, maar in de 
voorbereiding hebben we te weinig vrijwilligers op de been kunnen krijgen. Het zou natuurlijk 
fantastisch zijn als dit volgend jaar wel lukt. Als je graag een steentje wilt bijdragen, stuur dan een mail 
naar info@winterwelvaartzoutkamp.nl We zoeken bovendien iemand die de coördinerende rol op zich 
wil nemen. Ben jij een organisatietalent? Aarzel niet en reageer via bovengenoemd mailadres. We 
wensen iedereen een gezellige decembermaand. Wil je toch nog de sfeer proeven van 
WinterWelVaart? Dat kan op 9 december in Sappemeer en van 15 tot en met 17 december in 
Groningen.  



 

 

 
 



               
  SOLTCAMPER KERSTFAIR  9 december  
 12.00 uur tot 18.00 uur  SOLTCAMPER KERSTFAIR 

 
Omdat Winterwelvaart dit jaar niet doorgaat en we toch graag wat willen organiseren in 
het dorp hebben we de 'Soltcamper Kerstfair' in het leven geroepen! 
 

De Kerstfair vindt plaats rondom de Oude Kerk. Op de Kerstfair vind je kerststukjes, woonaccessoires, 
brocante, kleding, oliebollen, tassen, kaartjes....en nog heel veel meer.  
 
Aan de kinderen wordt ook gedacht, er zullen diverse spelletjes zijn en een attractie. Welke? Dat 

houden we nog even geheim 😉 
 
De route zullen we aankleden met kerstboompjes en veel lichtjes, kortom, een gezellige boel. Er zijn 
ook toiletten aanwezig. 
 
Heb jij ook iets wat je graag wilt verkopen? Dan kan! Een kraam kost € 15,-. De kraam is 3 meter lang 
en heeft een dakje. Opgeven kan bij Lianne Bolt, 0620510035 of bij Nettie Zijlstra, 0651284170. 
 
We hopen dat jullie allemaal komen en dat het een gezellige Kerstfair mag worden!! 
 
 

                                                                                                                                    
 

Waarom zien we Jan Oliebol (Jan Zijlstra) bijna nooit meer in het dorp? Als je het volgende 
document leest zal je het wel begrijpen. De mogelijkheden om het document van Jan te 
lezen zijn: 

 

1. Online op: www.bit.ly/jan-zijlstra of scan de QR code 
2. Via de post, gooi dan je adres bij Jan in de brievenbus. 
3. Via de mail, gooi dan je emailadres bij Jan in de 

brievenbus. 
 

Met vriendelijke groet, 

Jan Zijlstra 

 

                                                                                                                    
                 
 

Kleding inleveren 
 
Gebruikte, en nog nette, kleding kunt u inleveren bij het 
ophaalpunt voor Dorcas, in de schuur van P Bolt-Vos, 
Churchillweg 19.  

 

 



Beste Inwoners van Zoutkamp 

 
Zoals u weet of misschien iets over hebt gehoord stoppen wij 
helaas op 25 november met onze Slagerij de Sluis no 2. Maar er is 
ook goed nieuws: De Slagerij wordt overgenomen door Malou 
Claassen en Gert Jan de Vries van ZK 86. 
Langs deze weg willen wij u bedanken voor hoe wij door u zijn 
ontvangen! We hebben veel plezier en lol gehad. Nogmaals heel 
erg bedankt voor dit geweldig jaar. 
Wij wensen Malou en Gert Jan en personeel heel veel succes met het voorzetten van de Slagerij.  
 
Team Slagerij de Sluis No 2  
 

                                                                                                                     
 
 

Gert Jan en Malou openen Slagerij De Koude Keuken 
 
“Wat zou het zonde zijn als er geen slager meer in het dorp is 
hè?” Dit zei ik een aantal weken geleden tegen Gert-Jan. 
 
Na wat overleg met elkaar, collega's en familie toch maar 
besloten, tijdens ons zondagse rondje in het bos op 
Lauwersoog, om het nummer te draaien in de advertentie op 
Marktplaats. Wij hadden nog geen idee wie deze mannen 
waren. Wel haalden we er af en toe vlees, maar persoonlijk 
kenden we ze niet.  
 
Maandag kregen wij een bericht met de vraag of we hadden 
gebeld. Ja, dat waren wij. We lieten blijken dat we interesse 

hadden. Dezelfde dag zijn we langs gegaan, omdat Gert-Jan die week weer 6 weken naar zee ging. En 
toen ging het snel... 
 
Wat is ons plan? Naast de verkoop van vlees gaan we ons richten op de verkoop van vers gemaakte 
maaltijden voor thuis. Deze hoeft u alleen nog maar warm te maken. Heeft u geen zin om te koken? Of 
even geen tijd? Dan kunt u bij ons terecht!  
 
Naast de ‘koude’ maaltijden zullen we in de oogstperiode de lokale agrariërs voorzien van een warme 
maaltijd. En natuurlijk kunt u bij ons terecht voor zowel barbecue- als gourmetpakketten. 
 
Gaan wij in december al open? Nee. De winkel zal niet meteen fysiek open zijn. We gaan open op 
afspraak en/of op vaste tijden. U kunt voor de maand december al wel bij ons terecht voor gourmet 
pakketten, rollades, droge worst en borrel pakketten. Meer informatie volgt. 
 
Vanaf half januari gaat de winkel fysiek open. 
 
Via deze weg willen wij ook het team van ‘Slagerij De Sluis no 2’ erg bedanken voor deze prachtige kans. 
We vinden het geweldig dat jullie de kennis en ervaring met ons willen delen. 
 
Hopelijk tot snel in de winkel, 
Gert-Jan de Vries & Malou Claassen 



 

 

 

 



Marrissa de Jong, nieuwe uitbater van De Boeter  

“Toegankelijkheid voor iedereen vind ik het belangrijkste” 

Ze is achttien jaar en vrijgezel, Marrissa de Jong, dochter van Jacco en Mariska en zus van Johanita. Ze 
heeft de havo gedaan en  zou een opleiding gaan doen, maar had daar toch geen zin in. 
 
Zo is het gekomen 
Op de vraag hoe ze op het idee kwam om de exploitatie van De Boeter over te nemen, zegt ze “Het 
begon als  grapje op het werk bij restaurant ZK 86. Collega’s Malou, uitbater van ZK 86 en Dirk, souschef,  
zeiden: ’Babette gaat eruit, is dat niet wat voor jou, Marris?’ Ze wisten natuurlijk dat ik niet meer naar 
school wilde. Toen heb ik dat thuis verteld en die zeiden: ’Als dat je wat lijkt, moet je dat gaan doen.” 
 
Steun van familie  
Van thuis krijgt de jeugdige uitbater alle 
steun. Moeder Mariska gaat meehelpen in 
De Boeter. De een gaat in de keuken en de 
ander in de bediening en zo wisselen ze 
elkaar om de dag af. Marrissa vindt het 
belangrijk dat de uitbater ook op de vloer 
aanwezig is en gezien wordt door de klanten.  
Ze werkt nu in de keuken bij ZK 86 en dat gaat 
heel goed. “En ik heb er ook alle vertrouwen 
in dat mama dat kan”, lacht ze. Zus Johanita, 
wiens hart bij de kermis ligt wil, voordat ze 
haar kermisdroom waar kan maken, ook 
graag meehelpen in de zaak van haar zus, in 
de ijssalon of als afwashulp. 
 
IJssalon 
De ijssalon blijft, maar er gaat wel ander ijs verkocht worden, Italiaans schepijs. Mariska: “Er komt ook 
een ijsvitrine. Het oog wil ook wat, daarom hebben we voor Italiaans schepijs gekozen, wij vinden het 
lekkerder en die bakken zijn ook heel mooi opgemaakt.’ 
 
De menukaart 
Mensen kunnen bij De Boeter terecht voor de lunch en voor het diner. Voor de lunch staan diverse 
broodjes op het menu, zoals onder andere  een stokbroodje met een gehaktbal, maar ook een broodje 
gezond, een broodje filet Americain en een broodje carpaccio. 

“s Avonds willen we met plateservice gaan werken. Dan zetten we bijvoorbeeld een plate met schnitzel, 
een varkenshaasje en saté en sparerib  op de menukaart en de kibbeling en de lekkerbekjes blijven ook. 
Voor het dessert, maar ook voor bij de koffie willen we  warme wafels serveren, met slagroom.”  
 
Overname personeel 
Babette heeft in oktober haar personeel ontslagen. Marrissa neemt in eerste instantie het personeel 
niet over, maar ex-werknemers mogen wel solliciteren. Ze dienen er echter wel rekening mee te 
houden, dat zij andere regels hanteren en alles anders gaan doen. Marrissa heeft trouwens al een 
werkneemster gevonden in de persoon van dorpsgenoot Margretha Bos.  
 
Pinksteren 
Met Pinksteren komt er een bar buiten te staan. Op de vrijdag en de zaterdag verzorgen ze de lunch en 
het diner, zoals altijd, maar op Pinksterzondag en Pinkstermaandag gaat dat niet lukken en wordt een 
eenvoudiger menu gehanteerd. Voor de zaterdagavond mikt ze op de iets oudere garde en wordt een 
zanger ingehuurd, die voor die leeftijdsgroep aantrekkelijk is. “Wij willen namelijk toegankelijk zijn voor 
iedereen, voor jong en oud, dat is het belangrijkste”, beklemtoont ze. 



Het is ook de bedoeling, dat ze veel dingen met Malou van ZK 86 gaat kortsluiten, zoals Babette dat 
ook wel deed. 
 
Thema-avonden 
In de winter, als het minder druk is, is het de bedoeling om thema- en bingoavonden te organiseren. 
Tevens bestaat er dan de mogelijkheid om een high tea bij de zaak te boeken.  

Opening 
Plannen genoeg, dus, maar eerst moet de opening nog plaatsvinden. “Wanneer dat zal gebeuren, is 
nog niet duidelijk. Misschien half februari, maar dat hangt  af van de snelheid waarmee de verbouwing 
plaats kan vinden”, aldus Jacco. De inrichting wordt anders, er komt nieuw meubilair, het sanitair wordt 
vernieuwd,  de keuken wordt ook bijna helemaal vernieuwd en er wordt geverfd. De buitenkant blijft 
eerst hetzelfde, evenals de naam. 
 
Wat wél duidelijk is, is dat het hele gezin achter de plannen van dochter en zus Marrissa staat en dat 
de handen jeuken om te beginnen en de gasten van tongstrelende gerechten te voorzien. We wensen 
hen dan ook veel succes. 
 

                                                                                                                                    
 

Overname bakkerswinkel door Wopke en Lizette 

Denken en praten 
Lizette Visser en haar partner Wopke Hettema lazen op Facebook, dat Lisanne Zijlstra en Marije van der 
Ploeg zouden stoppen met het runnen van de bakkerswinkel. Ze namen het voor kennisgeving aan en 
dachten er verder niet over na, totdat mensen vroegen of het niet iets voor hun was. Toen gingen de 
radertjes draaien. Ze wonnen informatie in bij hun accountant, zochten contact met ondernemers uit 
hun netwerk en benaderden vervolgens Lisanne en Marije. Hun enthousiasme nam toe en na een week 
van rijp beraad besloten ze de bakkerswinkel over te nemen. 
 
Wopke en Lizette 
Wopke komt uit Drachten, is gescheiden en  
vader van drie zonen. Sinds ruim twee jaar woont 
hij samen met Lizette die ook drie kinderen heeft 
waarvan twee nog thuis wonen. Wopke is op 
voetbal gegaan en voelt zich goed thuis in 
Zoutkamp. Hij werkt bij Stork als sales manager 
en organiseert klassieke rally’s met zijn bedrijf 
Business Rally Events. Lizette heeft bijna 
zeventien jaar een eigen kinderopvang gehad en 
werkt af en toe bij restaurant De Oude Sluis.  
 
Veel zin 
Wopke en Lizette hebben allebei enorm veel zin 
in de nieuwe uitdaging. Met Lego hebben ze al 
een maquette gemaakt van de indeling van de 
bakkerswinkel en ze zijn druk aan het 
brainstormen  over de inrichting van de winkel en 
alles wat er verder nog bij komt kijken. Bakker 
van der Bijl blijft hun leverancier. 

Wopke en Lizette vinden het belangrijk dat winkels en ondernemers in Zoutkamp kunnen blijven 
bestaan en willen graag samenwerken  met de andere ondernemers en verenigingen om Zoutkamp 
leefbaar en interessant te houden voor inwoners en toeristen. ’Samen kom je verder’, is hun motto. 



In de eerste week van januari wordt de winkel aan hun wensen aangepast. Op 8 januari gaan de deuren 
open voor genodigden en op 9 januari voor publiek. Vanaf dan zijn ze ook weer op de maandag 
geopend.  Uiteraard gaat de opening gepaard met een leuke actie, maar welke dat is en hoe die eruit 
gaat zien, is vooralsnog een verrassing. 

We gaan het zien en wensen hen alvast veel succes. 
 
 

                                                                                                                                    
 
 

Dorpsagenda 

Hebt u iets voor de dorpsagenda -een vergadering, feest, evenement of iets wat u organiseert voor 

het dorp- mail het dan naar redactie@deschudzeef.nl  

zaterdag 25 november  
19:30 uur 

de Oude Kerk Harrie Niehof - Op Wier 

zaterdag 2 december De Kegel Sinterklaaslopen + jurering 
 met DJ R-Win 

zaterdag 9 december  
van 12:00 tot 18:00 uur 

Rondom de Oude 
Kerk 

Soltcamper Kerstfair 

woensdag 13 december Het Anker Kerstviering Vrouwengespreksgroep ‘Dient   
    elkander door de liefde’ 

zaterdag 23 december De Kegel Kerstnachtbal met Papa di Grazzi 

zondag 24 december  
21:00 uur 

De Nieuwe Kerk Kerstnachtdienst o.l.v. Nathalie v.d. Bleek 

maandag 25 december 
10:00 uur 

De Nieuwe Kerk Kerkdienst ds. H. Arensman uit Drachten 

dinsdag 26 december  
9:00 uur 

De Kegel Start PC De Kegel live op FM 

woensdag 27 december 
11:00 uur 
13:00 uur 

De Kegel  
Bezoek van Wensambulance 
Vinyldag – met gast DJ’s 

donderdag 28 december 
12:00 uur 
20:00 uur 

De Kegel  
Stamppot eten voor ouderen 
Sponsoravond 

donderdag 28 december door Zoutkamp Actiegroep Niezijl -  Lichtroute 2023 met  
    tractoren - Via Facebook is route te volgen 

vrijdag 29 december 
15:00 uur 
19:00 uur 

De Kegel  
Spijkerslaantoernooi 
Oude tijden herleven met DJ Billeke de Beer 

zaterdag 30 december 
21:00 uur 

De Kegel Feestavond met Henk Wijngaard& Partyband     
    Sunshine 

zondag 31 december 
11:00 uur 
17:00 tot 19:00 uur 

De Kegel  
Inloopdag met vis bakken en verse oliebollen 
Fust leegdrinken 

maandag 1 januari 2024 
17:00 uur  

De Kegel Einde PC De Kegel 

zaterdag 20 januari 2024 De Kegel Mart Hoogkamer & Lytse Hille 

zaterdag 24 februari 2024 De Kegeltuin Uitvoering Dukdalf - middag en avonduitvoering 

zaterdag 9 maart 2024 De Kegeltuin Uitvoering Dukdalf 

 



 

 

 

Restaurant IJssalon de Boeter    

Tel. 0595 438992 / deboeter@gmail.com 

 

 
 



LIVE RADIO IN ZOUTKAMP 
 

 Piraten Combinatie De Kegel  
 Na het grote succes in de voorgaande jaren 
 gaan we ook dit jaar weer de ether in!  
 Live vanuit  
 Café en Partycentrum ‘De Kegel’ 
 

 Wat is Piraten Combinatie De Kegel precies?   
 Zoals de naam het al een beetje zegt zijn wij een  
 groep etherpiraten die de koppen bij elkaar hebben gestoken 
 om tussen kerst en oud en nieuw wat gezelligheid via de  
 radio bij mensen in de huiskamer of op de werkvloer te  
 bezorgen met onze plaatjes en praatjes. 

 

                101.3 FM 
 U kunt ons ontvangen op uw radio van dinsdag 26 december t/m maandag 1 januari. 

 Ook kunt u luisteren via uw mobiel, computer of smart TV via www.pcdekegel.nl.  

 U kunt hier ook verdere informatie over ons vinden.               

 Voor een groet of verzoek kunt u ons bellen of appen via het nummer 

  06 87 25 20 92 
 Café en Partycentrum ‘De Kegel’ is de gehele week geopend. En we hebben leuke activiteiten en    

 feesten georganiseerd.  

 

Programma PC de Kegel 2023 

 
 Dinsdag 26 december 
 09.00 u Start PC de Kegel live op FM, de frequentie hiervoor is 101.3 FM. Online kunt u luisteren 
 via www.pcdekegel.nl 
 

 Woensdag 27 december 
 11.00 u Bezoek en verhaal Wensambulance, aan dit goede doel gaan wij een bijdrage leveren.  
 Men legt hierbij live in de uitzending uit wat het verhaal hierachter is en het hoe en waarom. 
 13.00 u Vinyldag, de hele dag de beste muziek vanaf vinyl met diverse gast DJ’s. 
 

 Donderdag 28 december 
 12.00 u Stamppot eten met ouderen met de platen van weleer.  
 Opgeven hiervoor kan bij Frank Zijlstra 06 10 78 28 27 
 20.00 u Exclusieve sponsor avond (café enkel geopend voor genodigden).  



 Vrijdag 29 december 
 15.00 u het PC de Kegel spijkerslaan toernooi, gewoon voor de gezelligheid! 
 19.00 u oude tijden herleven met DJ BILLKE DE BEER 
 

 

 Zaterdag 30 december 
 21.00 u Feestavond met Henk Wijngaard & Partyband Sunshine, 
  kaarten vvk* €10 aan de kassa €15 *vanaf 1dec verkrijgbaar bij Café en Partycentrum de Kegel 
 

 Zondag 31 december 
 11.00 u Inloop dag met vis bakken en verse oliebollen 
 17.00 – 19.00 u Fust Leegdrinken, daarna Café gesloten  
 

 Maandag 1 januari 2024  
 17.00 u  EINDE PC DE KEGEL bedankjes en afscheid een laatste groet en de laatste plaat.  
. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

Hier had uw advertentie   

kunnen staan !! 

 



Nijs van Dukdalf! 
 
‘Het is hollen of stilstoan!’ 
 
Een uitdrukking die u wellicht allemaal kent en u ook bekend voorkomt. Zo 
voelde het voor toneelvereniging Dukdalf op 17 september. We hadden 
net twee repetities met onze nieuwe regisseuse gehad: het stuk lezen, 
kijken naar de rollen, wennen aan elkaar. Toen trok ze de stekker eruit 
omdat het in de praktijk niet lukte om privé en het regisseren van een voor 

haar nieuwe toneelclub te combineren. Dat kan gebeuren, maar we voelden ons best verslagen. Na 
drie jaar hadden we eindelijk weer zicht op een uitvoering, waren we blij met de nieuwe locatie voor 
de repetities en weer vol enthousiasme. En dan dit. Want waar haal je op korte termijn een nieuwe 
regisseur tevoorschijn.  
 
Maar goed. Opgeven is geen optie en dus werden er allerlei hulplijnen ingeschakeld. En de hulplijn van 
Iris en Arno had succes: we hebben een ‘doorstart kunnen maken!’ We vonden een nieuwe regisseur 
in de persoon van Joost Dekker, oet Ollerom. Hij heeft daar samen met zijn vriendin Nike van Essen ‘de 
Smederij’ gekocht en daar nu hun theaterwerkplaats in gevestigd. 
Joost is professioneel toneelspeler en heeft ruime ervaring in regisseren. De eerste repetities samen 
zitten er op en ‘dit past mekanner krekt’. We leren veel van Joost en er is ook ruimte voor een grap en 
een grol, wat zeker niet onbelangrijk is. 
 
Onze nieuwe repetitieruimte bevalt ook erg goed. Alles is aanwezig, goed geregeld en we krijgen van 
Arno en Iris de ruimte om in vrijheid te repeteren. Samen maakt het dat we enthousiast zijn en uitkijken 
naar de rest van het seizoen. En dat moet dan uitmonden in mooie voorstellingen. Het stuk dat we 
gaan spelen is een klucht in drie bedrijven, getiteld:  
 

‘t Deeg wordt nait goar’ 
 

De data voor de uitvoeringen zijn: 
Zaterdag 24 februari om 14.30 en 20.00 uur 

Zaterdag 9 maart om 20.00 uur 
en dat alles in de Kegeltuin, bij Frank. 

 
De datum van de voorverkoop weten we nog niet, houd daarom ook de volgende uitgave van De 
Schudzeef in de gaten! 
 
Binnenkort komen leden weer langs bij donateurs om de jaarlijkse bijdrage te innen. Bent u nog geen 
donateur, maar wilt u dit wel worden dan kunt u zich aanmelden bij Carin de Wind (06-551188936). 
Donateur zijn van Dukdalf kost € 5,00 per jaar en deze bijdrage vormt voor onze toneelvereniging een 
hele mooie basis om de toneelstukken op de planken te krijgen. 
Dus: ‘Geef toneelvereniging Dukdalf wat kleur en wordt donateur!’ 
 
We wensen u een goede decembermaand en hopen u in februari en maart te ontmoeten tijdens onze 
voorstellingen. 
 
Speulers toneelvereniging Dukdalf 
 



Uit de kunst: Esther Toxopeus schildert 
 

“Als ik buiten ben en de lucht zie, denk ik: mooi luchtje om te schilderen” 
 

“Het schilderen zit helemaal in mijn leven verweven”, zegt de 53-jarige 
Esther Toxopeus, vrouw van Arnoud en moeder van dochters Daphne 
van 24 en Bente van 18. 
 
Op twaalfjarige leeftijd begon ze al te schilderen met  haar eigen 
aquarelsetje. Wat ze toen gemaakt heeft, vindt ze nu prutswerk. Op de 
middelbare school -ze was altijd al aan het tekenen- zei de 
wiskundeleraar: “Jij krijgt van mij een pak potloden, want je zit altijd in 
je agenda te kleuren. Dat ben ik nooit vergeten. Hij had wel gelijk, ik 
vond kleuren mooier dan wiskunde.’’ 
 
Les bij Sierat 
Op een gegeven moment begon de buurtvereniging met een 
schildercursus en Willem Sierat gaf daar les. Het klikte meteen tussen 
hen beiden. Ze heeft een paar jaar les bij hem gehad en dat beviel 
uitstekend. Sierat werd helaas ziek en overleed en Esther viel wat in een 
gat. Ze dacht: Wat moet ik nu. “Hij zei wel: ‘Je bent hartstikke goed.’ Ik 
dacht: dat zal allemaal wel, maar je bent toch onzeker. 
Ik vind altijd dat mijn schilderijen nooit klaar zijn. Misschien ben ik wel 
te perfectionistisch.” 
 
Exposities 
Ze heeft ook een paar keer geëxposeerd, in Vierhuizen bij ‘Kunst in en om de kerk.’ Willem en zij 
schilderden beide hetzelfde schilderij, maar voordat haar schilderij af was, overleed Willem. Esther 
besloot het schilderij thuis af te maken en tentoon te stellen. Ze dacht: Ik moet hem toch maar 
exposeren, maar ik hoop niet dat ik hem verkoop. En welk schilderij werd het eerste verkocht? 
Inderdaad, juist dát schilderij. Het is een schilderij van Schiermonnikoog en hangt nu in  Suriname.  Ook 
hangen er doeken van haar bij familie in Canada. In de koffieruimte van het seniorencomplex en in de 
Oude Kerk hangt eveneens werk van haar. 
 
Anders 
Toen Willem  overleed heeft ze eerst een poosje niks gedaan. Daarna nam ze les bij Teun Visser in 
Kruisweg. Hij was een zeeschilder. Daar heeft ze weer heel anders leren schilderen. “Willem was meer 
een illustrator dan een schilder, hij tekende heel precies. Teun was echt iemand die zei: ‘Los met het 
spul, wilde zeeën, huppakee, vlot.’ Dat was heel anders. Daar heb ik losser leren schilderen.” 
 
Maritiem 
“Ik schilder wel dingen waar ik iets mee heb”,  zegt ze.  Esther houdt van het water  en van alles wat 
ermee te maken heeft. Ze is kantoormedewerker bij de Stichting Wadloopcentrum Pieterburen in 
Lauwersoog en vrijwilliger bij de voormalige reddingboot Gebroeders Luden. Het is dus niet 
verwonderlijk dat ze een maritieme stijl heeft en dat veel doeken van haar op de zee en het wad 
betrekking hebben. Ze heeft veel aquarellen geschilderd, maar wil nu meer met acrylverf gaan doen.  
 
Schildersoog 
Ze begon met het geven van schilderlessen aan vrouwen uit het dorp, maar kreeg werk bij het 
Wadloopcentrum en kon dat niet meer combineren met het lesgeven, dus ze moest een stapje terug 
doen wat haar hobby betreft. 



Het schilderen kwam daardoor op een laag pitje te staan maar de drang om zaken op het doek vast te 
leggen, blijft. “Ik kijk altijd met een schildersoog. Als ik buiten ben en de lucht zie, denk ik: mooi luchtje 
om te schilderen. Het schilderen zit helemaal in mijn leven verweven. Dat komt ook in mijn werk van 
pas. Ik heb eerst de Lagere Technische School gedaan, daarna de Grafische School en vervolgens heb 
ik gewerkt bij Drukkerij De Marne in Leens, waar ik me bezighield met grafische vormgeving. En nu ik 
bij het wadloopcentrum werk, ben ik ook bezig met het maken van posters en het posten van dingen 
op Facebook en dergelijke.”  
 
Het wordt wel weer opgepakt 
Hoewel het schilderen even op een laag pitje is komen te staan, zal het daar -wat Esther betreft- niet 
altijd blijven. Ze is vast van plan het schilderen weer op te pakken. “Van de wadloopgidsen krijg ik soms 
zulke prachtige foto’s dat ik denk: Dat is net een schilderij. Ik maak ook altijd foto’s van dingen , die ik 
ooit nog eens wil schilderen, dus ik denk dat ik het nog heel druk ga krijgen.” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                    
 

Even lachen         

Vooruitgang 

Een Amish- jongen ging met zijn vader naar een winkelcentrum. Ze verbaasden zich over bijna 
alles wat ze zagen, maar vooral over twee glimmende, zilveren muren die uit elkaar konden 

gaan en weer samen konden komen. De jongen vroeg: “Vader, wat is dat?” De vader, die nog nooit een 
lift had gezien, antwoordde: “Zoiets heb ik mijn hele leven nog niet gezien, mijn zoon. Ik weet niet wat 
het is.”  

Terwijl de jongen en zijn vader verwonderd stonden te kijken, reed een oude dame in een rolstoel naar 
de bewegende muren toe  en drukte op een knop. De muren gingen open en de vrouw reed er 
tussendoor een klein kamertje in.   muren sloten zich en de jongen en zijn vader keken toe hoe de 
ronde nummertjes boven de muren na elkaar oplichtten. Ze bleven kijken totdat het laatste nummertje 
bereikt was en zagen toen hoe de nummertjes in omgekeerde volgorde oplichtten. De muren gingen 
weer open; een prachtige vrouw van 24 jaar kwam naar buiten. 

Starend naar de jonge vrouw zei de vader zachtjes tegen zijn zoon: “Ga snel je moeder halen!” 



             Kinderpagina  

                  Ga naar buiten (met je vriendjes) en doe de buitenbingo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Streep de voorwerpen, mensen, dieren en verkeersborden door die je buiten gezien hebt. 

Heb je ze allemaal gevonden dan  heb je echt goed je best gedaan!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Raadsels 
☺ Een moeder heeft 6 appels en 5 kinderen. 

Hoe kan  ze eerlijk alle appels verdelen?  

☺ Hoe noem je een mobiel die in de wc is 

gevallen?  

☺ Wat heeft een duim en vier vingers maar 

leeft niet?  

De antwoorden van de raadsels vind je drie 

pagina’s verderop. 



                      

                                                                                            

         



Uit de school geklapt 

 
 
 

  
 
 
Een nieuwe website, een week tegen het pesten, een voorleeswedstrijd, een week van Respect, school-
groente en fruit; deze zaken zijn nog maar een greep uit de vele activiteiten die de afgelopen maand 
de schoolrevue hebben gepasseerd en nog moeten passeren. 
 
Nieuwe leerlingenraad 

 
 
 
 

 
 
 

Fietscontrole 
Verschillende activiteiten hebben plaatsgehad, zoals de fietscontrole, waarbij de fietsen vakkundig 
werden gecheckt, samen met Kyano, meester Rimmer en juf Marileen. De meeste fietsen werden in 
één keer goedgekeurd. 
 
Week van Respect en Week tegen het pesten 
Dan was er de week van Respect (‘We respecteren dat we allemaal 
verschillend zijn’), waaraan aandacht wordt besteed in een aantal lessen, 
waaronder de gymles. Ook was er de week tegen het pesten, waarin 
uitgebreid is gesproken over het  pesten en alles wat ermee samenhangt. 
 

Voorleeswedstrijd 
In de Kinderboekenweek was er een 
voorleeswedstrijd, waaraan de voorlees-
kampioenen uit de groepen vijf tot en met 
acht deelnamen. Uit groep 5 was dat Rosalie, 
Mats vertegenwoordigde groep 6, Malin 
groep 7 en Silke groep 8.  
 
Malin werd voorleeskampioen.  
 
Fieke Gosselaar, dichteres en prozaschrijfster 
in het Gronings en Nederlands, vormde de 
jury. Ook beantwoordde ze vragen van de 
kinderen over haar werk en las ze een 
Gronings gedicht voor. 

De nieuwe leerlingenraad 
bestaande uit Fayenne (groep 
4), Milan  (groep 5), Niek 
(groep 6) en Alys (groep 7), 
als  vertegenwoordigster van 
groep 7 en 8. 
 



Levensbeschouwelijk onderwijs 
In de LEVO- lessen die worden gegeven door juf Nathalie van der Bleek, wordt gewerkt met thema’s op 
levensbeschouwelijk gebied, die per 1 of 2 weken veranderen. Thema’s waarover al is gewerkt, zijn 
bijvoorbeeld: Het begin en Bij mij thuis, wat tevens het onderwerp van de Kinderboekenweek was. 
 
Feest 
Momenteel leeft de school toe naar Sinterklaas, die de school op zijn verjaardag met een bezoek 
vereert. Op 21 december vindt er een kerstviering plaats op de school. Hoe die viering eruit gaat zien, 
is nog niet bekend, maar gezellig gaat het zeker worden. 
 
Tijdens de kerstvakantie die begint op 23 december, mogen de kinderen en het onderwijzend en 
onderwijsondersteunend personeel even lekker uitblazen en genieten van de welverdiende rust. Op 8 
januari wordt iedereen weer met hernieuwde energie in de school verwacht. 
  
Wilt u nog meer weten over alle zaken die de school betreffen? Op de nieuwe website 
www.zoutkamperril.goudonderwijs.nl is alle informatie omtrent SWS de Zoutkamperril te vinden. 
 
 
 

                                                                                                                                    
 
 
 

 
  Antwoorden raadsels op de kinderpagina: Appelmoes Pleemobiel Een handschoen 
 

 

 

Wordt DorpsHulp (betaald) en start met de gratis opleiding  

MBO-3 Verzorgende 

Als DorpsHulp werk zo veel als je wilt/kunt en heb je zoveel cliënten als je wekelijks aankunt.  
In jouw  eigen dorp of vlak in de buurt!  

Je verdient voor elk gewerkt uur €16,= netto/belastingvrij. Je kunt het ook als 
gezin/huishouden doen, zodat er meerdere gezinsleden zijn die één of meer taken 
oppakken. Eén gezinslid is dan lid van de Coöperatie Work Autcomes, doet de hoofd 
schoonmaaktaken en wordt voor alles betaald. Hij/zij kan bovendien GRATIS de Nationale 
Zorg opleiding MBO-3 Verzorgende volgen als praktijk-leer-traject, afgestemd op het werken 
als Huishoudelijke Hulp. 

De kennis leer je thuis via E-learning en de stage doe je al werkende bij de cliënt. Zo groei je 
in 1,5 jaar naar MBO-3 Verzorgende, om dan een overgang te kunnen maken naar MBO-4 
met een keuze voor: Kraamhulp, Verzorgende Verpleeghuis, of Verzorgende DorpsHulp.  

Voor meer informatie, stuur een bericht naar: info@workautcomes.info Zoutkamperweg 
6, Niekerk 

 



 



Bollen voor Bijen en  Burgers 2023 

Vanuit Dorpsbelangen Zoutkamp is het project Bollen voor Bijen en Burgers 
opgezet. Met als doel om in het voorjaar voor wat meer kleur en fleur te zorgen en 
de noodlijdende bijen een steuntje in de rug te geven. Een leuke bijkomstigheid is 
dat de bewoners het samen kunnen en mogen uitvoeren waardoor het ook nog 
een gezellige ‘burendag’ oplevert.  
 
Het oorspronkelijke doel om dit samen met de school te doen bleek bij nader inzien toch om praktische 
redenen niet haalbaar. Op de oproep om zich per straat of buurt te melden voor dit kleurrijke project 
kwamen diverse enthousiaste berichten binnen. Uiteindelijk zijn er in de Beatrixstraat, De Schans, 
Churchillweg, Sluisweg en Grachtstraat een veelheid aan voorjaarsbolletjes geplant. In de loop van de 
komende jaren zullen deze bolletjes zich gaan vermeerderen. We gaan in het voorjaar zien wat het 
kleurige resultaat is geworden!  
 

 

 

 

 

 

Door de fantastische medewerking van hovenier Eise-jan en Marga Oostindien was het mogelijk om dit 
project uit te voeren. Zij hebben hun tijd, kennis en inzet gratis ter beschikking gesteld waarvoor heel 
hartelijk dank! 

De gelden waarmee deze bollen en materialen konden worden aangeschaft kwamen gedeeltelijk vanuit 
Dorpsbelangen en uit het Dorpsbudget welke door de gemeente Het Hogeland beschikbaar wordt 
gesteld voor alle dorpen in de gemeente. 

Last but not least rest ons alle vrijwilligers uit bovengenoemde straten hail stief te bedanken voor de 
fantastische inzet! 

Namens Dorpsbelangen Zoutkamp, 

Frieda Buitjes en Henk Zijlstra 
 

                                                                                                                                    

Nieuws van het Visserijmuseum  
door Berend Zwart 
 
Het museumseizoen is per 1 november voor het Visserijmuseum Zoutkamp 
afgelopen. We kijken terug op een goed seizoen waarin we bijna 6500 bezoekers 

mochten verwelkomen. De tentoonstelling ‘Vissersvrouwen’ werd door de bezoekers zeer 
gewaardeerd, zo blijkt uit 485 ingevulde enquêtes door bezoekers uit het hele land.  



Dit is vooral te danken aan veel betrokken vrijwilligers die zich inzetten om de geschiedenis van 
Zoutkamp en haar visserij door de jaren heen zo goed mogelijk over het voetlicht te brengen. 

Er wordt door een commissie al weer hard gewerkt aan de uitvoering van de volgende tentoonstelling 
met als onderwerp ‘200 jaar Reddingwezen’. De geschiedenis van de KNRM waarbij de nadruk ligt op 
het verhaal van de noordelijke reddingstations Oostmahorn, Rottumeroog, Schiermonnikoog en 
Lauwersoog, ook in relatie tot de visserij. Met natuurlijk een uitgebreid verhaal over de schippers en 
bemanningen en de schepen waarmee het vaak moeilijke werk werd gedaan. 

In de winterperiode wordt gewerkt aan het opbouwen van deze tentoonsteling. Ook is er allerlei ander 
onderhoudswerk te doen, zowel binnen als buiten. Hebt u tijd en gelegenheid hierbij te helpen dan 
bent u van harte welkom, ook als het maar enkele uren per dag betreft. Vele handen maken nog steeds 
licht werk. Laat het even weten aan de coördinator Jan Hofman: 06-57333801 

Op 15 november heeft Matthijs Deen een lezing gehouden over de Wadden in relatie tot de Visserij. 
Hij schreef er een boek over met dezelfde titel ‘de Wadden’ dat landelijk aandacht kreeg. 
Bijzonderheden vindt u op de website van het museum. 

Om voor de toekomst een sterk museum te blijven zijn er op dit moment allerlei initiatieven en plannen 
waar op dit moment hard aan wordt gewerkt. We willen graag een toekomstbestendig museum zijn, 
waar we de oude verhalen bewaren met het oog naar de toekomst. Zodra hier meer feitelijke gegevens 
over duidelijk zijn, laten we het u weten. 

Om dit te kunnen bereiken, hebben we de steun van het dorp en andere betrokkenen nodig. Bent u 
niet in staat of in de gelegenheid fysiek iets bij te dragen, dan willen wij u vragen om vriend van het 
museum te worden. Heel veel dorpsgenoten steunen het museum, maar er kunnen zeker een aantal 
bij. De vriendenbijdrage is € 20,- per jaar voor particulieren en voor bedrijven /ondernemers vragen 
we een bijdrage van € 50,-, zie ook de website www.visserijmuseum.com  voor aanmelding. Onderaan 
de homepage, kopje: ‘Steun het museum’. Alvast hartelijk dank! 

 

                                                                                                                                    
 

Ondernemers in de schijnwerpers 
 

Mark Sloot heeft een maritiem uitzendbureau: Job maritiem 
 
Hij is veertig jaar, partner van Rianne en vader van Naomi van acht en Milan van vijf. Zijn grote hobby 
is de Formule 1 en alles wat daarmee samenhangt. Zijn gezin is ook aangestoken door het virus en 
zoontje Milan doet het al goed op de kartbaan.  

Naamgeving bedrijf 
Naast deze mooie hobby heeft Mark ook een mooi bedrijf: hij is eigenaar van een maritiem 
uitzendbureau: Job Maritiem. De naam van het bedrijf betekent: een baan (job) op zeevaartgebied, 
maar de naam kwam als volgt tot stand: Job komt van Jobo, de kroeg die zijn ouders vroeger runden, 
Ma (Mark) Ri( Rianne) en tiem (maritieme sector). Daar is over nagedacht, dus.  

Mark viste bij zijn oom Dirk Sloot en begon ondertussen al naar iets anders uit te kijken. Hij was toe 
aan een nieuwe uitdaging, een andere manier om geld te verdienen in de vaar-tak. Hij besloot een 
uitzendbureau te beginnen en was daar al een beetje mee bezig toen hij nog viste. 



Washok 
Het prille begin van het bedrijf vond thuis plaats in het washok, achter de wasmand. Toen het echt 
begon te lopen, huurde hij een kantoorruimte in het rode pand van eigenaar Matthijs van der Ploeg, 
aan de Reitdiepskade. Tegenwoordig telt Job Maritiem zeven man personeel. “We zijn heel trots op 

hen, zonder hen waren we niet zo ver 
gekomen” verklaart Mark. Sinds enkele 
jaren zetelt Job Maritiem midden in de 
haven van Lauwersoog, met uitzicht op 
Schiermonnikoog. 

Hoe werkt het? 
Het is een kwestie van vraag en aanbod. 
Job Maritiem heeft contact met een 
aantal vaste bedrijven. Een bedrijf vraagt 
bijvoorbeeld een visser en Job Maritiem 
zoekt de juiste man bij de gevraagde job 
en probeert een goede match te vinden, 
passend bij het bedrijf en de 
uitzendkracht en dat het liefst op langere 
termijn. 

Dat vergt tijd en een goede voorbereiding, want de werkgever en de werknemer moeten goed met 
elkaar matchen. Mark en zijn team willen dan ook graag zo tijdig mogelijk een opdracht krijgen, zodat 
ze alle tijd hebben om een goede match te vinden. 

Verschillende soorten uitzendkrachten 
“Er wordt niet alleen naar schippers gevraagd, maar ook naar andere beroepen zoals  matrozen, 
lichtmatrozen, stuurmannen, schippers, machinisten en kapiteins. De uitzendkrachten werken in 
bepaalde sectoren, in de waterbouw en in de binnenvaart. We hebben tankers en containerschepen 
waar mensen naar worden uitgezonden, in de duw- en de sleepvaart.  

Wereldwijd 
We hebben wereldwijd ook projectmatig 
mensen aan het werk. Dus dan beginnen 
we in een land in bijvoorbeeld Afrika of 
Zuid-Amerika en daar is dan een project in 
de waterbouw voor een half jaar opgestart. 
De uitzendkrachten worden daar dan 
ingezet voor vier weken op, vier weken af, 
totdat het project klaar is. Ook zorgen we 
voor werkers in de waterbouw in eigen 
land.  
Momenteel werken er ongeveer 70 á 75 
mensen bij het uitzendbureau, zowel  
uitzendkrachten als  ZZP’ers.”  

Aangescherpte eisen 
De eisen zijn de laatste jaren aardig aangescherpt, ook wat betreft certificering.  Job Maritiem heeft 
een VCU en een MLC certificering, want het is belangrijk dat een veilige werkplek wordt gegarandeerd 
voordat een werknemer aan boord gaat. Verder worden er een paar keer per jaar boekhoudkundige 
controles uitgevoerd binnen het bedrijf om te zien, of de regels betreffende personeelsbeleid en 
financiën naar behoren worden uitgevoerd en wordt er ieder jaar een audit gehouden. 

Mark juicht dit toe: “Er wordt op gelet dat de uitzendkrachten recht wordt gedaan wat betreft 
uitbetaling van de lonen en hun rechten op vrije dagen, enzovoorts. Het gaat erom dat ze krijgen wat 
hen toekomt en dat er geen misbruik van de uitzendkrachten wordt gemaakt. Je mag je mensen niet 
tekortdoen”, aldus de enthousiaste eigenaar van Job Maritiem. 



 

                    

 

 

 

               

 



Hoe zien ‘ingestroomde mensen’, of ‘import’, zoals wij het vaak zeggen, ons 
dorp?  Hoe bevalt het hun hier, wat vinden ze de voor- en nadelen van het 
wonen op Zoutkamp? 
 

Even voorstellen: Renate  van der Kooi, ze woont in één van de appartementen in de 
voormalige Wilhelminaschool. 

“Het voelt soms als vakantie in eigen dorp, vooral als ik langs de haven loop” 

Renate ontvangt ons in de hal. De tegels hier doen nog denken aan het vorig 
gebruik. Bij binnenkomst in de kamer is er behalve de hoge ramen niets dat er 
aan doet denken dat ze in een voormalig klaslokaal woont. 

Hoe ben je in Zoutkamp terecht gekomen? 
Ik woonde in Munnekezijl maar door mijn scheiding was ik op zoek naar een 
nieuw huis. Ik zag op Funda dat hier een huis werd aangeboden en ik ben gelijk 
gaan kijken. Ik moest nog een lang weekend wachten en toen ik hoorde dat ik het 
mocht gaan huren, heb ik op een donderdag de sleutel gehaald en ben hier de 
volgende dag komen wonen. Er hoefde niet veel te gebeuren, alleen de meubels 
en de raamdecoratie ophangen, verder eigenlijk niets. 

Ik woon hier alleen, soms is mijn hond Norah er. Met mijn ex heb ik een co-
ouderschap over haar. 

Hiervoor heb ik nog nooit ergens anders gewoond dan in Munnekezijl. Mijn hele familie woont daar. Ik 
ben de eerste van het hele gezin die ooit Munnekezijl verlaten heeft (Renate heeft een bonus-zus, een 
broer en een zusje). 

Waar werk je? 
Ik werk bij Van Dijk automaterialen in Groningen. Ik breng auto onderdelen naar garages in Groningen. 
We hebben verschillende routes die we afwisselen; zo kom ik in de hele provincie. Het werk is leuk 
maar ik zie me het niet altijd doen, op den duur moet je weer iets anders doen, ben ik van mening. Ik 
wil wel weer een opleiding doen maar wat? Dat is moeilijk. 

Welke opleiding heb je gedaan? 
Kapster, ik heb een eigen kapsalon gehad in Winsum in de Twaalf Hoven. Dat zit nu in het nieuwe 
gebouw de Tirrel maar daar lag de huur te hoog voor mij. 

Heb je ook hobby’s? 
Ja, ik houd van gamen (ik speel Call of Duty) en van sporten. Ik doe aan fitness in de sportschool. Ook 
wel wandelen; Norah moet er natuurlijk ook uit. 

Hoe bevalt het wonen in Zoutkamp? 
Ik woon hier vanaf eind juli. In principe bevalt het prima, als ik hier op zondagmiddag de deur uit stap 
en ik wil een terrasje pakken, hoef ik een keer niet met de auto. Een winkel en dat soort dingen is wel 
prettig; als je iets vergeten bent ga je even naar de Spar. 

Leuk aan Zoutkamp is dat het actief is, de mensen zijn vriendelijk. Als ik in Munnekezijl een rondje met 
de hond deed kwam je soms niemand tegen, hier kom je altijd wel iemand tegen. En in de zomer is het 
hier lekker druk. Beetje vakantie in eigen dorp, vooral als je langs de haven loopt. 

Heb je hier ook nieuwe mensen leren kennen? 
Ik kwam al in de kroeg hier dus daar ken ik wel wat mensen van maar heb nog niet echt nieuwe mensen 
leren kennen. Ik ben eigenlijk altijd aan het werk en ’s avonds ben ik er ook negen van de tien keer niet 
of zijn er mensen hier. Ik ben altijd bezig. 



Heb je ook plannen om in het verenigingsleven te gaan? 
Ik ben voorzitter van de Sinterklaasvereniging in Munnekezijl. Ik sta voor veel open en heb veel in 
Munnekezijl gedaan. 

Is er ook iets wat je niet zo leuk vindt aan Zoutkamp? 
Nee eigenlijk nog niet, ik denk dat ik daarvoor nog te kort hier woon. 

Zie je jezelf lang wonen in Zoutkamp? 
Dat vind ik wel lastig, als je ooit gezinsuitbreiding wilt, zijn dit geen geschikte huizen. Het is net wat er 
op je pad komt, ik had ook niet verwacht dat ik in Zoutkamp terecht zou komen maar het bevalt prima. 

We hopen dat ze hier nog heel lang met veel plezier mag blijven wonen! 

                                                                                                                    
                 
Even voorstellen: Lars Verstappen (geen familie van😊) 
 
Sinds een paar maanden woont Lars Verstappen ook in de 
voormalige Wilhelminaschool. Hij bewoont het lokaal aan de 
rechterkant, waar klas 1 en 2 vroeger les kregen. 
 
Tussen jaar 
Lars is 39 jaar en sinds kort gescheiden. Na de scheiding besloot 
hij in april om een tussenjaar te nemen om alles rondom de 
scheiding te verwerken en om na te denken over zijn 
toekomstplannen. 
Hij heeft in de offshore gewerkt als maritiem officier. Hij mist 
de zee wel een beetje en wil dat beroep enerzijds wel weer 
gaan uitoefenen, maar denkt er ook over om iets in een andere 
richting te gaan doen, al weet hij nog niet precies welke richting 
hij moet nemen.  
“Ik kan  altijd terugkomen bij het bedrijf waar ik  het laatst heb 
gewerkt. We zijn goed uit elkaar gegaan. Ik was voor mijn werk zes weken weg, zes weken thuis. In de 
toekomst hoop ik wel weer een relatie te krijgen en dan is dat lastig Niet iedere vrouw ziet dat zitten. 
Ik  moet de  voor- en nadelen tegen elkaar afwegen.” 
Op Terschelling deed hij de Hogere Zeevaartschool. Daar woonde hij vijf jaar,  vervolgens werkte hij 
twee jaar voor de marine. Bijna dertien jaar werkte hij tenslotte bij de Jan de Nul Group, een Belgisch 
bedrijf en een van de grootste baggermaatschappijen ter wereld. 
 
Nautisch en maritiem 
Lars heeft een langdurige relatie gehad. Zijn ex  is na de scheiding blijven wonen in het huis waar ze 
samenwoonden. Hij zocht eerst een huis in de stad, maar heeft de zoektocht later uitgebreid en kwam 
zodoende in Zoutkamp terecht. “Toen ik het dorp inreed vond ik het wel heel mooi en zag ik mezelf 
hier wel wonen. Het oude gevoel, het visserijgevoel en het nautische  trok me heel erg. Het is een link 
met de zeevaart, waar ik uit kom en dat vind ik heel leuk. Ik wandel ook regelmatig even naar de haven, 
even frisse lucht inademen en naar de boten kijken.” 
 
Hij wil sowieso minimaal drie tot vijf jaar in Zoutkamp blijven wonen. Lars houdt van windsurfen en van 
muziek, speelt gitaar en piano en is dol op lezen. Hij kent hier nog weinig mensen, maar sinds kort is 
een vriend hier gaan wonen en dat vindt hij heel fijn. Hij heeft vooralsnog geen behoefte om zich in het 
verenigingsleven te storten, maar misschien komt dat later nog: “Ik sluit niets uit.” 
 
We wensen hem nog veel gelukkige jaren toe in Zoutkamp. 



 
 



Kennisquiz Zoutkamp 
 
Duik in het verleden van Zoutkamp en ontdek de geschiedenis van ons mooie dorp aan de monding 
van het Reitdiep. 
 
De Schudzeef legt u, voor de eerste keer, 13 historische hersenkrakers voor uit de geschiedenis van 
Zoutkamp, alle voorzien van een passende illustratie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Aan het eind van de Reitdiepskade  

staat een gebouw waarin vroeger een  
sorteerbedrijf in pootaardappelen en 
zaaigoed was gevestigd. Dit bedrijf is in 
1970 overgenomen door Agrico. 
Wat is de naam van dit bedrijf? 
 

 

2 In 1581 werd Zoutkamp door troepen 

van het Staatse leger ingenomen. Later 
kwam de schans echter weer in Spaanse 
handen. In oktober 1589 lukte het een 
Friese graaf met behulp van 1600 
soldaten de Zoutkampse schans weer te 
heroveren. Dit leidde uiteindelijk tot het 
Gronings Ontzet.  
In 2007, 2011 en 2016 is de Slag om 
Zoutkamp groots nagespeeld. 
Wat is de naam van deze Friese graaf? 
 

 

3 In 1959 werd door de huisarts van 

Zoutkamp het initiatief genomen voor 
het organiseren van Vlaggetjesdag, naar 
voorbeeld van het evenement in 
Scheveningen. De kottervloot lag op 
Pinkstermaandag versierd in de haven 
en voor het eerst werd een 
Garnalenkoningin gekozen. Die sprak 
een rede uit die zeer politiek geladen 
was door de plannen om de Lauwerszee 
af te sluiten.  
Wat is de naam van deze huisarts? 

 

4 Zoutkamp heeft net als vele andere 

dorpen een molen gehad. Ruim een eeuw 
sierden de wieken van de korenmolen de 
aanblik van het dorp. De molen stond aan 
de Molendijk. Op 7 september 1933 is de 
molen afgebrand. 
Wie gaf in 1822 opdracht om de molen te 
bouwen? 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 Vlaggetjesdag werd voor het eerst 

in 1959 georganiseerd (zie vraag 3). 
Sindsdien is het evenement ieder 
jaar gehouden, met uitzondering van 
de jaren 2021 en 2022 door de 
corona pandemie en in 2001. 
Wat was de reden dat 
Vlaggetjesdag in 2001 werd 
afgelast? 
 

 

6 Het beeld van de ‘garnalenpelster’ staat  

in het dijkgat aan de Havenstraat. Het is 
toentertijd aangeboden door de families 
Heidema en Van der Ploeg.  
Wat is de naam van de maker van het 
beeld? 

 

7 De eerste twee kentekens in 

Nederland waren simpelweg voorzien 
van een ‘1’ en een ‘2’ en werden 
uitgegeven aan de auto ’s van de 
gebroeders Van Dam uit Zoutkamp 
Van welk merk was de auto die 
kentekenplaat ‘1’ kreeg? 
 

 
 

8 De eerste vermelding van Zoutkamp 

stamt uit 1418. 'Kamp' betekende 
'omheind veld' en vermoedelijk werd er 
zout gewonnen. Er woonde bijna iemand, 
maar de plaats was wel van strategisch 
belang: Zoutkamp lag aan de monding van 
het Reitdiep in de Lauwerszee, de enige 
toegang tot Groningen vanaf de zee. 
Hoe werd Zoutkamp 1418 genoemd? 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 
 

9 Op 10 mei 1813 kwam in Zoutkamp een 

meisje ter wereld waarvan men zei dat ze 
‘met de helm op’ was geboren. Dit 
betekende dat het kind een ‘tweede gezicht’ 
bezat en dat het een gelukskind of een 
zieneres zou worden. Dit laatste was het 
geval. Ze heeft meerdere uitspraken gedaan. 
Juiste uitspraken zoals “Mensen zullen 
rijden op twee wielen en ook in wagens 
zonder paarden, met lichten voorop” en 
“Tussen Ulrum en Zoutkamp zal 
een trein rijden.“  Maar ook onjuiste,  
“Zoutkamp zal eens een stad worden en 
Vierhuizen en Zoutkamp zullen aan elkaar 
gebouwd worden”. 
Onder welke naam stond deze zieneres in 
Zoutkamp bekend? 
 

 
 

10 In 1960 zijn in het centrum van 

Zoutkamp meerdere 18e en 19e -eeuwse 
vissershuisjes gesloopt. Dertien van deze 
huisjes zijn overgebracht naar het 
Openluchtmuseum in Enkhuizen.  
Wat is de naam van de toenmalige 
burgemeester van de gemeente Ulrum 
(waaronder Zoutkamp viel) die 
toestemming gaf voor de sanering? 
Later werd hij burgemeester van  
Enkhuizen. 
 

 

 
 

12 Van 1938 tot 1967 was er een 

openbaarvervoersbedrijf in Zoutkamp 
gevestigd.  
Het openbaarvervoersbedrijf was ontstaan 
uit een fusie van drie lokale busbedrijven, 
Aanleiding tot de fusie was de opheffing van 
het reizigersvervoer op de spoorlijn Winsum 
- Zoutkamp. In 1954 werden alle aandelen 
overgenomen door de GADO. Die 
verplaatste in 1958 het hoofdkantoor van 
Zoutkamp naar Groningen en zette de 
exploitatie onder de bestaande naam voort 
tot 1967. Daarna ging het 
openbaarvervoersbedrijf verder onder de 
naam GADO. 
Wat was de naam van dit openbaar-
vervoersbedrijf? 
 

11 Er zijn heel veel ansichtkaarten bewaard 

gebleven die het verleden van Zoutkamp 
zichtbaar maken. Zo ook bovenstaande 
ansichtkaart van 1910 met een straat en hotel 
. Maar net zoals bezongen in het liedje ‘Het 
Dorp’ van Wim Zonneveld is er veel 
veranderd. Het hotel heet nu de Zeearend en 
de straat heet nu Churchillweg. 
Wat was de naam van deze straat rond 
1910? 
 



 

 

 

 
 
De antwoorden van de quizvragen kunt u invullen in 
het onderstaande diagram. Als u de juiste 
antwoorden invult ontstaat op de gekleurde verticale 
balk (bij het pijltje) een woord dat aansluit bij het 
thema Zoutkamp. Veel puzzelplezier. 
 
Let op: In enkele gevallen bestaat het antwoord uit 
meer dan één woord. Die woorden dienen dan 
achterelkaar -dus zonder spatie-  te worden ingevuld. 
De letter ‘ij’ wordt als één letter geschreven. 
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Mail de oplossing naar redactie@deschudzeef.nl of lever - vóór 9 januari 2024 -  de oplossing in bij een 
van de redactieleden en maak kans op een prijsje. Deze keer is die beschikbaar gesteld door  
Hair2Hair, waarvoor hartelijk dank. 
 
 

            

 

 
 

13 Vissersdorp Zoutkamp is eeuwenlang 

een buitenbeentje geweest in de provincie 
Groningen. Het was een van de weinige 
dorpen waar bijna de gehele bevolking 
afhankelijk was van de visserij, terwijl de 
omliggende dorpen zich bezighielden met 
landbouw. Zeg maar de Galliërs onder de 
Groningers. 
Wat was de bijnaam van dit eigenzinnige 
volk dat zich niet liet weerhouden door 
tegenslagen? 
 

Winnaar van de prijspuzzel van 
september is Stien Schuitema. 

Van harte gefeliciteerd!!!! 

De oplossing was: fietsbrug 
 
Stien jouw prijs kun je ophalen bij  
J.H. Pruim, Groente- en Fruithandel. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

            Windkracht 8 
    Dorpsstraat 3 Zoutkamp 

            Tel 06 1913 1588 

 

- Damesmode 

- Woonaccessoires 

- Kaarten 

- Souvenirs 

- Cadeauartikelen 

    

   Graag tot ziens !! 

 

 



Mijn beroep 

Niels Visser is vrachtwagenchauffeur 

“Ik pakte vroeger al elke kans die ik had, om op een vrachtwagen te kruipen” 

Firma Visser, wie kent het transportbedrijf dat op de plaats 
van het seniorencomplex heeft gestaan, niet? Niels Visser, 
een nazaat -een achterkleinzoon om precies te zijn- van 
Marten Visser, zoon van Henk, kleinzoon van Fiebe Visser, is 
met hart en ziel vrachtwagenchauffeur. 
 
In en om de garage 
Vroeger wist hij al, dat zijn hart bij het chauffeurs-vak lag. 
Op zijn elfde was hij in zijn vrije tijd al op het bedrijf te 
vinden bij opa Fiebe. “Die zei dan: ‘Er is altijd wel wat te 
doen, dus kom maar gewoon.’ Als  er in de garage geen werk 
voor me was, kon ik wel onkruid wieden. Ik was altijd bezig 
in en om het bedrijf. Ik werd ook altijd overal naar toe 
gestuurd. Als er veel garnalen waren, ging ik naar de afslag 
op Lauwersoog en dan stond ik daar de hele dag trailers te 
laden. Elke zaterdag maakte ik alle vrachtwagens schoon. 
Dat was een beste klus, want die vrachtwagens reden op 
Oost- Europa en waren nogal vuil. Elke kans die ik had, 
greep ik aan om op een vrachtwagen te kruipen en een ritje 
met de chauffeurs mee te maken.” 
 

En tóch… 
Vanaf de basisschool wist Niels al, dat hij chauffeur zou worden. En tóch liep het anders. Hij haalde 
weliswaar het chauffeursdiploma en deed vervolgens een  transportopleiding, een manager-opleiding. 
Toen hij die opleiding had afgerond, werd hij…. visserman. Een vriend maakte hem enthousiast voor de 
visserij, vandaar de keuze voor een leven aan boord van een vissersschip. “Dat heb ik drie jaar gedaan, 
bij de Rousant. Ik zat bij Peter Mollema aan boord en eigenlijk was het derde jaar zo slecht dat Peter 
en ik er geen heil meer in zagen en gestopt zijn. 
 
Alsnog 
Toen kreeg ik een kans om bij een transportbedrijf aan het werk te komen dat mijn vracht-
wagenrijbewijs wilde betalen, want dat rijbewijs had ik nog niet. Zodoende ben ik alsnog chauffeur 
geworden.” Niels rijdt internationaal. 
 
Chauffeursfamilie 
Zijn hele familie -behalve zijn broer die nu werkzaam is als monteur- zit in de transportbranche. Vader 
Henk, die vroeger ook voor Visser reed, is via een omweg teruggekomen bij de firma Visser. Hetzelfde 
is het geval met Niels zelf. Hij reed eerst voor een ander bedrijf, maar is ook weer terug bij de firma 
Visser.  Daarvoor vervoerde hij elf jaar landbouwmachines naar en van Duitsland, Denemarken, 
Oostenrijk, Tsjechië, Frankrijk, België. Neven Gerrit en Arnold zijn ook chauffeur, Niels zijn 
schoonfamilie heeft een transportbedrijf en de broer daarvan heeft eveneens een transportbedrijf. 
“Dus eigenlijk is mijn hele leven verbonden met transport”, lacht Niels. 
 
Urk en IJmuiden 
De firma Visser van nu is gevestigd op Urk en in IJmuiden. De opa van Niels heeft de aandelen verkocht 
aan een neef van zijn vader. Die heeft gedeeltes verkocht. Nu heeft de afvalfabriek in Cuxhaven het 
transportbedrijf Visser en de handel overgenomen en is Visser weer enkel een transportbedrijf. Het is 
geen familiebedrijf meer, maar de naam Visser bestaat nog. 
 



Visresten en hergebruik 
Visser rijdt het meest op Nederland en België. De visresten die ze bij  viskwekerijen en handelaren 
laden, worden in Cuxhaven gelost. Die afvalfabriek verwerkt de visresten tot visolie en vismeel. 
“Vismeel wordt veel gebruikt in diervoerders en visolie zit bijvoorbeeld in make-up, margarine, 
medicijnen, bloedverdunners en noem maar op. Je kunt het zo gek niet bedenken waar het allemaal 
voor gebruikt wordt. Als je hoort wat ze allemaal met die visresten doen, gaat er een wereld voor je 
open. Het nieuwe  doel van die fabriek is dus, dat er helemaal geen afval overblijft. Tot op het laatste 
graatje of botje wordt de vis hergebruikt voor menselijke consumptie of andere doeleinden.”   
 
Moeke ien de keuken 
Eten onderweg doet hij niet met een opgewarmde magnetron-maaltijd: “Ik weet niet of ik van de oude 
stempel ben, maar ik ben een beetje anti-magnetron, want elke chauffeur krijgt van zijn werkgever geld 
om te eten en dat besteed ik aan de restaurants onderweg zodat die nog een beetje bestaansrecht 
hebben”. Het liefste eet hij in een restaurant, “woar moeke nog ien de keuken stait en eet ik het laifst 
wat de pot din schaft, moar dat gebeurt hoast nait meer.” In de auto’s van Visser zit standaard een 
koffiezetapparaat, een omvormer, een magnetron, een koelkast en een airco. “Ik heb wel eens gezegd:  
Je kunt in een vrachtwagen haast nog beter slapen dan thuis, want tegenwoordig zijn ze van alle 
gemakken voorzien.” 
 
Tachograaf 
Op de vraag wat hij vindt van het werken met de tachograaf antwoordt hij: “In principe ben ik het er 
wel mee eens, maar de manier van controleren vind ik niet goed. Ik heb wel torenhoge bekeuringen 
gehad voor een hele simpele overtreding. Dan denk ik wel eens dat het niet zo vreemd is, dat er geen 
hond meer chauffeur wil worden. Je moet zestig uur per week werken en dan doe je je best en moet 
je al dealen met de mentaliteit onderweg, want het gaat onderweg volgens het principe: ’Ieder voor 
zich’. Je doet je best om je overal aan te houden en als je  er dan even vijf minuten overheen gaat, heb 
je maar zo honderd euro aan de broek hangen en dat stuit me heel erg tegen de borst.” 
 
Gezin 
Niels woont samen met Gea en  heeft twee kinderen, zoon Niek en dochter Isa. De kinderen mogen 
wel eens mee op de vrachtwagen, maar Niels weet nog niet, of zoon Niek voor het chauffeurs-vak zal 
gaan. Dat is nog de vraag. Vooralsnog vindt hij de patat en frikandellen, het samenzijn met zijn vader, 
het spelen met de Nintendo en liggen in het chauffeurs-bed veel interessanter. 

 

                                                                                                                                    
 

Even lachen         

Vliegen 

Na een bijzonder onzachte landing keek een oude dame de gezagvoerder aan en zei: “Zijn we 
geland of neergeschoten?” 

Tijdens een vlucht van South-West Airlines zei de piloot: “We zitten nu op de goede hoogte; u mag uw 
gordel afdoen. Ik schakel over op de automatische piloot, zodat ik naar achteren kan komen om de rest 
van de vlucht gezellig met u te kletsen.” 

“Onze maatschappij telt enkele van de beste stewards en stewardessen. Helaas bevindt zich geen van 
hen op deze vlucht.” 

 

 



 

 

 

 

 



De tweede wereldoorlog en de jaren daarna 
door Hendrik Nienhuis  
 
De Spuistraat  
Enig tijd terug heeft Herman Cordes onder andere verteld hoe ze in de oorlog aan de Spuistraat 
woonden. Allerlei namen werden genoemd. Ik kan er nog wel iets leuks aan toevoegen.  
 
Zo had de weduwe Davids daar in die straat nog een klein kruidenierswinkeltje, waar men hoofdzakelijk 
koffie en thee, suiker en zout en pijp/pruim tabak verkocht. Men had destijds in bijna elke straat wel 
zo’n winkeltje. Dat waren dan weduwvrouwen die totaal geen inkomen hadden (misschien een beetje 
van de armenzorg en van de kerk) en dan maar met een winkeltje begonnen. Dubbeltjeswerk! Echt 
bittere armoe.  
 
Koops 
Verder woonde Janke Bakker daar ook en die had een kostganger waarmee ze later is getrouwd. Die 
heette Koops en kwam hier naar Zoutkamp als voorman van de ploeg die de Duitse barakken moest 
bouwen. Eerst werd hij wel wat gewantrouwd omdat hij voor de Duitsers werkte, maar dat viel later 
wel mee. Na de oorlog waren Koops en Janke verkopers van petroleum. Ze kwamen na de oorlog in 
het eerste huisje aan de Grachtstraat te wonen. Die straat was het eerst gebouwd na de oorlog. Ik 
weet nog dat wij als kinderen op de bulten zand, die daar lagen, speelden. Tegenwoordig zit alles 
achter slot en grendel op bouwplaatsen. Daar is voor kinderen geen aardigheid meer aan. Maar die 
spelen ook nog amper buiten. Wij werden door onze ouders de straat op gestuurd. Weg uit die kleine, 
benauwde kamertjes met potkacheltjes. 
 
Petroleum en vis 

De andere petroleum handelaar was Ties Lantinga, die 
achter ons aan het Bakkersplein woonde. Er liep 
daarvandaan een gangetje naar de Dorpsstraat. En daar 
ergens tussenin woonde Lantinga in een dubbel huis. In 
het andere deel van die woning woonde Ties Bos (Lange 
Ties op kromme poten werd hij genoemd. Een oude 
fuikenvisser). Lantinga was een tragische figuur. Hij 
verloor zijn vrouw al vroeg en de beide kinderen, Gerrit 
en Annie waren ziekelijk (lagen vaak op bed).  Lantinga 
verkocht dus petroleum en ging met zijn rode 
pieteroliekar het dorp rond. Verkocht een litertje hier 
en een litertje daar. De petroleum werd hoofdzakelijk 
gebruikt om het eten op een petroleumstel te 
koken.  Dat kookproces duurde eeuwen. Vaak legde 
men ook nog oude kranten over het stel, zodat de 
warmte beter werd bewaard. Met ook het risico dat de 
boel in de fik ging. 
Lantinga was ook visboer. Hij ventte garnalen uit in 
Ulrum en Leens. Er was nog een visboer, Piet Smit, en 
die ventte in Munnekezijl en Grijpskerk. Zo hadden die 
twee de schrale buit verdeeld. Als ze gingen venten, 
met de bakfiets,  hadden ze altijd een sneeuwwit jasje 
aan en een dito pet op. ‘’Grenoat, Grenoat!‘’. Lantinga 

bestelde in de haringtijd ook altijd een vat haring. Als je bij hem de achterdeur open deed dan zag je 
aan de linkerkant een vat petroleum staan en aan de andere kant een vat haring. In huis dus. Dat was 
een heel speciale geur. De haringlucht en de petroleumlucht vermengden zich tot een wel heel speciaal 
geurpalet! Of dat wel zo gezond was?? En dan lagen Gerrit en Annie half ziek in de kamer. Brr!!  

 Petroleumventer Ties Lantinga 



Lantinga had ook een bijzonder treurige, donkere stem. Een heel diepe stem waarin het verdriet, dat 
hem was overkomen, altijd doorklonk. Zo kwam het althans bij ons als kinderen over. Ik zou die stem 
uit duizenden kunnen herkennen, evenals die mengselgeur van haring en petroleum. (Het schijnt 
trouwens dat men zich later de geuren uit de kindertijd het beste kan herinneren).  
 
De pruim van Frik 
Herman vertelde ook dat Evert Frik in het eerste huisje aan de Spuistraat woonde. Dit klopt inderdaad 
en Evert legde zijn pruim altijd in de vensterbank als hij thuis kwam. In die tijd pruimde en spuwde 
men de hele dag door. Roken met pijptabak deed men meest thuis. Op een keer hebben kwajongens 
peper in de pruim gestopt. Toen Evert  buiten kwam en de pruim weer in de mond stopte, ging hij 
geweldig te keer. Evert was een al wat oudere vrijgezel en zijn bijnaam was ‘Evert Roen’. Waarvan 
akte! Wat dat pruimen en spuwen betreft is het nog wel interessant te weten dat voor de oorlog in de 
gereformeerde kerk aan de mannenkant (zuidkant) zand op de vloer lag. Daarin kon men zijn tabakssap 
kwijt onder de preek. Lekker hoor!  
 
Geert Noaje (Geert Frik)   
Zoals Herman schreef, was Geert door de Duitsers aangesteld om de palen en takkenbossen op het 
haventerrein te beschermen. Duitse soldaten liepen daar de wacht van 8 uur ‘s morgens tot 5 uur  
’s middags. Om ongeveer 6 uur kwamen de landwachters het overnemen. Wat bijna niemand wist, 
was dat Geert Frik met de ondergrondse samenwerkte en tips gaf wanneer de Duitsers vertrokken en 
de landwacht er nog niet was. Het halve dorp stormde door de twee dijkgaten -zo tussen 5 en 6 uur-  
om palen en takkenbossen te halen. De mensen die een kar hadden gingen die vol laden, maar de rest 
nam onder elke arm een paal en sleepte zo twee palen mee. Ik schat dat er wel een paar honderd 
mensen uit het dorp kwamen om palen en takkenbossen mee naar huis te slepen. Dat was een heel 
indringend geluid, al die palen die over de grond werden gesleept. Wij, kwajongens, gingen ook mee 
en zeulden een takkenbos mee naar huis. Aan het einde van de oorlog was het hele haventerrein leeg. 
Ook waren alle bomen gekapt tussen Zoutkamp en Ulrum. En ook de bomen op de Frieseweg waren 
allemaal foetsie. Als de oorlog nog langer had geduurd, zouden we allemaal verkleumd zijn. Hoe dat 
voelt kun je bijna dagelijks op de tv in Oekraïne zien.  
 
Pistool 
Van Jaap Westra hoorde ik het verhaal over een gevonden pistool. Let wel: in die tijd zweefden overal 
wapens rond. De meeste waren van terugtrekkende Duitsers die hun wapens en uniformen in een 
sloot of kanaal gooiden en probeerden zo als burger Duitsland weer binnen te komen. Er strandde in 
die naoorlogse jaren ook nogal eens een schip op een van de zandplaten. Een groepje oud vissers 
struinde dan deze wrakken af. Ze vonden van alles, kompassen, stuurwielen, sextants, gereed-
schappen. Maar ook een kapiteinsrevolver met patronen. Tjaark Visser had een vlot liggend scheepje 
(werd ook gebruikt om zeehonden te schieten). Met dat bootje gingen de strandjutters naar het schip 
en kwamen met rijke buit weer terug. Het spul werd voor een paar centen verkocht. Het pistool echter 
werd in het schuurtje verstopt. In het schuurtje was ook het ‘tuuske’ afgebakend. Zoon Johannes vond 
op een keer de revolver en haalde de trekker over. Het ding bleek nog geladen te zijn. Hij schoot dwars 
door het tuuske heen. En daar had kort daarvoor nog iemand op gezeten. De jongens schrokken zich 
een ongeluk, zijn met de revolver naar de Hunsingosluis gerend en hebben de revolver daar in het 
water gegooid. Wie weet vinden de huidige bouwers het pistool nog op de bodem van de oude sluis. 
 
Wilde tijden 
Het waren een beetje wilde tijden direct na de oorlog. Ook geen wonder, want het Duitse gezag was 
weg en het Nederlandse moest langzaam weer worden opgebouwd. Maar wat hebben we genoten 
van dat cowboyachtige leven, ondanks het feit dat we geen cent te makken hadden. Direct na de oorlog  
 
 

        



zijn alle Nederlanders trouwens een week lang even rijk of even 
arm geweest. Op 26 september 1945  kregen alle Nederlanders 
een tientje van minister Lieftinck en daar moesten ze zich de hele 
week mee redden. Dit was in het kader van de geldzuivering. Men 
wilde de kapitalen die zwarthandelaren in de oorlog hadden 
verdiend daarmee waardeloos maken. Ook onvoorstelbaar in 
deze tijd.   
 
(nienhuis@inn.nl), 0653653335         
 
 
 
 

 

                                                                                                                              
 

   Grunneger houkje 
 

Schoem, de film  door Ingeborg Nienhuis̴̴̴̴ 

Allereerst zijn Vida, Amir en ik nog steeds druk met het voorbereiden van Schoem, de (korte) film. En 
gelukkig niet alleen wij, want we hebben een aantal getalenteerde en fotogenieke Zoutkampers bereid 
gevonden om mee te spelen in de film! Zoals het nu lijkt zal Zoutkamp in het voorjaar (maart of april) 
veranderen in een bruisende filmlocatie. Aanvankelijk stond oktober van dit jaar met potlood in de 
agenda, alleen lukte het niet om de crew dan als harmonieus geheel bijeen te krijgen. Op mij als co-
scenarist komt het hele proces nogal langdurig over (er zijn videoclips van Meatloaf die zo ongeveer 
langer duren dan deze hele film…) maar er is me verzekerd dat het normaal is om lang te wachten op 
crewleden die al dan niet vastzitten aan projecten en op uitslagen van subsidieaanvragen. 
 

Begunstegersbouk 
In november vorig jaar kreeg ik van het opperhoofd van 
stichting t Grunneger Bouk tussen neus en lippen door de 
vraag of ik het volgende begunstegersbouk wilde schrijven. 
Zo’n begunstegersbouk is het geschenkboek dat lezers van 
het Gronings cadeau krijgen bij het laatste nog bestaande 
Groningstalige tijdschrift Toal & Taiken, en de jaarlijkse 
traditie stamt uit de tijd waarin begunstigen (bevoordelen/ 
beschermen) nog een gangbaar woord was. Het paste me 
eigenlijk niet, maar eind december verschijnt het 50e (en 
een-na-laatste) begunstegersbouk. 

Het bepalen van de juiste spelling voor zo’n manuscript is 
monnikenwerk, want het Gronings kent meerdere varianten 
en er zijn in het verleden verschillende wetenschappers 
geweest die hun stempel op de spelling hebben gedrukt. 
Alleen al de vertaling van het woord vier kent een dozijn 
spellingsvarianten. Het opperhoofd van stichting t 
Grunneger Bouk/ mijn hoofdredacteur is daarbij een 

gepensioneerde docent Duits, die bij ieder verkeerd geplaatst accent aigu in een lichte kramp schiet. 
Gelukkig is het, juist daardoor, gelukt om het boek op tijd af te ronden. Dankzij Sofie van der Ploeg van 
Artisoof heeft het een schitterend omslag gekregen: haar schilderij Portret van de Brugstraat.        

Tientje van Lieftinck bestond uit 1 en 2,5 
gulden biljetten 



                                                                                                                 

 
 
 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bakkerij en Lunchroom 

    De Zilte Bries 
 

Dit is Het adres voor: 

- Brood en banket 

- Gebak 

- Belegde broodjes 

- Streekproducten   

En vele andere lekkernijen 
 

Openingstijden: 

Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur 

Zaterdag 8.00 - 16.00 uur 

 

Telefoonnummer: 06-44617417 

E-mail: deziltebries@hotmail.com 
 

 

 
 

Winkel vol met woonaccessoires voor jezelf  

of om weg te geven. 

Tevens verkopen wij cadeaubonnen. 

Vaste openingstijden zijn  

woensdag t/m zaterdag van 13.00 tot 17.00 

 

Wilhelminastraat 3a in Zoutkamp 

 

www.90gradenoost.com 

email: 90gradenoost@hotmail.nl 

 

 

 



 
En dan de inhoud van het boek. Een verlopen artiest kijkt in deze roman terug op zijn leven en gaat na 
of bepalende keuzes achteraf gezien de juiste waren. Hoogte- en dieptepunten uit de Groningse 
geschiedenis van de laatste halve eeuw vallen samen met gebeurtenissen in zijn leven. Zo groeit hij op 
in Oterdum, een van de dorpen in de buurt van Delfzijl die verdwijnen moesten om plaats te maken 
voor een chemiepark dat er niet kwam; speelt hij in een bandje dat deels gebaseerd is op Waarom 
Niet? uit Ulrum en lijkt hij onbedoeld de aanstichter van de Oosterparkrellen. 
 
Overige 
Dan waren er nog wat klusjes op podia, een paar keer in combinatie met muzikant Jetta Post. 
Misschien wel het allerleukste optreden was dat in Expo Haarlemmermeer. Met het mooiste 
Groninger Paard uit de Panserpolder mocht mijn mooie Groninger uit de Westpolder daar zijn beste 
hoefje voorzetten tijdens Horse Event (wat ‘paardenevenement’ betekent – en de lading dekt). Tot 
slot verschijnt deze winter Fré Schreibers Winterbouk. Het is een bundeling verhalen en gedichten 
geworden van acht verschillende schrijvers. Uit dat Winterbouk komt deze ballade van de eenzame 
Sinterklaasloper: een aftelrijmpje waarmee mensen kennis kunnen maken met het Sinterklaaslopen. 

 

De balloade van de ainzoame Sunnerkloasloper 

 

Wie gingen bie t pad ien n kolle naacht, 

mit n stuk of wat wichter, te waiten: aacht. 

Mit (mor dat zag gainain) hoogrode konen, 

hailendaal verkled van top tot tonen. 

 

Onder n grote proek pielkjes votfrommeld hoar, 

klompen om vouten, t oogde n beetje roar. 

Schebèlskop veur, niks meer van te zain, 

kloar om n spuldje te speulen mit elkenain. 

 

‘Woarom dat din wel?’ zel joe nou zeggen. 

Och, t is traditie, nait best oet te leggen. 

Op Zoltkamp goan wie op pakjesoavend verkled bie t pad. 

Ook op Oameland en Terschelling doun lu zukswat. 

 

Ien hoezen mouten lu roaden wel of wie binnen, 

zunder t aan ons heuren of zain te kinnen. 

As zai ons roaden, hebben wie n klokje verdaind. 

Benoam om waarm te blieven, aans roak wie ja verstaind. 

 

t Eerste hoes woar wie deelstreken mit ons clubke bie naacht, 

roadden zai zeuven van ons, mor nait alle aacht. 

t Speet ons te tonen oet, ain mozzen wie achterloaten, 

dij zit doar meschain nog aal, zunder te magen proaten. 

 

Op t twijde stee roadden zai ons apmoal aal, 

mor dou ging t bie t òfschaaid gek en maal. 

Ain van wichter heur klompen lagen nait meer bie deur, 

òfnaskerd deur n hond of stolen... hier èndegde t veur heur. 

 



 

Dou wie onderwegens waren noar hoeske nummer drij, 

mos ain van ons oet de broek van al dij klokjederij. 

Noa t wottern kreeg zai heur pakje nait vannijs om hakken, 

zai zit doar nog aal achter boom op boekebakke. 

 

De vaaierde van ons wer morzo van stroat òfplukt, 

zai haar heur verkled as monster en dat was heur goud lukt. 

Plietsie zag heur lopen en docht: dat is gain zuvere kovvie, 

t wicht mos mit noar te bero, ien heur monsterlieke klovvie. 

 

Bie t viefde hoes raip ain vergrèld: 

‘wel het zo loat nog bie ons aanbeld?!’ 

n Oaker vizzekoppen wer van bovenòf over ons leegd, 

krekt op ain van ons, dij droop òf en het heur thoes heegd. 

 

Dou waren wie nog over mit drij ien totoal, 

t wordt zo n wat ainteuneg verhoal. 

Achterste van ons knovvelde kop over gat ien t daip, 

terwiel dat elk van ons baaident niksvermoudend wieder laip. 

 

Wie werden der huverg van mit ons twijen, 

mor dat kwam ook omreden t begon te snijen. 

Mien leste kammeroadske roakte ik ien n snijstörm kwiet, 

en zo kwam der n ènd aan Sunnerkloasloperstied. 

 

Allinneg wol ik nait langer bie t pad omswienden, 

tot ain ook mie aanderdoags bevroren zol vienden. 

Nog ain hoes dee ik aan en zai roadden wel ik bin, 

zodat ik hier dizze balloade veur joe zingen kin. 

 

  
 

 

 

 

 

 

   

 

        



 

Zoutkamp vroeger en nu………. 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Reitdiepskade vroeger… 
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Nieuw in Bibliotheek Leens             
 

Volwassenen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jeugdboeken 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

Literatuur 

• Bruinenberg, Marion - Nieuweling 

• Oomen, Francine- Hoe overleef ik alles wat ik 
niemand vertel? 

• Bronwasser, Sacha - Niets is gelogen 

• Royen, van, Heleen - Juice 

• Baerwaldt, Leonieke - Hier komen wij vandaan 

• McEwan, Ian - Lessen 

• Slee, Carry - Zijn jongen 

• Sicking, Anja - De visionair 

• Bastasic, Lana - Vang de haas 

• Hamid, Mohsin - De laatste witte man 
 

Romantisch 

• Swan, Karen - Vuurlicht 

• Martin, Holly - De blauweregen 
vol liefde 

• Anna, Emma - Achter hoge 
bergen 

• Hedlund, Jody - Hou me vast 

• Daniëls, Wim - De vervlogen tijd 

• Diop, David - Reis zonder 
terugkeer 

• Spufford, Francis - Eeuwig licht 

• Colgan, Jenny - De 
kerstboekwinkel 

• Quinn, Julia - Een valse noot 

• Bomann, Corina - Avondrood 

• Barlow, Christie - Een nieuwe 
kans voor Starcross Manor 

 

Spanning 

• Bryndza, Robert - Stille angst 

• Ware, Ruth - Ren, Jack, ren 

• Kovach, Carla - Hij ziet jou 

• Daanje, Anjet - Suikerbeest 
 

DVD 

•  A good person 

• The son 

• The engineer 

• Yuku et le Fleur de l'Himalaya 

• De grote Sinterklaas show 2022 

 
 

Informatief 

• Goossens, Stephanie - Wat ik 
aan mijn kinderen wil doorgeven 

 

Prentenboeken 

• Williamson, Faye Milo gaat op stap AB  

• Zucchelli-Romer, Claire Mijn vingers willen huppelen! AP  

• Cousins, Lucy De ambulance van Muis AP 

• Schmidt, Annie M.G. Mijn tante en mijn oom die wonen in een eikenboom AP  

• Van Lunter, Federico Emma en de Sint AP  

• Amant, Kathleen Anna's grote sintboek AP 

• Os, van, Erik Hé, beestjes! In het bos AP 

• Baartmans, Pauline Herfst met Muis AP 

• Amant, Kathleen Herfst zoekboek AP 

• Horácek, Petr Kleine Uil AK 

• Dematons, Charlotte Sinterklaas AK 

• Donaldson, Julia De versiervogel AK 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                    
 

Oud Nieuws 
 
 

Leesboeken tot 9 jaar  (A) 

• Kraijo, Ineke Kom binnen! 

• Feller, Pieter Kolletje & Dirk 
koken toversokkensoep 

• Westera, Bette Wil je mijn 
kamer zien? 

• Bird, Pip De enorm eigenwijze 
eenhoorn gaat schatzoeken 

• Hoffman, Marjon Nooit denken 
dat rijk worden makkelijk is! 

 

Leesboeken 9 - 12  (B) 

• Hunter, Erin Donkere nacht 

• De Braeckeleer, Nico Duivelsschool 

• Amores, Eva Woensdag 

• Gembri, Kira De ti-ta-tovertassen 

• Wildebras Een nacht in de 
dierentuin 

• Jacobs, Annet De game challenge 

• Loon, van, Paul Raveleijn 

• Deckers, Daphne Vrienden maken 
 
 
 

Leesboeken vanaf 12 jaar  (C & D) 

• Witte, Astrid Uit mijn bunker 

• Pol, van de, Linda Recept voor 
een regelrechte ramp 

• Barnes, Jennifer Lynn De 
Hawthorne-broers 

 
Informatief 

• Busser, Marianne Van poezenhuis tot 
droompaleis AJ 

• Chancellor, Deborah Bouwen met Bibi en 
Bilal/Koken met Kiki/Ruilen met Roos AJ  

• Adams, Tom Het monster van Loch Ness J  

• Seiji, Yoshida Huizen met een verhaal J 

• Howarth, Daniel Het eerste tekenboek voor 
kinderen en volwassenen J 

 
 
 
 
 

Hogelandster 1986 

7 september 1933 



 

                        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.heiploeg.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                            

 

Member of the PP Group       



Nieuwe Waterwerken Zoutkamp, stand van zaken bouw gemaal Hunsingo 
 
De werkzaamheden aan de bouwkuip van het nieuwe gemaal vorderen gestaag. Het aanbrengen van 
de damwanden voor de gehele bouwkuip van het gemaal zijn afgerond. Door aannemer Strukton is de 
gehele bouwkuip opgedeeld in drie kleinere bouwkuipen. In twee van de drie bouwkuipen zijn 
stempelramen aangebracht die ervoor moeten zorgen dat de bouwkuip niet kan instorten door de druk 
van het water aan de buitenkant van de bouwkuip en is de kuip gevuld met water. Dit geeft voldoende 
tegendruk om de bouwkuip intact te houden. De fundatiepalen (ruim 400) zijn aangebracht en de 
bouwkuip is ontgraven. Enkele weken hebben dumpers heen en weer gereden tussen de bouwkuip en 
het depot aan de Strandweg. Er is tot 8 meter diepte ontgraven. Nadat de bouwkuip is ontgraven 
hebben duikers de bouwkuip geïnspecteerd op onder andere lekkages. Ter voorbereiding op het 
storten van het onderwaterbeton voor de vloer van het aanvoerkanaal van het gemaal is er ongeveer 
een 50 cm dikke laag grind aangebracht in de bouwkuip. De verwachting is dat, wanneer de 
werkzaamheden in de bouwkuip ter plaatse van de Provincialeweg nabij de Hunsingosluis zijn afgerond,  
het onderwaterbeton in deze twee gedeeltes van de bouwkuip wordt aangebracht. Daarna wordt de 
gehele bouwkuip leeg gepompt en kan men verder met opbouw van het gemaal en het aanvoerkanaal. 

 

 

 

 

 

 
 
Werkzaamheden en stremming N388 ter plaatse van de Hunsingobrug 
Om de werkzaamheden in de (derde) bouwkuip ter plaatse van de Provincialeweg nabij de 
Hunsingosluis uit te kunnen voeren is de 2e stremming van de N388 op 27 oktober ingegaan en duurt 
tot 8 december 17.00 uur.  

Op vrijdag 27 oktober zijn de voorbereidingen getroffen voor de stremming. De installatie van de 
draaibrug is ontkoppeld en de pontonbrug nabij de Beatrixstraat is in gebruik genomen. Door de vele 
regenval was het de eerste dagen bij de tijdelijke fiets- en voetgangersweg nog geen pretje om daar 
overheen te gaan. Er was veel modder en de rubberen matten waren glad en verschoven door de harde 
wind. Dat is opgelost door rijplaten te leggen en de matten vast te schroeven aan de brug. Op zaterdag 
28 oktober is de weg opengebroken en is het heiplateau ingericht. Maandag 30 oktober kon er direct 
met het aanbrengen van de laatste 35 fundatie palen worden begonnen. Ondanks het slechte weer en 
de storm op donderdag zijn alle palen in de 1e week van de stremming aangebracht. In de 2e week van 
de stremming is het stempelraam volgens planning aangebracht. In week 3 t/m 5 van de stremming is 
de bouwkuip ontgraven en zal het onderwaterbeton worden gestort. De laatste week van de stremming 
staat in het teken van het terugbouwen van de Provincialeweg en het fietspad door onder andere het 
plaatsen van tijdelijke bruggen over de bouwkuip.  



BouwApp 
Nogmaals willen we jullie wijzen op de Bouwapp. Daarin worden updates over de werkzaamheden 
gegeven en u kunt eventueel reageren met een vraag via de app. Deze komt rechtstreeks bij ons binnen 
en kunnen we dan oppakken.  

Wil je informatie over dit project en de actuele werkzaamheden volgen? Installeer dan de Strukton 
BouwApp via de volgende manier: 

• Download de BouwApp via de Apple Store of Google Play Store 
of via onderstaande QR-code 

• Installeer de Strukton BouwApp  
• Ga naar ‘Ontdek’  
• Zoek op Nieuwe Waterwerken Zoutkamp 
• Selecteer het project  
• Selecteer ‘Volgen’ 
• Het project kun je dan terugvinden onder ‘Favorieten’ , 

 
WOW-prijs 2023 
De Nieuwe Waterwerken Zoutkamp was genomineerd voor de WOW-prijs 2023. Helaas hebben we 
niet gewonnen. De nominatie was een mooie erkenning en daar zijn we enorm trots op.  

Hoewel we de prijs niet hebben gewonnen, zijn we dankbaar voor deze erkenning van al het werk die 
we, in samenwerking met onze partners en de inwoners van Zoutkamp, hebben verricht om de Nieuwe 
Waterwerken Zoutkamp te realiseren. Door de nominatie heeft ons project en Zoutkamp veel positieve 
aandacht gekregen. 

Bedankt voor alle stemmen! 
 

                                                                                                                                    
 

Gemeentenieuws 

Evenementenvergunning 

 Burgemeester en wethouders hebben op 3 november 2023 een besluit genomen over de aanvraag 

voor het organiseren van Kerstmarkt Oude Kern op 9 december 2023 op de locatie rondom oude kerk 

Marnestraat 1A in Zoutkamp. De vergunning is verleend. 

Omgevingsvergunning 

 Burgemeester en wethouders hebben op 10 oktober 2023 een aanvraag ontvangen voor het 

verduurzamen en verbouwen van het pand naar 2 wooneenheden op de locatie Wilhelminastraat 1A, 

9974SG Zoutkamp. 

 Burgemeester en wethouders hebben op 25 september 2023 een besluit genomen over de 

aanvraag voor het bouwen van een tijdelijke kleiwinkel op de locatie nabij Strandweg in Lauwersoog 

(perceel G457). De vergunning is verleend. 

 Burgemeester en wethouders hebben op 13 september 2023 een aanvraag ontvangen voor het 

kappen van 3 berkenbomen op de locatie De Snik 29 in Zoutkamp. 

Voor meer informatie over de omgevingsvergunningen en de evenementenvergunning kunt u 
contact opnemen via gemeente@hethogeland.nl of telefoonnummer 088-3458888 



 



 

Verkeer hoe zit het ook alweer?  
door Louwe Smit 

Na twee delen over de regelgeving gaan we nu meer de verschillende categorieën 
bekijken. Het is erg belangrijk dat je weet welke regels voor jou van toepassing zijn. 
Maar daarnaast is het ook handig om te weten welke regels er van toepassing zijn 
voor de andere categorieën.  
 
Deze keer zijn de voetgangers aan de beurt.  
 

1. Voetgangers 
a. Alle weggebruikers die geen bestuurders zijn. 

 
Alle weggebruikers die geen bestuurder zijn. Duidelijker kan het niet. Als je geen voertuig bestuurt of 
geen ruiter bent of een rij- of trekdier of vee begeleidt ben je voetganger. 
 
De plaats op de weg voor een voetganger is op de stoep of op het voetpad. 
Is er geen stoep of voetpad?  
Als voetganger mag je dan op het fietspad lopen. Is er geen fietspad, dan mag je op rijbaan lopen, maar 
wel aan de uiterste zijde daarvan (links of rechts).   
 
 
Je mag dus eigenlijk overal wandelen.  
 
Maar niet op een autoweg en een autosnelweg. Uiteraard ook niet na dit bord: 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
Welke voorrangsregels gelden voor voetgangers? 
Een voetganger heeft geen voorrang. 
Als we het begrip voorrang bekijken dan verlenen bestuurders voorrang aan elkaar. En een voetganger 
is geen bestuurder.  
 
We spreken bij voetgangers over voor laten gaan. Er zijn een paar situaties waar het overige verkeer 
de voetgangers voor moet laten gaan. 
 

1. Op een zebrapad gaat een voetganger altijd voor, niet alleen als je op het zebrapad loopt,  
ook als je aangeeft te willen oversteken.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



2. En dan is er nog de regel van rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor. 
 

 
 

Voetganger A kruist de weg waar de blauwe auto op rijdt. Voetganger A moet de auto voor laten 
gaan. 

Als de blauwe auto linksaf gaat dan kruist hij of zij voetganger B. In dit geval moet de auto 
voetganger B voor laten gaan. 

Met de rechtdoorregel spreken we over verkeer. Daar vallen dus ook de voetgangers onder. 
 

Met oversteken altijd wel goed uitkijken of je veilig kunt oversteken. Voor het oversteken altijd even 
“Rechts-Links-Rechts” kijken. En als het veilig is dan oversteken. 
 
Moet ik dan links of rechts van de weg lopen? 
De ouderen onder ons hebben geleerd: ‘binnen de bebouwde kom lopen we rechts en buiten de 
bebouwde kom links’. Dit geldt niet meer. Als voetganger kijk jezelf wat de veiligste plaats is en daar 
ga je lopen. 
 
De scootmobielrijders.  
Een scootmobiel is een voertuig. Je bent dus een bestuurder.  
 
Waar mag je met je scootmobiel rijden 
Met een scootmobiel mag je op de stoep rijden, op het fietspad, en op de rijbaan (binnen- en buiten 
de bebouwde kom). Je hebt dus behoorlijk wat vrijheid en kunt hierdoor gemakkelijk en snel van A 
naar B komen. Wat de regels betreft moet je je aan dezelfde regels houden als andere weggebruikers. 
Rijd je op het voetpad (stoep) dan mag je niet sneller dan 6 km p/u. Zo voorkom je grote 
snelheidsverschillen. Rijd je op het fietspad dan geldt een maximum van 30 km p/u. Op de rijbaan moet 
je je als fietser gedragen en dus rechts blijven. Verder gelden natuurlijk alle verkeersborden.  
 
Een scootmobiel is een gehandicaptenvoertuig en daarvoor geldt een minimumleeftijd van 16 jaar. 
Voor elektrische scootmobielen die niet harder dan 10 km p/u kunnen geldt echter geen 
minimumleeftijd. 
 
Verkeer doen we samen en we moeten dus rekening met elkaar houden. En elkaar helpen indien 
nodig. 
 
Een belangrijke regel in het verkeer is: 
Maak zelf zo min mogelijk fouten in het verkeer en los een eventuele fout van een ander veilig op. 
 
We hebben het gehad over voetgangers. De plaats op de weg en regels met betrekking tot voor laten 
gaan. En over de scootmobiel. 
Als je nu naar de winkel loopt of naar school, kijk dan eens waar je veilig loopt. En welke regels er 
gelden wat betreft het voor laten gaan.  
We hebben het ook over een voetgangersoversteekplaats gehad. Hebben we deze ook in 
Zoutkamp?????? 
 



 
Voor de volgende keer wil ik eens kijken of er in het dorp een bepaalde verkeerssituatie is die we eens 
nader kunnen belichten.  
 
En over licht gesproken: 
Is de verlichting van je fiets, auto of scootmobiel in orde? Het is weer vroeg donker en het is dan ook 
belangrijk dat je gezien wordt. 
Dat geldt ook voor voetgangers natuurlijk. 
 
Als er suggesties of vragen zijn dan hoor ik het graag. Geef deze dan door via de mail: 
zkverkeer@gmail.com of via één van de leden van de redactie van de Schudzeef. 

 

                                                                                                                                    
 

Het zel weer veujoar worden…  
door Carin de Wind 

Afgelopen augustus was er een oproep van Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp om mee te doen aan 
het Buurtproject Bloeiende Bollen voor Burgers en Bijen. Om wat extra kleur en fleur in onze 
dorpsstraten te brengen en de (onder druk staande) bijenpopulatie te steunen,  werd het idee 
geopperd om bollen te planten op diverse locaties in het dorp. 

Ook enkele bewoners van de Churchillweg meldden zich daarvoor aan, een beetje fleur en kleur is 
immers altijd welkom. En zaterdag 28 oktober was het zover: de bollen konden worden gepoot. We 
begonnen met een gezamenlijke kop koffie waarna we pootinstructies kregen van Eise Jan en Marga 
van ‘Oostindien hoveniers’. En dat was nog geen sinecure: ‘Plant de bollen 2 maal zo diep als de bol 
groot is, bepaal de afstanden tot elkaar, maak de grond los als je deze weer aanvult.’ 

Vervolgens gingen we, gewapend met bollenstekers, schepjes, 
grondboren en kniekussens, in de weer. Op het stukje groen 
richting de Zoutkamperril werden in totaal ruim 600 bollen 
gepoot en dat was best intensief. Voor een mooi resultaat 
moeten ze immers dicht op elkaar staan. 

Ze zitten in de grond, nu is het 
wachten op het voorjaar. 

Hopelijk ziet het er dan zo leuk uit 
dat er volgend jaar meer mensen 
en meer straten zich opgeven. 

Naast het feit  dat je straks meer fleur en kleur ziet in de straat is het ook 
gewoon leuk om dit samen met buurtgenoten op te pakken.  

Daarom was er na afloop ook een borrel en een hapje: je moet tenslotte 
zelf de slingers ophangen! 

Met dank aan Marga, Engel, Doke, Janpie en Sjaak! 

 



Al uw schoonheid op 1 adres 

 

HAIR 2 HAIR 

Kapsalon/zonnestudio 

hair2hair.planetzelf.nl 

0595 43 55 65 

Voetverzorging RITA 

06 51 97 97 02 

Schoonheidssalon IRIS M 

06 39 86 58 39 

 

Dorpsstraat 10 Zoutkamp 

 

 

 

 

 

 



Telefoonnummers 
• Huisarts Plus Apotheek Zoutkamp: 0595-401300: bij spoed: 0595-401444 

• Algemeen alarmnummer (ambulance, politie, brandweer) in noodsituaties: 1-1-2 

• Alarmnummers dierenleed: 1-1-4  

Niet urgente meldingen: 
• Politie: 0900-8844 (24 uur p.d. bereikbaar) 

• Brandweer: 0900-0904 (24 uur p.d. bereikbaar) of 050- 312 3040 

• Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 

• Zelfmoordpreventie: 0800- 0113 (24 uur p.d. bereikbaar) 

• Dierenambulance Noord-Groningen: 06-2224 4055 

Gemeentehuizen 
Als u iets in het gemeentehuis moet regelen dan kunt u bij de gemeentehuizen in Uithuizen en Winsum 
online of telefonisch een afspraak maken. Sommige zaken kunt u online aanvragen, zoals uittreksels 
of verklaringen. 
Gemeente Het Hogeland: Telefoonnr. 088-345 8888; Whatsapp 06-1145 0530  (maandag t/m vrijdag 
9:00-17:00 uur) 

Openingstijden gemeentehuis Winsum, Hoofdstraat W 70 
• maandag, dinsdag en donderdag  8:30-16:30 uur 

• woensdag     8:30-16:30 uur en van 17:30-20:00 uur 

• vrijdag     8:30-12:30 uur 
 

Afvalkalender gft, extra gft, restafval en oud papier voor Zoutkamp  
November 2023 
maandag 27 nov. restafval 

December 2023 
maandag 4 dec. gft-afval 
maandag 11 dec. restafval 
maandag 18 dec. gft-afval 

De afvalkalender 2024 staat 
eind december op de website 
van de gemeente Het Hogeland.  
 

vrijdag 24 nov. oud papier vrijdag 29 dec. oud papier vrijdag 26 jan. oud papier 

 

Als u gebruik wilt maken van de extra ophaalronde voor het gft-afval dan moet u dit melden 

via https://hethogeland.nl/afval/extra-ophaalronde-gft-afval 

https://hethogeland.nl/afval/afvalkalender  

Milieustraten 
Hier kunt u onder andere grofvuil en snoeihout naartoe brengen. Dat mag 4x per jaar gratis. Per keer 
mag u maximaal een volle kofferbak of een volle kleine aanhanger brengen. Heeft u meer grofvuil? Of 
komt u vaker dan 4x per jaar? Dan moet u betalen. Hoeveel dat kost per afvalsoort vindt u op de 
website van de gemeente Het Hogeland. 

Usquert, Westerhornseweg 22 
Kijk voor de openingstijden op de website van de milieustraat Usquert 

Groningen, Duinkerkenstraat 99 
Kijk voor de openingstijden op de website van de milieustraat Groningen 

Brengpunten Klein Chemisch Afval (KCA) 
KCA-brengpunt Leens 
Op de parkeerplaats op de hoek van De Nije Nering en R. Ritzemastraat. Elke 4e woensdag van de 
maand staat hier een KCA-kar van 13.30 uur tot 16.00 uur. 
KCA-brengpunt Winsum 
Op de hoek van parkeerplaats Obergon en Binnensingel. Elke 3e woensdag van de maand staat hier 
een KCA-kar van 13.30 uur tot 16.00 uur. 



 

 
 


