
   DE SCHUDZEEF 
        DORPSKRANT VOOR ZOUTKAMP 

 

 

 

 

 

                                

 

 

  

Nu in De Schudzeef: 
 

 

 
Mijn beroep: pedagogisch behandelaar bij een dovenschool 

 Dorpsagenda Pinksteren 2023 

 Kind in de Tweede Wereldoorlog 

 Werkzaamheden Nieuwe Waterwerken Zoutkamp 
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Colofon 
 
Redactie 
Gerry Buitenwerf, Churchillweg 31, 9974 PA Zoutkamp 
Betty Rispens, H.J. Siccamastraat 10, 9974 SC Zoutkamp 
Ada van den Heuvel, De Snik 23, 9974 NG Zoutkamp 
Anita Smit-Jager, Prins Bernhardstraat 46, 9974 RS Zoutkamp 
Marja Oostindiën, Churchillweg 48, 9974 PC Zoutkamp 
Jettie Bouma, Churchillweg 63, 9974 PB Zoutkamp 
 

Inleveren kopij  
Kopij voor de Schudzeef graag mailen als JPG, TIF of DOC bestand naar  
redactie@deschudzeef.nl  of inleveren bij een redactielid. 
 
De eerstvolgende verschijningsdatum is 21 juli 2023 
Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór 11 juli 2023 
 
Voor betalingen en schenkingen: 
Banknummer: NL 41 RABO 0316 0231 83 o.v.v. De Schudzeef 
 

 Kijk voor de digitale Schudzeef op onze website www.deschudzeef.nl 

     Volg De Schudzeef ook op Facebook  

 

Advertentietarieven 2023 

Eenmalig 1/1 A4 - €30,00          6 x per jaar 1/1 A4 - €115,00 

Eenmalig ½ A4 - €17,00             6 x per jaar ½ A4 - €60,00 

Eenmalig ¼ A4 - €9,00               6 x per jaar ¼ A4 - €30,00 

½ A4 is: hoogte 13,5 cm x breedte 17,5 cm →  liggend 

¼ A4 is: hoogte 13,5 cm x breedte 8,5 cm → staand 

 

Deze Schudzeef is mede mogelijk gemaakt door:  

90°Oost, Bakkerij en Lunchroom De Zilte Bries, Bootverhuur Zoutkamp, Cafetaria ’t Centrum, Café & 
Partycentrum De Kegel, Claudia de Boer-voetverzorging, Dieverdoatsie, Dorpsbelangen Zoutkamp, 
Fietsverhuur Zoutkamp, Garnalenafslag Zoutkamp, Hair2hair, Handelsonderneming Elsinga, Heidema-
Medendorp Fonds, Heiploeg International B.V., Hendrikson Shrimping BV, Jacco de Jong bestratingen, 
Jachtwerf Gruno, J.H. Pruim Groente- en Fruithandel, Kaasbus Menno Bol, Kapsalon Marijke, Landman 
borduren, Camping ’t Ol Gat, Oostindien Hoveniers, Palingrokerij Gaele Postma, Pizzeria Restorante  
L’Ancora da Mario, Restaurant De Oude Sluis, Restaurant IJssalon De Boeter, Restaurant ZK86, 
Restaurette Schierzicht, Robersum Recreatie, Rijwielreparatie H. v.d. Veen, Smit Food, Slagerij de Sluis 
No2, Spar Bergstra, Uitvaartvereniging De Laatste Eer, Varen en Sleepnetvissen op de Waddenzee met 
de ZK 9, Vishandel van der Heide, Visser Auto Service. 
 



Voorwoord  
 

Meimaand: Groen 
 
Wat is de meimaand toch een prachtige maand: je ziet de bomen en struiken haast per dag groener 
worden. Geen kale, bruinachtige bomen meer. Daar zijn we behoorlijk op uitgekeken, zeker na een 
herfstachtige winter die maar niet op leek te houden. We gaan voor groen, punt. 
 
Jacqueline Nijholt doet dat ook, lees in het verhaal over haar beroep maar hoe en wat ze ermee 
bedoelt. 
Groen is ook de kleur van de supermarkt in ons dorp, de Spar. Hille en Helga Bergstra spraken met ons 
over hun zaak en halen herinneringen op uit hun begintijd in Zoutkamp. 
 
Over twee jaar is het  tachtig jaar geleden, dat de Tweede Wereldoorlog voorbij was. Hendrik Nienhuis 
vertelt over het reilen en zeilen van Zoutkamp en de Zoutkampers in die vijf verschrikkelijke jaren. 
Tien jaar geleden werd dit verhaal ook in de Schudzeef gepubliceerd, maar dat verhaal is misschien al 
wat in de vergetelheid geraakt. Deze verhalen moeten echter niet vergeten worden, of, om het met de 
Engelsen te zeggen :’Lest we forget’. Opdat we niet vergeten. 
Daarom doen we bij deze de oproep om nog meer verhalen van Zoutkamp en de Zoutkampers in 
oorlogstijd te delen. Dat hoeft niet schriftelijk, niet iedereen is een schrijver of schrijfster, maar mag 
gerust mondeling. Kom en vertel uw verhaal, ik -Gerry- schrijf ze met alle liefde op. 
 
Dit en nog veel meer zaken, zoals het ‘gat ien diek’, het Pinksterprogramma, de nieuwe opbaarruimte, 
het verhaal van de ‘ingestroomde’ kunstenaar Kasper Halsema, van de ‘hoel’ en nog veel meer leest 
u allemaal in deze mei-editie. 
 
Het is teveel om allemaal even in het voorwoord te memoreren, maar één ding is zeker: Zoutkamp 
staat bol van de activiteiten!  En aan welke kleur denken we als we aan een (bloem)bol denken? Juist: 
groen! 
 
We wensen iedereen veel groene (goede en vrolijke) dagen toe 
 
De redactie 
 
 

                                                                                                                               
      
Berichten en bedankjes 
 
 

Kleding inleveren 
 
Gebruikte, en nog nette, kleding kunt u inleveren bij het 
ophaalpunt voor Dorcas, in de schuur van P Bolt- Vos, 
Churchillweg 19.  

 



Een bericht vanuit de kinderspelweek ! 
 
Dit jaar is er GEEN snoepactie.  
Maar noteer vrijdagavond 16 juni alvast in jullie agenda en op de kalender. De kinderen gaan dan op 
het voetbalveld een sponsorloop doen (met obstakels) t.b.v. de kinderspelweek. Iedereen is welkom 
om te komen kijken. 
 
Binnenkort ontvangen de kinderen hiervoor een sponsorlijst. Hiermee gaan  ze bij de deuren langs. Er 
kan gesponsord worden per rondje of een totaal bedrag.  
Mocht u willen sponsoren maar zijn er geen  kinderen langs geweest? Vrijdag 16 juni zal er op het 
voetbalveld een pot klaar staan voor een vrije gift.  
 
Mochten er nog vragen zijn? Dan horen wij dit graag.   
 
Groeten de kinderspelweek commissie.  
 

                                                                                                                                    
 

Oproep Leerlingenraad 

Op SWS de Zoutkamperril is er een leerlingenraad. Zij komen met ideeen voor 

de school en praten over hoe het op school gaat. Vanaf groep 4 kiest de juf of 

meester een leerling uit.  

De gekozen leerling is het hele jaar de vertegenwoordiger in de leerlingenraad. 

In de leerlingenraad zitten Liam, Mats, Malin, Mijs en Terry. 

De kinderen van de Zoutkamperril hebben last van de honden poep, als ze 

naar school gaan. Op de stoep ligt veel honden poep. Met name op de 

churchillweg. Wij vragen u om de poep van u hond/en op te ruimen, en de 

stoep netjes te houden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank u wel namens alle leerlingen van SWS de Zoutkamperril Malin en Mijs 

 



Uitnodiging 
 

Het is zo ver……. de nieuwe opbaarruimte is klaar. 
 
Na een tijd te hebben gewerkt aan het realiseren van een nieuwe 
opbaarruimte is het dan zo ver en kunnen we het resultaat tonen aan 
de leden van onze vereniging en aan de inwoners van Zoutkamp. 
 
We zijn er zeker van dat dit een aanwinst is voor Zoutkamp en willen 
het met trots laten zien. 
 
Op zaterdag 17 juni organiseren wij een open middag van 15.00 tot 
17.00 uur. 
 
Kom dan gerust even langs om een kijkje te nemen, het is de moeite 
waard. 
 
Verbindingsweg 1 9974 PG Zoutkamp 
Begrafenisvereniging De Laatste Eer 
 

                                                                                                                                    
 
Activiteiten Ontmoetingspunt 
 
Wij hebben de laatste tijd een paar leuke activiteiten gehad. De eerste activiteit was het maken van 
een Paasstukje. Dit  was erg geslaagd en de deelneemsters gingen tevreden naar huis met een mooi 
Paasstuk. Ook de Paasmaaltijd was smakelijk en gezellig. 
  
Op 27 April vierden wij, in samenwerking met de bewonerscommissie, de verjaardag van onze koning. 
Om half  tien begonnen we  met het zingen van het Wilhelmus met begeleiding van Coba Nauta op de 
trompet. Daarna zongen we het Zoutkamper volkslied. Dit werd muzikaal ondersteund door Louwe en 
Anita  Smit. Louwe speelde op de doedelzak, Anita speelde op de drum. 
Na afloop was er koffie met oranjekoek en sloten we het gezellige samenzijn af met een hapje en een 
drankje. 
  
Van maandagmorgen tot en met donderdagmorgen is er de dagelijkse koffiemorgen, van 9.30 -11.00 
uur, hier is iedereen welkom. Onder het genot van een kopje koffie wisselen we dan van gedachten 
over wat ons zoal bezig houdt. 
  
De maandelijkse eettafel is op de laatste woensdag van de maand en begint om 12.00 uur 
  
Het Bestuur 



Hallo Zoutkampers 

Wonen in Zoutkamp is prachtig en dat willen we graag blijven doen. Ook al voldoet ons huis aan de 
Julianastraat prima, zouden we eigenlijk wel graag iets meer ruimte hebben. Ons huidige huis hebben 
we destijds ook via de Schudzeef geregeld, misschien werkt het wel weer. Bent u binnenkort of binnen 
een paar jaar van plan uw woning te verkopen? Stuur ons dan even een berichtje. We hebben geen 
hele grote haast, maar wel wensen en ideeën.  

Met vriendelijke groet Daan en Chantal Oostindiën 

                                                                                                                    
 
Beste Zoutkampers, 

Even een berichtje over de open dag die we van plan zijn te organiseren in Solte Campe. In de vorige 

editie van de Schudzeef hebben we het gehad over de maand mei, maar omdat we op dit moment nog 

op zoek zijn naar enthousiaste creatievelingen die bij ons een cursus willen geven, lijkt het ons beter 

om de open dag naar begin september te verplaatsen. Dan kunnen we jullie meteen een leuk 

cursusprogramma aanbieden en kennis laten maken met de docenten. 

Wel kunnen we alvast aankondigen dat Dorothé Boog-Postma een paar zaterdag-cursussen pastel 

tekenen van dieren en bloemen gaat geven. De eerste twee zitten al vol en er is een wachtlijst voor een 

vervolg in september, maar wie belangstelling heeft kan haar bellen op 06 48540869 of mailen naar 

dorotheboog@gmail.com 

Intussen gaan wij enthousiast verder met het opknappen en schoonmaken van het gebouw en het 

vergroenen van het schoolplein. En genieten we volop van het wonen in dit mooie dorp! 

Wie zin heeft om eerder al een kijkje te nemen is van harte welkom op De Schuit 11.  

Hartelijke groeten, 

Arno en Iris 

06 10242231 

 

                                                                                                                    
 
Even lachen  

               
 

 Vliegen 
 

Soms doet het vliegtuigpersoneel zijn best het standaardpraatje wat interessanter te maken. Hier 
volgen een paar voorbeelden: 
 
Hoewel alle wegen misschien naar Rome leiden, leiden slechts vier wegen in dit vliegtuig naar buiten. 
 
Op deze vlucht hebben we een rokersgedeelte; als u moet roken, kunt u een bemanningslid 
aanspreken, die zal u dan naar de vleugel van het vliegtuig brengen.                 



Berichtjes en bedankjes 
 

 
Heel hartelijk dank voor de enorme hoeveelheid hartverwarmende 
blijken van belangstelling en medeleven, zowel in de korte, heftige 
ziekteperiode als na het overlijden van: 

 
 

Erwin Stienstra  
  

   5 juli 1971   -   19 maart 2023  

 
 
 
 
 

Het is nog altijd onwerkelijk en nauwelijks te bevatten.  
Om te ervaren dat zovelen meeleefden en nog steeds meeleven, is heel waardevol.  

 
Carola van den Dungen 
 

                 

 

 
Beste dorpsgenoten, 
 
Hartelijk dank voor  de kaarten, bloemen  en andere berichtjes 
die we ontvingen voor ons 55-jarig huwelijk en 
voor mijn (Wietse's)  80e verjaardag op 19 april j.l. 
Het was echt prachtig en heeft ons verrast. 
 
Groet van Wietse en Dirkje 
 
 

                 

 

 
Graag wil ik iedereen langs deze weg bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes en bezoekjes 
die ik heb gekregen tijdens mijn revalidatie en verhuizing naar het Zonnehuis in Zuidhorn. 
Mijn adres in Zuidhorn is: 
 
Ali Knol-Huizinga 
Gemmastraat 137 
9801 VG  Zuidhorn 
 

 



 
 



Hoel dut t weer 
 
De brandweersirene functioneert weer 
Met het bedienen van een knop stelde burgervader Henk Jan Bolding zaterdag 22 april om exact 11 uur 
de sirene van de Zoutkamper brandweer weer in werking. De sirene is een tijd buiten gebruik geweest, 
maar vanaf nu klinkt elke zaterdagochtend om 11 uur weer de ‘hoel’. 
“Niet om de vissers naar de kroeg te lokken voor de wekelijkse borrel, dat maakten ze er zelf van”, aldus 
Henk Wijbenga, met zijn vrouw Hennie voormalige uitbaters van hotel-café-restaurant “De Zeearend”. 
De brandweerauto stond jarenlang in de ruimte tussen De Kegel en De Zeearend in. Elke 
zaterdagmorgen om 11 uur drukten ze op de knop om de sirene aan te zetten. “Om te kijken, of hij het 
nog deed, bij eventuele brand”, zei Henk. 
 
“Toen er een keer echt sprake was van een brand op zaterdagmorgen om 11 uur en de sirene afging, 
was wijlen bevelvoerder Onno de Boer snel ter plekke. Helaas was hij de enige, want de andere 
spuitgasten dachten, dat het de normale oefensirene was en kwamen eerst niet opdagen”, zo vertelde 
‘Ol Strieder’ (oud brandweerman) Geert Mertens. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een paar Ol Strieders van brandweer Zoutkamp: v.l.n.r.: Willem Bos, Hans Abbas,  Ritske Bouma,  
Henk Wijbenga, Geert Mertens, Jan Oostindiën 

 
Historie 
Voordat de opening verricht werd, belichtte Peter Postma in het kort de historie van de sirene. Van 
1956 tot 1983 deed de sirene bij brand en elke zaterdagmorgen om 11 uur dienst. In 1997 verkochten 
Henk en Hennie de kegelbaan en schonken ze de sirene aan de brandweer. Die plaatste de ‘hoel’ voor 
de kazerne, aan de  kant van de Wilhelminastraat. In 2006, bij de ingebruikneming van de nieuwe 
kazerne, werd hij weer op het dak gezet en volledig in werking gesteld. “15 april 2017 was een zwarte 
dag”, memoreerde Peter. “Een roek maakte een nest in de sirene, waardoor de motor verbrandde. Het 
herstelproces duurde lang, uiteindelijk werd  gekozen voor vervanging van de motor, met 
ondersteuning van de Veiligheidsregio Groningen, landbouwmechanisatiebedrijf Geertsema, Jaap 
Westra, Jachthaven Hunzegat, Dirk Werkman en de leden van de blusploeg.  “Dankzij al deze mensen 
kan de sirene zes jaar en een week later weer in gebruik worden genomen”, aldus Peter, die wegens 
afwezigheid van ploegchef Jan Landman het woord voerde. 
 



Onmisbare pijler 
Burgermeester Bolding noemde het werk van de brandweer belangrijk en waardevol. “Of het nu 
betaald wordt of vrijwillig is, het is nooit vrijblijvend. De onvoorwaardelijke inzet van 
brandweermannen/vrouwen is een onmisbare pijler in onze samenleving die rekent op  veiligheid en 
redding van mens en dier als dat nodig is.” 
De Zoutkamper ‘hoel’ was eerst bij café Ozinga aan het Dorpsplein. Daar stonden de brandweerauto’s 
ook gestald.  Met  de ingebruikname van de ‘hoel’ was er een nieuwe traditie geboren. Om 11 uur werd 
het apparaat getest, wat voor de schippers het sein was om op dat tijdstip -en niet eerder- een borrel 
te halen. En er werd goed op gelet wie het eerst aan de tap zat. 
 
Typisch Zoutkamps 
“De digitale techniek en de communicatie schreden voort, de traditie dreigde te verdwijnen. Het stille 
alarm van de  pieper deed de sirene zwijgen. In 1983 kregen alle spuitgasten een eigen pieper, maar 
de sirene was een vast onderdeel  geworden van de gemeenschap, was net zo typisch Zoutkamps als 
de visserijhaven, garnalen in het zuur of de gekleurde loodsen langs de kade. Daarom werd de traditie 
in 2006 in ere hersteld. Roeken of niet, maar hij moet blijven loeien.”, aldus de burgermeester, waarna 
hij met een druk op de knop de sirene in werking zette. 
 
Daarna werd de bijeenkomst, onder het genot van een hapje en een drankje die door restaurant ZK 86 
werden aangeboden, in een geanimeerde sfeer afgesloten. 
 
Op de vraag aan het zoontje van brandweerman Frank Lingbeek of hij in de voetsporen van zijn vader 
wil treden en later ook spuitgast wil worden, klinkt het  stellig: ”Nee hoor, ik wil Spiderman worden.”  
 
 

                                                                                                                
 

Oud Nieuws                          

 

Hogelandster 23-12-1987 

Hogelandster  
23-12-1987 



 

 

Iedere week vindt u een nieuwe verse weekaanbieding op onze Facebook pagina! 
Onze openingstijden zijn: 

 Donderdag 8:30 - 18:00 uur 
 Vrijdag 8:30 - 18:00 uur   
 Zaterdag 8:30 - 14:00 uur 



                                                                                                                 

 
 
 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bakkerij en Lunchroom 

    De Zilte Bries 
 

Dit is Het adres voor: 

- Brood en banket 

- Gebak 

- Belegde broodjes 

- Streekproducten   

En vele andere lekkernijen 
 

Openingstijden: 

Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur 

Zaterdag 8.00 - 16.00 uur 

 

Telefoonnummer: 06-44617417 

E-mail: deziltebries@hotmail.com 
 

 

 
 

Winkel vol met woonaccessoires voor jezelf  

of om weg te geven. 

Tevens verkopen wij cadeaubonnen. 

Vaste openingstijden zijn  

woensdag t/m zaterdag van 13.00 tot 17.00 

 

Wilhelminastraat 3a in Zoutkamp 

 

www.90gradenoost.com 

email: 90gradenoost@hotmail.nl 

 

 

 



Dorpsagenda Pinksteren / Vlaggetjesdag 2023  

donderdag 25 mei 
21:00 uur 
 

Café De Kegel Live muziek met KEVIN PARÉ 

vrijdag 26 mei 
15:30 - 16:00 uur 
 

Vissersmonument op 
de dijk 

Kranslegging 

vrijdag 26 mei 
 16:00 - 23:00 uur 

Dorpsplein, Sluisweg, 
Bakkersplein  

Kermis 

vrijdag 26 mei 
19:00 - 21:00 uur
  

Voetbalveld Voetbalwedstrijd Zeester tegen oud-Zeester 

vrijdag 26 mei 
21:00 - 02:00 uur   
   

Diverse 
horecagelegenheden 

Livemuziek  

vrijdag 26 mei 
 

Café De Kegel KICK OFF INVITES en Coyote girls 

zaterdag 27 mei 
10:00 - 12:00 uur 
 

Binnenhaven Jurering vissersschepen 
  

zaterdag 27 mei 
10:00 - 15:00 uur 
 

 Rommelmarkt 

zaterdag 27 mei 
10:00 - 16:00 uur   
 

 Zandsculpturen 

zaterdag 27 mei 
10:00 - 16:00 uur 
 

Binnenhaven Vikingmarkt met workshops 

zaterdag 27 mei 
11:00 - 24:00 uur 
 

Dorpsplein, Sluisweg, 
Bakkersplein 

Kermis 

zaterdag 27 mei 
12:00 – 16:00 uur 
 

 Schmink 

zaterdag 27 mei 
13:00 – 14:00 uur 
 

Podium aan de 
binnenhaven 

Optreden shantykoren 

zaterdag 27 mei 
14:00 uur 
 

Podium aan de 
binnenhaven 

Kinderdisco DJ Iris 

zaterdag 27 mei 
15:00 uur 
 

Binnenhaven DJ Tuma 

zaterdag 27 mei 
17:30 uur 
 

Binnenhaven Optreden Westkaant Stad 

zaterdag 27 mei 
21:00 – 02:00 uur 
 

Diverse 
horecagelegenheden 

Livemuziek 

zaterdag 27 mei 
23:00 uur 

Achter de dijk Vuurwerkshow 

 



zaterdag 27 mei Café De Kegel Live on stage KICK OFF INVITES 

zaterdag 27 mei 
22:00 uur 
 

Kegeltuin PARTYBAND SWITCH 

zondag 28 mei 
10:00 - 16:00 uur 
 

Binnenhaven Modelboten 

zondag 28 mei 
10:00 - 16:00 uur 
 

Binnenhaven Vikingmarkt met workshops 

zondag 28 mei 
10:00 - 17:00 uur 
 

 Oude ambachten- en creativiteitsmarkt 

zondag 28 mei 
11:00 - 24:00 uur 
 

Dorpsplein, Sluisweg, 
Bakkersplein 

Kermis 

zondag 28 mei 
15:30 
 

Podium aan de 
binnenhaven 

Optreden Joint Adventure 

zondag 28 mei 
22:00 uur 
 

 Vuurshow Vikingmarkt 

zondag 28 mei 
21:00 – 02:00 uur 
 

 Livemuziek in diverse horecagelegenheden 

zondag 28 mei Café De Kegel Live on stage KICK OFF INVITES 

zondag 28 mei 
22:00 uur 
 

Kegeltuin BAM BAM BAM 

VLAGGETJESDAG  

maandag 29 mei 
10:00 – 16:00 uur 
 

 Vikingmarkt met workshops 

maandag 29 mei 
10:00 - 17:00 uur 
 

 Jaarmarkt 

maandag 29 mei 
11:00 - 23:00 uur 
 

Dorpsplein, Sluisweg, 
Bakkersplein 

Kermis 

maandag 29 mei 
11:00 uur 
 

 Bekendmaking Koninginneschip 

maandag 29 mei 
11:05 uur 
 

Podium aan de 
binnenhaven 

Optreden shantykoren 

maandag 29 mei 
13:00 - 13:30 uur 
 

 Inschepen voor het binnenhalen van de 
Garnalenkoningin (meevaren gratis, maar wel 
op EIGEN RISICO!) 

 

 

 



maandag 29 mei 
13:30 uur 
 

 Afvaart garnalenvloot en Vlinderbalg 

   

maandag 29 mei 
14:30 uur 
 

 Optreden John de Vries 

maandag 29 mei 
15:30 - 16:00 uur 
 

 Ontvangst en toespraak Garnalenkoningin 

maandag 29 mei 
16:00 uur 
 

 Prijsuitreiking vissersschepen 

maandag 29 mei 
16:30 uur 
 

 Optreden Bert Solo 

maandag 29 mei 
17:00 uur 
 

Kegeltuin DOUBLE PARTY 

maandag 29 mei Café De Kegel  Live on stage KICK OFF INVITES 

maandag 29 mei 
21:00 – 02:00 uur 
 

Diverse 
horecagelegenheden 

Livemuziek 

  

 



 

 

 

Restaurant IJssalon de Boeter    

Tel. 0595 438992 / deboeter@gmail.com 

 

 
 



Uit de school geklapt 

 
 

Niet alleen het dorp staat bol van de activiteiten, ook op de school wordt van alles op touw gezet. In 
april werden de verkeersdiploma’s uitgereikt. In de groepen 7 en 8 werd op 13 april aandacht besteed 
aan het veilig omgaan met landbouwverkeer.  
Op 21 april genoten de kinderen van  de Koningsspelen.  Na een gezellig  ontbijt in de klassen, werd 
het koningslied gezongen, waarna er buiten en binnen spelletjes werden gedaan. 
 
Dodenherdenking 
Op 4 mei werden de gevallenen in de Tweede wereldoorlog herdacht door het bijwonen van een dienst 
in de kerk en door bloemen te leggen bij het monument op de Ulrumer begraafplaats. 
 
Feest 
Op 17 mei vierde de hele school Meester- en juffendag. Op die dag vierden de leerkrachten gezamenlijk 
hun verjaardagen en mochten de kinderen die dat leuk vonden, verkleed op school komen om aan de 
feestelijke activiteiten deel te nemen. 
De schoolfotograaf bracht op 25 mei een bezoek aan de school. 
 
Nieuw gezicht 
Lotte Meijer is als zij- instromer het team komen versterken en stelt zich graag aan u voor: 
 
Mijn naam is Lotte Meijer en ik kom vol enthousiasme werken op de 
Zoutkamperril. Na zeventien jaren gewerkt te hebben als 
kinderfysiotherapeut, zal ik vanaf nu via het Zij Instroom Traject aan de 
slag gaan als leerkracht in het basisonderwijs. Een mooie uitdaging en 
een droom die uitkomt. In het dagelijkse leven woon ik samen met 
Sander in Groningen. Ik ben moeder van Sophie (9) en Pepijn (6) en 
baasje van een lieve labrador. Ik houd van hardlopen, fietsen, lekker 
eten, kamperen in Nederland en skiën in Oostenrijk. Ik heb heel veel zin 
om te starten als juf op de SWS De Zoutkamperril! 
 
Samenwerking Peuterspeelzaal en Zoutkamperril 
Omdat de school in één gebouw zit met de peuterspeelzaal en het belangrijk is dat de overgang van 
peuter naar groep 1 zo soepel mogelijk verloopt, is besloten om zo veel mogelijk samen te werken. Dit 
was al merkbaar bij de Paasviering en bij de Koningsspelen. 
 

                                                                                                                                    
 

Werkzaamheden Nieuwe Waterwerken Zoutkamp van start!  

Het algemeen bestuur van het waterschap heeft op 15 februari 2023 een positief besluit genomen 
over de kredietaanvraag voor het project Nieuwe Waterwerken Zoutkamp. Met de instemming van 
het algemeen bestuur voor het krediet van ruim € 54 miljoen is de weg vrij voor de bouw van het 
nieuwe gemaal Hunsingo nabij de Hunsingosluis. Ook de restauratie en ombouw tot schutsluis van 
deze rijksmonumentale sluis is onderdeel van de plannen. Verder wordt de oude zeedijk als regionale 
kering versterkt en de huidige oeverbescherming in de noord- en (gedeeltelijk) zuidoever langs het 
Hunsingokanaal vervangen. 



Op vrijdag 17 maart heeft de garnalenkoningin Malou Claassen samen met Eisse Luitjens (Waterschap), 
Fleur Gräper-van Koolwijk (Provincie Groningen) en Stefan van Keijzerswaard (Gemeente Het 
Hogeland) de eerste hap uit de dijk bij Zoutkamp genomen en is het project symbolisch van start 
gegaan en is de ‘kijktribune’ voor het publiek op de dijk geopend. Belangstellenden kunnen op de 
kijktribune de voortgang van de werkzaamheden volgen. 

 

Aanleiding van het project ‘Nieuwe Waterwerken Zoutkamp’ 
Omstandigheden veranderen en daarom toetst het waterschap met regelmaat of het watersysteem 
voldoet aan het beschermingsniveau wat we met zijn allen hebben afgesproken. Verandering in het 
klimaat is daar één van. Klimaatverandering vergroot de komende jaren de kans op zowel 
wateroverlast als watertekort. Herfst en winter zullen steeds natter worden en zomerse stortbuien 
steeds heviger. De stijgende zeespiegel bedreigt niet alleen onze kust, maar maakt het ook steeds 
moeilijker om overtollig water op zee te lozen. In de lente en de zomer zullen droge perioden steeds 
extremer worden. Ook bodemdaling zal de kans op wateroverlast vergroten. 
 
Droge Voeten 2025 
Om het juiste beschermingsniveau te kunnen blijven bieden, heeft het Waterschap Noorderzijlvest 
met de studie Droge Voeten 2050 beoordeeld welke maatregelen noodzakelijk zijn. Hierbij is ook 
rekening gehouden met klimaatverandering en bodemdaling in de toekomst. Op basis van die studie 
heeft het waterschap besloten diverse grote watersysteemmaatregelen te nemen waaronder de 
capaciteitsuitbreiding van het gemaal H.D. Louwes. Daarnaast worden extra waterbergingsgebieden 
ingericht in het Zuidelijk Westerkwartier en zijn diverse dijken in het gebied verhoogd. 

Na het afwegen van verschillende varianten voor de uitbreiding van de pompcapaciteit voor gemaal 
H.D. Louwes is uiteindelijk besloten om een nieuw gemaal nabij de Hunsingosluis te bouwen en deze 
te restaureren en om te bouwen tot schutsluis.  
 
Gemaal Lauwersoog 
Bij aanvang van de studie Droge Voeten 2050 is ook onderzocht of een gemaal bij Lauwersoog haalbaar 

is. Dat bleek toen niet het geval om met name financiële redenen. De kosten voor een dergelijk gemaal 

zijn erg hoog. Helemaal als het een gemaal moet worden die onze boezemgemalen H.D. Louwes en de 



Waterwolf moet vervangen. Daarom is er toen voor gekozen om naast de eerder genoemde 
watersysteemmaatregelen, de keringen rondom het Lauwersmeer te versterken en te verhogen.  

Door de verwachte zeespiegelstijging zal het spuivenster -het aantal uren per dag dat er onder vrij 
verval gespuid kan worden- kleiner worden. Tegelijkertijd zal er als gevolg van langduriger en hevigere 
neerslag steeds vaker veel water snel moeten worden afgevoerd. Extra pompcapaciteit nabij 
Lauwersoog op termijn is een oplossing om de afwatering van het Lauwersmeer naar de Waddenzee 
in de toekomst te kunnen garanderen. Hierbij houden we rekening met de verschillende belangen in 
het Lauwersmeer voor landbouw, natuur en recreatie. 

 

Gat in de dijk 
Aannemer Strukton is het terrein achter de dijk bouwrijp aan het maken. Om de werkzaamheden te 
kunnen uitvoeren is er een gat in de dijk gegraven. Ook wordt er een tijdelijke toegangsweg aangelegd 
en zal een ketenpark voor de aannemer worden ingericht. Het afgraven van de dijk leverde verder de 
mogelijkheid om archeologisch onderzoek te doen aan de dijk. De opbouw van de dijk is bijzonder en 
bestaat uit een dijkopbouw vanaf de middeleeuwen. Als de werkzaamheden in 2025 zijn afgerond zal 
de dijk weer in ere hersteld zijn. 

 



Werkzaamheden komende maanden 
De komende maanden zal in het teken staan van het maken van een bouwkuip en het aanbrengen van 
de funderingspalen. Om de betonnen stroomkokers van het gemaal en het gemaal te kunnen bouwen 
worden stalen damwanden aangebracht. Het aanbrengen van de damwanden zal trillingvrij uitgevoerd 
worden. Deze damwanden worden gedrukt. Nadat de damwanden zijn aangebracht worden de 
fundatiepalen trillingvrij geboord. 

Als de damwanden rondom zijn geïnstalleerd en de palen zijn aangebracht, wordt de bouwkuip ont-
graven. Nadat er een onderwaterbeton vloer is aangebracht kan de bouwkuip worden leeggepompt 
en wordt gestart met de bouw van het gemaal. Dit zal begin 2024 zijn. 
 
Stremming Panserweg (N388) en Hunsingokanaal 
Om een deel van de bovengenoemde werkzaamheden te kunnen uitvoeren zal vanaf 24 juni tot 21 juli 
de Panserweg N388 worden gestremd voor al het verkeer. Voor fietsers en voetgangers wordt een 
tijdelijke brug geplaatst ter hoogte van de Beatrixstraat. Hierdoor is ook het Hunsingokanaal voor de 
scheepvaart in deze periode gestremd. Het auto- en landbouwverkeer moet omrijden via de 
aangegeven omleidingsroutes. 

Gedurende de stremming van de N388 krijgt de Hunsingobrug een grote onderhoudsbeurt. De brug 
wordt schoongemaakt, krijgt een nieuwe verflaag en het asfalt op de brug wordt vervangen. Deze 
werkzaamheden worden door de provincie Groningen uitgevoerd. 

 

 

Afbeelding: in blauw tijdelijke omleidingsroute voor fietser en voetgangers (gedurende stremming 
N388)  



Informatiecentrum 
Het infocentrum van het project bij de ijsbaan (naast de kantine van de IJsbaanvereniging) te 
Zoutkamp) is elke vrijdagochtend open. Het waterschap, de provincie en de gemeente vinden het 
belangrijk dat bewoners en ondernemers van Zoutkamp en andere betrokkenen geïnformeerd worden 
over de Nieuwe Waterwerken Zoutkamp. Elke vrijdagochtend van 9:00 – 12:00 uur kunt u 
binnenlopen. Door het waterschap zijn bouwketen geplaatst die tijdelijk zijn ingericht als informatie- 
en vergaderruimte. Hier krijgt u meer informatie over alle onderdelen van het project de Nieuwe 
Waterwerken Zoutkamp.  Zowel het waterschap als Strukton zijn aanwezig voor het beantwoorden 
van vragen. U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen!  

Voor vragen en informatie kunt u altijd contact opnemen met omgevingsmanager Eddi Ottens van het 
waterschap via telefoonnummer 06 51403752. 

 

                                                                                                                                    
 

Ondernemers in de schijnwerpers 
 
Hille en Helga 
 
In juni is het 34 jaar geleden dat een Fries echtpaar, Hille en Helga Bergstra,  de Spar van Jan en Pie 
Ozinga overnamen. Op 26 juni kwamen ze, op 5 juli 1989 openden ze hun eerste zaak, de Meermarkt. 
Het echtpaar kreeg twee dochters, Minke en Suzanne en zijn inmiddels de trotse grootouders van 
kleinzoon Xevv. 
 

Al vroeg in de winkel 
Beide waren vanaf hun jeugd in hun vrije tijd werkzaam in 
de detailhandel. Hille zat op de detailhandel-school en liep 
stage bij de A&O in IJlst, waar ze allebei geboren en 
getogen zijn. Helga werkte in haar vrije tijd bij de 
groenteboer en kwam later bij de winkel te werken, omdat 
die door een verbouwing tijdelijk naast haar ouderlijk huis 
gehuisvest was. Ze kreeg eerst een baantje “bij de lege 
flessen”. Later werkte ze in haar vrije tijd op alle afdelingen 
en toen ze 18 was en haar Havodiploma in de zak had, 
kreeg ze een baan aangeboden bij de ABN- bank. Nu had 
ze al verkering met Hille, die inmiddels de school had 
afgerond en ook het middenstandsdiploma behaald had. 
Het kantoorbaantje lokte haar niet, de winkel wel. 
  
Zoutkamp in beeld 
Om een lang verhaal kort te maken: het stel werd 
opgemerkt door een acquisiteur van de overkoepelende 
organisatie van de Golf, Meermarkt en Attent-
winkelketen. Hij vroeg hen of ze belangstelling hadden om 

voor zichzelf te beginnen, zette hen op de wachtlijst en tipte hen over de Spar in Zoutkamp, die verkocht  
 



zou worden. Op een zondagmiddag reden ze naar Zoutkamp, maakten een wandeling door het dorp 
en dronken ter afsluiting een biertje bij Folkert en Rita Pol in De Fuik. Ze waren verkocht en besloten 
tot overname van de Spar. 
 
 
Uit een plakboek:  

SPAR weg MEERMARKT is geboren. Dit 
was ontzettend veel en hard werken. Het 
is gelukt! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wennen 
“Het was een beroerde tijd om te starten, het was midden in de bouwvak, alles moest wennen, we 
kenden nog maar weinig mensen. Maar gelukkig hadden we wel meteen aansluiting bij vriendelijke, 
lieve mensen. Die maakten ons wegwijs in het dorp en zijn ook goede vrienden gebleven. Daar zijn we 
heel dankbaar voor”, verwoordt Helga. 
Ze vertelt dat ze wel aan dingen moesten wennen die heel anders- maar niet slechter-  waren dan in 
IJlst. Zo was er in Zoutkamp, in tegenstelling tot in IJlst, niet echt sprake van verzuiling en ook viel hun 
de afwezigheid van standsverschil op. “De dokter zat ook gewoon bij de Fuik een biertje te drinken, dat 
waren we niet gewend. Ook qua tolerantie loopt Zoutkamp voorop. Mensen worden ook vaak bij hun 
voornaam genoemd. Dat doet gemoedelijk aan.  
 
Reuring 
Toen we ons hier vestigden, twintig jaar na de afsluiting van de Lauwerszee, straalde Zoutkamp nog 
niet veel uit. Wel waren er mooie koolzaadvelden in de omtrek. Er werden gasvelden aangeboord, de 
werknemers kwamen bij ons in de winkel, bezochten de horeca en dat zorgde allemaal voor een 
ontspannen sfeer. Gaandeweg veranderde er van alles in het dorp en momenteel is er altijd wel reuring. 
We krijgen hier zoveel mensen over de vloer. Collega’s van ons werken in andere dorpen, die half 
slapend zijn. Hier gebeurt van alles en dat is hartstikke mooi.”  
 
Personeel 
Ze begonnen met drie werknemers en een paar zaterdaghulpen. Giny Land werd overgenomen van de 
Spar en werkt nog steeds bij hen. Momenteel is het aantal werknemers uitgebreid. Veel werknemers 
blijven lang, van stagelopers blijft  wel eens een enkeling hangen en ook gebeurt het dat ex-werknemers 
terugkomen.  Helga zelf werkt minder uren dan voorheen, neemt ook tijd voor de wandelingen met de 
hond Sipke en kleinzoon Xevv, maar is nog vaak in de zaak te vinden. 
 
Uitbreiding 
In de bijna 34 jaar dat ze de winkel in Zoutkamp runnen, hebben ze de zaak vier keer uitgebreid/ 
gemoderniseerd. Tijdens een verbouwing is er een gat in de  muur tussen de zaak van Willem en Yvonne 
gemaakt en moesten mensen via hun zaak om bij ons naar binnen te kunnen.  
“Verbouwen/vernieuwen moet om de zoveel jaar. Presentatie is alles, hoe beter je presenteert, hoe 
beter het loopt. Een juiste verlichting, mooie koeling en alles schoon en ruim is belangrijk Je moet 
steeds weer vernieuwen om aan de eisen en de vraag van de consument te voldoen. Zo verkopen wij 
ook bloemen, ambachtelijk vlees, brood van de warme bakker en medicijnen en beschikken we over 
een slijterij, geldautomaat en een postkantoor. Tevens is er de mogelijkheid om online te bestellen. 
Eigenlijk moet je iedere zeven jaar restylen.” 



Veranderingen 
Niet alleen de uitbreidingen brachten veranderingen met zich mee. Door de maatschappij die steeds 
in beweging is, is alles aan verandering onderhevig.   
“Dat komt onder andere tot uiting in het koopgedrag van de mensen. Vroeger had iedere winkel vaste 
klanten, nu is dat niet meer het geval. Iedereen is mobiel. Wij trekken ook veel mensen uit andere 
dorpen.  
Ook het eetgedrag van de mensen is veranderd. Er wordt niet elke dag meer aardappels, groenten en 
vlees gegeten. Vaak staan eenpansgerechten en een snelle hap op het menu, zeker bij de jongere 
generatie. 
Verder komen er elk jaar wel 1000 nieuwe artikelen op de markt.  Alles wat we via het Spar DC 
bestellen, is verpakt. Wij proberen ook zoveel mogelijk ambachtelijke- en streekartikelen te verkopen. 
Als iemand komt en de volgende dag een barbecuefeest wil organiseren, kunnen wij dat regelen. Via 
het Spar DC kan dat niet. 
 
Online 
Ook kun je bij ons online bestellen. Deze online orders verwerken wijzelf. Daarom kunnen we snel 
leveren. Deze service kunnen de grote jongens niet bieden. Wij zijn als Spar veel flexibeler in de 
organisatie, omdat we werken met korte lijntjes en via rechtstreekse leveranciers. Dat is onze kracht. 
We zijn een échte service supermarkt. Wij nemen nog telefonisch een bestelling aan en bezorgen deze- 
dezelfde dag – bijvoorbeeld in  het seniorencomplex. 
Dan heb je nog vegan en vegetarisch: wat is het verschil, wat is gezond en wat niet? Je moet wel wat 
artikelkennis hebben om mensen te kunnen helpen. Alles is altijd in beweging en dat maakt het ook 
leuk.” 
  
Veel beleefd 
Ze hebben door de  jaren heen zoal het een en ander beleefd: dingen met klanten, stroomuitval, 
pinapparaat stuk, inbraak. “Maar gelukkig geen echte erge dingen.  
De verscheidenheid aan klanten maakt het ook leuk, we krijgen (soms gekke) toeristen, vissers en 
soldaten binnen de deuren, maar ook markante dorpsfiguren zoals wijlen Bienze en Tine Knut. 
Ook de corona klapte erin. Opeens waren alle zaken gesloten, maar die van ons bleef open. Dat voelde 
gek. Opeens kwamen er veel vreemde mensen, ook veel mensen met kapsones. 
Ook de komst van de asielzoekers leverde in het begin moeilijkheden op, maar dat hebben we “samen” 
in goede banen kunnen leiden. We wilden met vakantie, maar dat konden we de afgelopen ¾ jaar wel 
vergeten. We moesten hier samen met het personeel doorheen. 
Door alles wat je meemaakt krijg je wel een hele rugzak vol met levenservaring en veel mensenkennis”, 
aldus Helga. 
 
Vooruitkijkend 
Stoppen komt nog niet in hun woordenboek voor en hoeft voor hen ook nog niet, ze werken nog met 
plezier. “ Wij moeten nog wel even door, het tijdspad is nog niet bekend.” Hille is 60, Helga is zeven jaar 
jonger. “Een opvolger hebben we zelf niet, maar zodra we kenbaar maken dat we willen stoppen, zal er 
vanuit de Spar zeker actie worden ondernomen. Dan gaat de tamtam werken.”.  
 
Terugblikkend 
Het echtpaar blikt overigens terug op een goede tijd in Zoutkamp. “IJlst en Friesland is mooi, maar 
Groningen is ook mooi. We kennen de geschiedenis van het dorp, van families en de verbinding met 
de visserij. Dat is nu lastiger, velen zijn weggevallen.” Ze zijn blij dat ze die mensen nog gekend hebben 
en weten hoe de lijnen van de families lopen. Dat vinden ze heel waardevol. “We zijn ook blij dat we 
hier terecht zijn gekomen,  dat had eigenlijk nog wel een paar jaar eerder gemogen.” 
  
Kijk, dát doet ons Zoutkamper hart goed. Toch? 
 



 

 

 

 

 



Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp 

Beste leden en dorpsgenoten,  

Het is tijd om u weer op de hoogte te brengen van de zaken die spelen binnen de Vereniging 
Dorpsbelangen Zoutkamp. 

Dorpsvisie 
Onze dorpsvisie hebben we in maart mogen overhandigen aan Burgemeester Henk Jan Bolding en 
wethouder Stefan van der Keijzerswaard van de gemeente Het Hogeland. De dorpsvisie is opgesteld 
door de inwoners van Zoutkamp. De Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp speelde daarin een 
belangrijke rol. Ook studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool waren bij de 
totstandkoming betrokken. 

In deze dorpsvisie hebben we de wensen en ambities voor onder meer woningbouw, toerisme, 
leefbaarheid en gezondheid kenbaar gemaakt. Naast de grote lijnen worden in de visie ook concrete 
voorstellen gedaan om de gestelde doelen te behalen. De burgemeester gaf daarbij aan dat hij graag 
inwoners en de Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp wil uitnodigen om in gesprek te gaan met de 
gemeente over het vervolg. 

ALV 
Op vrijdag 12 mei jongstleden vond de Algemene Leden Vergadering plaats. De opkomst was matig, 
erg jammer. Toch was het een goede avond waarin we de financiën doornamen en terugkeken op het 
jaar 2022. Wilt u de stukken nog nalezen, dan kan dat op de website van Vereniging Dorpsbelangen 
Zoutkamp onder de kop Publicaties. Op de agenda stond ook het punt bestuurszaken, omdat er twee 
mensen aftreden na hun zittingsperiode en wel Daan Oostindiën (voorzitter) en Carin de Wind 
(secretaris). Tijdens de vergadering werden Josiena de Wijn-Broere en Geertje Karstens gekozen tot 
nieuwe bestuursleden. Fijn dat het bestuur weer compleet is. In de eerstvolgende bestuursvergadering 
worden de taken onderling verdeeld. 

Alle leden van onze vereniging, waarvan het emailadres nog niet bij ons bekend is, hebben een brief 
gekregen om dit aan ons bekend te maken. Heeft u dit nog niet gedaan? Wilt u dit dan alsnog doen? 
Dit scheelt ons veel tijd en geld en  kan via penningmeester.vdz@gmail.com  Bent u nog geen lid van 
de Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp, maar wilt u dit wel worden? Meld u dan aan via dit zelfde 
mailadres. 

Regiovisie 
In de dorpen in de voormalige gemeente De Marne lopen we bij het opgaan in de gemeente Het 
Hogeland tegen dezelfde problematiek aan, en ook voor een groot gedeelte tegen dezelfde belangen. 
Zo voelen we ons niet altijd gehoord wanneer we als dorp(je) iets aankaarten, hebben we de handen 
vaak al vol met lopende zaken waardoor er weinig tijd over blijft voor de lange termijn zaken. Ook zien 
we dat de gemeentelijke aandacht vooral uitgaat naar de grote kernen. Tegelijkertijd nodigt de 
gemeente ons uit om zelf met initiatieven te komen. 

Na deze constatering kwam het idee om een regiovisie te ontwerpen. Niet alle dorpen hebben te 
maken met dezelfde problemen, maar we zijn wel allemaal gebaat bij bijvoorbeeld: behoud van 
voorzieningen (OV, artsen, scholen, sportclubs) in de regio, betaalbare woonruimte, aandacht voor 
jong en oud, goed groenonderhoud, verkeersveiligheid in de dorpen enz.  

Verkeersoverlast in de dorpen: wat kan één dorpje over dit soort punten in z’n eentje bereiken? 
Versus: wat als we met z’n 20-en tegelijk, met één stem spreken? Op zich is het contact dat wij met 
de gemeente hebben redelijk, maar ook wij hebben onze strubbelingen. 



We sluiten bij deze regiovisie aan, maar onze dorpsvisie staat voorop en is voor ons het belangrijkste 
uitgangspunt. Maar samenwerken waar dat kan is goed, het maakt het draagvlak groter en daarmee 
ook de weg naar kansen en mogelijkheden. Ook heb je op deze manier inspraak en invloed en daar 
maken we graag gebruik van. Het komen tot een regiovisie heeft geen geldelijke input van 
Dorpsbelangen nodig. 

Een kopgroep heeft een stappenplan uitgezet en gaat nu subsidie aanvragen bij Loket Leefbaarheid en 
vanuit de vereniging Groninger Dorpen krijgen we ondersteuning bij het proces. Binnenkort komt er 
via flyers meer informatie en kunt u meedoen aan een enquête om zo te laten weten waar uw 
prioriteiten, zorgen en wensen liggen. Op dinsdag 4 juli is er een meepraatbijeenkomst, waar u van 
harte welkom bent om in gesprek te gaan over uw visie voor onze regio. Deze avond vindt plaats in De 
Kegel, om 19.30 uur. 

Circus 
Circus Vakland strijkt in de zomer van 2023 neer op het Hogeland, op maar liefst acht plekken, van 
Zoutkamp tot Roodeschool, van Kloosterburen tot Bedum. Hoofdattractie is de spetterende en 
ontroerende muzikale rariteiten- en circusshow Karnivoale!Karnivoale (spreek uit op z’n grunnegs: 
Karni-vólle). Het is geen traditioneel circus met tijgers en koorddansers, maar een theatershow met de 
Bekende Groningers Frank den Hollander, Alina Kiers, Harry Niehof, Jan Veldman, Carmen Schilstra en 
André Gubbels, gebaseerd op het bestaan van oude rondtrekkende circussen. 

Daarnaast is er een doe-het-zelf-circus op zondag voor (groot)ouders en kinderen (Circus Salto!) en 
een circusachtige dorpsavond op donderdag met dorpsfilm en dorpsquiz. 

Met dit -gratis toegankelijke circus- wil Vakland in contact komen met Hogelandster dorpsbewoners, 
verenigingen en ondernemers en hen op een laagdrempelige manier prikkelen om na te denken over 
de vraag: hoe zou je jezelf en je dorp nog verder willen ontwikkelen? Wat kan je doen, wat zou je nog 
willen leren? Dit alles indachtig het credo van Vakland het Hogeland: ‘Een leven lang leren met het 
Hogeland als klaslokaal’. 

Vakland wil hiermee de bezoekers aan deze circusactiviteiten ondersteunen in hun zoektocht naar 
meer geluk, welzijn en zingeving, bijvoorbeeld via cursussen, opleidingen, stages, werkleertrajecten, 
verenigingsactiviteiten, vrijwilligerswerk of andere wegen. Daarbij zoeken ze nadrukkelijk de 
samenwerking met plaatselijke verenigingen, clubs en ondernemers die zich in en rond het circus 
kunnen voorstellen aan het dorp én vrijwilligers, leden, ondersteuners, nieuwe leden etc. te werven. 

Zelf altijd al gedroomd om bij het circus te werken? Grijp je kans! Circus Vakland Het Hogeland zoekt 
namelijk nog vrijwilligers www.vaklandhethogeland.nl In Zoutkamp strijkt het circus neer van 
donderdag 7 tot en met zondag 10 sept, op de ijsbaan. Wil jij of wil je vereniging, je bedrijf, je 
onderneming zich hier presenteren dan kun je ook contact opnemen via bovenstaand mailadres. 

Hanging Baskets 
Het is u vast al opgevallen, maar de hanging baskets in het oude centrum zijn weer gevuld. Dit seizoen 
is gekozen voor mooie,  rode Oostenrijkse geraniums die straks als een mooie rode wolk op zullen 
vallen. Dit kwam tot stand door samenwerking met en gelden van het Ondernemersfonds gemeente 
Het Hogeland, Handelsvereniging Zoutkamp, Hoveniersbedrijf Coen Overdevest bv en Dorpsbelangen 
Zoutkamp. 

Via social media kwam de opmerking dat men het miste dat onze hovenier Oostindien niet was 
betrokken, dit is echter onterecht. Vorig jaar is dit al in overleg gegaan, ook met hovenier Oostindien. 
Soms worden er bewuste keuzes gemaakt, dit is alleen maar te waarderen. Laten we hopen op een 
mooie zomer, waarin we veel buiten kunnen zijn en wij en onze toeristen kunnen genieten van de 
bloemenpracht. 



Nieuwe waterwerken 
We hebben op 16 mei een overleg gehad over de voortgang van het project. Hierbij nog een korte 
aanvulling op het artikel van het Waterschap in deze Schudzeef. Belangrijk voor iedereen is de planning 
van de geplande stremming(en) van de N388 en de vaarroute Hunsingokanaal.  

De stremming van de N388 gaat vooralsnog door, zoals gepland van 24 juni t/m 21 juli 2023. Hierin 
worden dan zoveel mogelijk werkzaamheden gedaan aan en om de Hunsingobrug. De Vaarweg is in 
die periode eveneens gestremd. Er komt een tijdelijke fiets- en voetgangers oversteekplaats van de 
kruising Garnaal/Hunsingokade richting noordkant van het kanaal. Het overige verkeer moet de 
omleidingroutes volgen. 

Tweede Stremming 
Helaas is ons meegedeeld dat men niet onder een tweede stremming uitkomt, zoals men dat nu kan 
overzien. Deze zal eveneens ongeveer 4 weken duren. Er zijn nog geen vaste data bekend. Men gaat 
nog in overleg met belanghebbende partijen, om dit zoveel mogelijk af te stemmen i.v.m. overlast. 
Men kan uiteraard ook altijd bij het Waterschap en de aannemer Strukton naar binnen lopen voor 
meer informatie, de woordvoerders zijn elke vrijdagochtend aanwezig in de keet op de ijsbaan. Verder 
staat er nog een stremming gepland van 1 week  in het 3e/4e kwartaal van 2024. 

De vaarweg Hunsingokanaal wordt gestremd voor 1 jaar, van het najaar 2024 tot het najaar 2025, zoals 
het er nu bij ligt. Voor de beroeps-  en pleziervaart die een ligplaats hebben op het kanaal en die 
dreigen ingesloten te worden, is men in gesprek om een alternatieve ligplek te realiseren, voor die 
periode. 

Fietsbrug Reitdiep 
Ook is men vanuit de Nieuwe Waterwerken bezig met de verdere uitwerking en planning voor de 
aanleg van de fietsbrug bij de Reitdiepbrug. Na de bouwvak zal de aannemer, die het project na de 
aanbesteding gaat uitvoeren, bekend zijn. De eerste geplande werkzaamheden verwacht men te gaan 
starten in het eerste  kwartaal van 2024. Voor het plaatsen van de brugdelen, zal men ook de weg 
kortstondig gaan stremmen. Verdere informatie daarover laten we jullie weten zodra dit ons bekend 
is. 

Gastvrijheid aan de Lauwers 
Vorig jaar september hebben we op een stralende zomerdag een gezellige dag op en om de Lauwers 
mogen beleven. Om de Lauwers en de dorpen die er aan liggen meer verbinding met elkaar te laten 
maken en er op toeristisch vlak ook zo veel mogelijk uit te halen, is de stichting ‘Gastvrijheid aan de 
Lauwers’ opgericht. ‘Gastvrijheid aan de Lauwers’ is nu aan het inventariseren wat de wensen zijn 
vanuit de dorpen met betrekking tot de Lauwers. Ook Zoutkamp grenst aan de Lauwers en dus zijn ook 
onze ideeën van belang!  

Hierbij een link naar het enquêteformulier van ‘Gastvrijheid aan de Lauwers’ 
https://forms.office.com/e/9HSAlyweMi  

Ook via bijgaande QR code kunt u het enquêteformulier vinden. 

 



                      

                                                                                            

         



 



Ondernemers in de schijnwerpers 
 
Nieuwe winkel ‘Kadootjes en Meer’ in Zoutkamp 
 

“We vinden het gezellig als mensen even binnenlopen” 
 

Dat komt uit de mond van de dames die sinds 5 mei 
de Zoutkamper zaak Kadootjes en Meer ‘bevrouwen’. 
In de winkel worden stoere, landelijke en brocante 
woonaccessoires verkocht. Nettie Zijlstra-van Straten 
huurt het pand en verkoopt er haar woonaccessoires. 
Marita Meijer, Sjoukje Bolt-van Straten, Bertha 
Buiting-Arkema en Trea Werkman hebben ieder ook 
een hoekje in het pand, waar hun spulletjes te koop 
staan. 
 
Winkeltjes-in-een-winkel 
De dames verkopen sinds drie jaar ook al spullen in 
het pand van de Olle Spar te Ulrum. Stefan Valkema 
kocht de leegstaande winkel en wilde het aftimmeren  
om winkeltjes in te huisvesten. Hij benaderde Nettie 
-die zich bezig hield met het bedrukken van kleding 
en andere dingen-  met de vraag of zij er belang bij 
had om haar workshops, die zij soms gaf, daar te gaan 
houden. Dat was niet haalbaar, maar van het een 
kwam het ander: ze gingen met een aantal mensen 
om tafel zitten en drie jaar geleden werd de Olle Spar 
als winkelpand met meerdere winkeltjes erin, 
geboren. 
 

Alleen woonaccessoires 
Toen Nettie hoorde dat het pand tussen de wasserij en de cafetaria in Zoutkamp leegstond, besloot ze 
het pand te huren en dezelfde formule toe te passen in het leegstaande pand in Zoutkamp. De zaak in 
Zoutkamp is echter -in tegenstelling tot de zaak in Ulrum, waar ook andere dingen verkocht worden-  
alleen gericht op woonaccessoires. 
Het meeste wat verkocht wordt is nieuw, maar er worden ook met zorg uitgezochte tweedehands 
spullen verkocht. In haar ‘houkje van Sjoukje’ verkoopt Sjoukje zelfgemaakte kraamcadeautjes, waar 
veel vraag naar blijkt te zijn. Babykleertjes maakt ze niet. 
 
Het zit erin 
Nettie en Sjoukje, beide oud- Zoutkampers, vinden het  fijn dat ze mogen werken in het dorp waar ze 
met veel plezier hebben gewoond. Nettie heeft nog gewerkt bij de firma Brands en bij Jan Ozinga.  
Al pratende borrelen er allemaal ideetjes in haar op. ”Het zit in het bloed,” zegt Nettie. “als kind was ik 
altijd al aan het winkeltje spelen, altijd met geld in de weer. Achter in de schuur had ik een cafetaria, 
met nasi- en bami- schijven”. “Ja, dat waren mijn brikken van het sjoelen”, lacht Sjoukje. 
 
Kijken mag altijd 
Kadootjes en Meer is van woensdag tot en met zaterdag geopend. De vijf dames staan om beurten een 
dag of een dagdeel in de winkel en runnen daarnaast ook de zaak in Ulrum nog.  Werk genoeg aan de 
winkel dus, maar ze doen het met veel plezier en hebben er alle vertrouwen in dat zowel de 
Zoutkampers als de toeristen de weg naar de winkel zullen vinden. “En kopen ze niks, dan is dat ook 
prima hoor. Kijken mag altijd, we vinden het leuk als mensen even gezellig binnenlopen.”  
Gewoon doen, dus. 

Achterste rij vlnr: . Bertha Buiting, Sjoukje Bolt en Trea 
Werkman. Op het bankje: Nettie Zijlstra en, Marita Meijer 



Mijn beroep 
 
Jacqueline Nijholt werkt aan een dovenschool 
 
‘Voor mij is het elke dag nog steeds een hele mooie uitdaging om een kind zich prettig te laten 
voelen’ 
 
Als je haar hoort praten, zou je zeggen dat 
Jacqueline Nijholt een echte Groningse is, maar 
niets is minder waar. De wieg van Jacqueline stond 
bijna 50 jaar geleden in Limburg en dat is haar 
‘moerstaal’ dan ook. Door haar man John kwam 
ze terecht in Groningerland en doordat ze over 
een goed gevoel voor taal beschikt, was het voor 
haar appeltje/eitje om zich ook in dat opzicht aan 
te passen aan haar nieuwe woonplaats. 
Ze spreekt echter nog een andere taal, een ‘stille’ 
taal die -naar wij denken- oneindig veel moeilijker 
is dan het Gronings of dan welke taal ook. 
Jacqueline werkt bij dove en slechthorende 
kinderen en ‘spreekt’ dan ook gebarentaal. 
 
Gehandicaptenzorg 
Jacqueline heeft de opleiding voor de  
gehandicaptenzorg gevolgd in Maastricht. Na de middelbare school had ze zich opgegeven voor de 
opleiding HBO-J, dat werd later SPH. Ze had haar man John inmiddels leren kennen en zou de opleiding 
in Groningen volgen. John moest echter naar Brabant om zijn dienstplicht te vervullen en dus volgde 
ze de opleiding in Limburg en deed ze het afstudeerjaar in Groningen.  
Haar afstudeeropdracht deed ze bij de Zijlen, een kinderdagcentrum in Tolbert. Daar kwam een 
vacature vrij, ze solliciteerde, werd voordat ze haar diploma had, al aangenomen en heeft er een paar 
jaar gewerkt. 
Toen er een  vacature voor coördinator bij het naastgelegen logeerhuis- in een logeerhuis kunnen 
kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking even logeren, om de ouders te ontlasten-  
kwam, besloot ze daar te solliciteren en werd ze aangenomen. De baan was leuk en ideaal te 
combineren met het gezin. Door de week was ze thuis en in de weekenden werkte ze en was John thuis. 
 
Werken met doven 
Naast het logeerhuis was het dovenhuis. Ieder weekend kwam een meisje uit het dovenhuis bij haar 
koffiedrinken en die had hele verhalen in gebarentaal. Dat verstond Jacqueline niet, maar ze wilde het 
wel begrijpen en dus verdiepte ze zich erin. Ze las een advertentie van de dovenschool waarin een 
groepsleider werd gevraagd. Ze dacht: ‘Ik doe het niet, ik zit hier goed’ en besloot de krant op te ruimen. 
De krant glipte uit haar handen en viel precies bij de bewuste advertentie open. Toen dacht ze: Dit is 
duidelijk, ik ga nu bellen. 
Ze voegde de daad bij het woord en het eerste wat er gezegd werd, was dat er een fout in de 
advertentie stond en dat ze geen groepsleider maar een coördinator zochten. Ze kreeg de baan en  
werd  coördinator van het logeerhuis voor doven, waar ze op dat moment de enige horende collega 
was. Ze begon met alleen maar dove kinderen en alleen maar dove collega’s. 
“Veel mensen die in deze branche beginnen, vinden het heel moeilijk om hun stem weg te laten, maar 
ik hoorde alleen mezelf. Dus ik dacht: Hier moet je snel mee stoppen. Ik was genoodzaakt om die taal 
te leren en als je moet, gaat het heel snel.” 
 



Pedagogisch behandelaar 
Na een aantal jaren coördinator te zijn geweest, maakte ze de overstap naar het onderwijs. Niet als 
leerkracht, die opleiding had ze niet gevolgd, maar als  pedagogisch behandelaar. Pedagogische 
behandelaars staan samen met de leerkracht voor de klas. De leerkracht verzorgt het overbrengen van 
kennis, de pedagogisch behandelaar stelt per kind doelen op, waaraan op verschillende 
ontwikkelingsgebieden gewerkt wordt en werkt op het sociaal/emotionele vlak. De leerkracht en de 
pedagogisch behandelaar hebben dus een duo-functie. “Als de leerkracht lesgeeft sta ik  letterlijk en 
figuurlijk achter haar en ’lees’ ik de kinderen. Kunnen ze het volgen, zitten ze goed in hun vel? Als er 
iets mis gaat of dreigt te gaan, spring ik in en neem ik het kind bijvoorbeeld mee naar een andere ruimte 
of bied ik een andere (passende) activiteit aan.” Naast hun doofheid hebben deze kinderen ook 
lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen. Ze geeft ook sondevoeding en medicijnen en helpt bij 
toiletgebruik en transfers van hulpmiddelen, zoals rolstoelen en dergelijke.  
 
Lichtbellen 
Dit schooljaar werkt ze in CMB ( Communicatief Meervoudig Beperkten), in groep 2/3 . Die moeten de 
basale dingen nog leren zoals : op een stoel zitten, zelfstandig leren werken in kleine stapjes. Uiteraard 
wordt alles met gebaren ondersteund. Naast taal, lezen en rekenen worden er ook lessen gebarentaal, 
met de erbij behorende mimiek (gezichtsuitdrukkingen) aan alle leerlingen gegeven.  
Het werken met visuele hulpmiddelen gebeurt in elke groep en is onmisbaar. 
In de CMB groepen wordt veel met picto’s – zwartwit afbeeldingen van dingen en activiteiten- gewerkt. 
Die ondersteunen bij het dagprogramma of worden individueel per leerling gebruikt. Er wordt gewerkt 
vanuit de Totale Communicatie, een methodiek die communicatie met en vooral het begrijpen van de 
leerling ondersteunt en versterkt. Afhankelijk van het (communicatieve) niveau van de leerling worden 
verschillende middelen ingezet, zoals foto’s, concrete verwijzers, pictogrammen enzovoorts.  Daarnaast 
wordt veel gebruik gemaakt van spel en ook worden veel voel-dingen (sensopatisch materiaal) 
aangeboden. Het personeel is blij met de technologie van nu die hen in staat stelt veel dingen door het 
zien te verklaren. Het digibord is bijvoorbeeld een enorme verrijking voor het onderwijs. Ook wordt er 
veel met licht gedaan. Niet alle kinderen en collega' s kunnen de bel horen en dus werken ze met 
‘lichtbellen’(flitslampen). Ze zien een licht en weten dat dat de bel is en als degene die voor de klas 
staat, aandacht wil, gaat dat aandacht vragen ook door middel van het bedienen van lichtknoppen. Er 
zijn ook speciale lampen voor bijvoorbeeld het brandalarm. 
 
Gebarentaal 
En dan de gebarentaal. Niet alleen elk land,  maar ook elke regio heeft zijn eigen gebarentaal. Zo is er 
ook de  Groningse gebarentaal, die Jacqueline ook geleerd heeft. Later werd alles gestandaardiseerd 
tot het Nederlands en moest iedereen die gebarentaal leren. Dat was niet makkelijk, soms weet ze van 
bepaalde gebaren het Groningse nog wel, maar het Nederlandse niet. Ze heeft ook veel oudere, dove 
collega’s en die gebruiken nog het liefst de Groninger gebaren. 
 
Eerste Nederlandse Doveninstituut 
In 1790 richtte Henri Daniel Guyot, predikant van een Waalse gemeente in Groningen, samen met 
Willem Hora Siccama, Gerrit van Olst en Hendrik van Calcar in Groningen het eerste instituut voor 
doven op. Ze begonnen met 14 leerlingen, maar het werk breidde zich al snel uit. In het hele land 
werden afdelingen geopend. Heden ten dage zit er in Groningen nog een grote dovengemeenschap. 
In 2002 ging het op in de Koninklijke Effatha Guyot groep en sinds 2009 fuseerde het met Viataal en 
Sint Marie als Koninklijke Kentalis en heet het Koninklijke Kentalis- Guyotschool voor SO( speciaal 
onderwijs), VSO (voortgezet speciaal onderwijs)- CMB( communicatief meervoudig beperkten) en VSO. 
De school heeft drie takken: communicatief meervoudig beperkten, dove en slechthorenden die geen 
verstandelijke beperking hebben en de onderbouw waar alle kinderen zitten die binnenkomen. 
Er is ook een  peutercommunicatiegroep, vanaf anderhalf jaar. Daar worden zelfs al gebaren geleerd. 
Er zijn ook babygebaren. 
 



Groen 
Het voert te ver om alle ins en outs hier te vertellen, want er zijn zoveel aspecten die in dit onderwijs 
aan de orde komen. Feit is, dat het onderwijs aan deze kinderen boeiend en uitdagend is. “Het mooiste 
aan dit onderwijs vind ik de  diversiteit. Elke dag is een verrassing. Voor mij is het elke dag nog steeds 
een hele mooie uitdaging om een kind zich prettig te laten voelen. Het liefst zie ik dat ze er ook nog iets 
bij leren, maar belangrijk is vooral ook dat ze niet terugvallen. 
We werken met kleurencoderingen. Aan de hand daarvan kunnen we kinderen ‘lezen’. Groen is de 
beste  kleur, dus mijn doel is elke dag weer : groen.” 
 
Om gezondheidsredenen werkt Jacqueline, moeder van Iris van 22 en Bas van 20, nog twee dagen per 
week. Ze gaat  elke keer met plezier naar haar werk. 
 
We wensen haar van harte nog heel veel groene dagen toe, zowel thuis als op school in Haren. 
 
 

 
 
 
 



Al uw schoonheid op 1 adres 

 

HAIR 2 HAIR 

Kapsalon/zonnestudio 

hair2hair.planetzelf.nl 

0595 43 55 65 

Voetverzorging RITA 

06 51 97 97 02 

Schoonheidssalon IRIS M 

06 39 86 58 39 

 

Dorpsstraat 10 Zoutkamp 

 

 

 

 

 

 



Hoe zien ‘ingestroomde mensen’, of ‘import’, zoals wij het vaak zeggen, ons 
dorp?  Hoe bevalt het hun hier, wat vinden ze de voor- en nadelen van het 
wonen op Zoutkamp? 
 

Even voorstellen: Kasper Halsema - docent en kunstenaar 
 

‘Het is mooi om te zien dat mijn werk iemand kan raken’ 
 

Sinds vorig jaar woont de 27-jarige Kasper Halsema 
met zijn twee cavia’s in een huis aan de 
Bernhardstraat. Hij werkt in Groningen als docent 
beeldende kunst en vormgeving aan een middelbare 
school. Kasper is opgegroeid in Winsum. 
De beslissing om Zoutkamp als woonplaats te kiezen 
kwam voort uit het feit dat hij graag op zichzelf wilde 
wonen. Omdat hij parttime werkte, was het lastig 
om aan een sociale huurwoning te komen. In 
Zoutkamp was een huis beschikbaar met ook wat 
ruimte om kunst te maken en dus verhuisde hij naar 
Zoutkamp. 
 
Kunst 
Het maken van kunst is Kasper namelijk op het lijf 
geschreven. “Ik was altijd al creatief. Op de 
basisschool was ik het jongetje dat goed kon 
tekenen. Ik was continu bezig om dingen te 
bedenken, te bouwen en te maken.” Zijn moeder is 

ook creatief en is onderdeel van een muziek-duo en zijn broer speelt in een band.  
 
Fotografische kunst 
Kasper die, om werk en privé gescheiden van elkaar te houden, werkt onder het pseudoniem  
Kc Coleman, maakt aparte kunst. Hij maakt foto’s van zichzelf en van dingen. Zijn kunst is een mix van 
fotografie en het digitale medium Photoshop. Het resultaat is verrassend en levert surrealistische 
beelden op. 
 
Zelfbeeld 
In veel afbeeldingen duikt Kasper zelf op: “ Ik verwerk mezelf ook in mijn kunst. Dat heeft te maken 
met mijn zelfbeeld, daarom plaats ik mezelf op foto’s in verschillende stijlen en manieren. Dat hangt 
ervan af hoe ik me op dat moment voel. 
Ik was vroeger niet blij met mezelf. Ik wilde zijn zoals iedereen, maar vanwege mijn geaardheid was ik 
altijd anders. Ik heb altijd gezegd dat ik chronisch anders ben. Maar je wilt als kind normaal zijn en niet 
uit de toon vallen. Ik ben autistisch en ging naar het bijzonder onderwijs.” 
 
Therapeutisch 
In de loop der jaren heeft Kasper zichzelf meer leren waarderen en dat was heel therapeutisch.  “Ik 
begon deze kunst te maken met een egoïstisch doel: mijn eigen beleving en de verwerking daarvan. Ik 
merk nu – hij heeft zijn werk al een paar keer geëxposeerd (red.) - dat het voor anderen ook 
therapeutisch is. Het is mooi om te zien dat mijn werk iemand kan raken, dat het iets bij ze boven 
brengt, ook al weet die persoon niet waarom het zo is. Op die manier kun je mensen ook helpen. Het 
is heel belangrijk om dicht bij jezelf te blijven. Ik wil ook laten zien dat je je niet door mensen in een 
hokje of in een straatje moet laten vangen. 



Welkom 
Het mooiste vind ik om kunst met mensen te delen. Daarom is het ook leuk om te exposeren, ik ben 
altijd op zoek naar nieuwe plekken om te exposeren en mensen die mijn kunst willen zien, zijn altijd 
van harte welkom. Iedereen mag langskomen.” 
 
Het werk van Kasper heeft op een tentoonstelling in Zuidhorn gehangen, is momenteel te zien op een 
expositie in Rotterdam, maar ook in Zoutkamp zelf zijn werken van hem te  bewonderen en wel bij 
Carola in het Bakkersstraatje -Atelier ZK2 Kunst&Cadeau- (in het pand van de voormalige VIVO). 
 
Kasper is te vinden op Facebook, op Instagram: king_kc_coleman en op de website onder 
kccoleman.nl. Zijn mailadres is: kasperhalsema@live.nl 
                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                                    
 

Oud Nieuws 

 

 

 

Rechtsboven ziet u de vuurtoren in Zoutkamp 
achter de dijk. Verder ziet u verschillende 
onderdelen van boten uit de haven. Verder valt 
de grote zonnewijzer van camping De Rousant 
te ontdekken en verschillende machines, 
gevonden rond de haven.    

De randen zijn gemaakt van een brokante 
spiegelframe en salon tafelblad. Onderdelen 
toegevoegd aan het figuur komen van een 
porseleinen soepterrine met decoratieve 
stenen bloemen. De meubels zijn van de 
kunstenaar zelf     



.    Grunneger houkje 
 
Zeehond 
 
Tiedens excursie over t Wad kieken lu heur ogen oet. Zai voaren mit op n kotter, woar aiwen leden 
monniken oversteek woagden over dreuggevalen bodem. 
Zaandbaank mit koegelronde zeehondjes dij heur waarmen ien veujoarszun moaken pastoroale 
compleet. Dikke klaauwen, mor laive snoetjes. 
Schipper fluit oet stuurhut en votdoadelk zwemt der n grote zeehond op t schip tou. Lu kieken schipper 
vol ontzag aan. Wat is dit veur figuur, dij noatuur morzo noar zien haand zet? Eefkes laacht schipper en 
zegt din: 'Dat is Robben. Dij is krekt oetzet deur lu van t centrum ien Paiterboeren.' 
 
Ingeborg Nienhuis 

                     

 
 

Oet ‘Sprokkelholt’ 
 
Smoak is mor n vinger laank: as t op is, is t weg 

n Spelleknop het ook n kop 

Hol vouten waarm, dik wat ien daarm, achterdeur open, nait te gaauw noar 
dokter lopen 

n Vraauw ken meer mit t schoed tou t hoes oet droagen as n man der mit n 
woagen ien ment 

           Hai stait op zien woord as n boer op zien klompen 

                                                                                                                                    
 

Even lachen  

  
 

Brieven aan de Britse Sociale Dienst  
 

Kunt u mij a.u.b. vertellen wanneer de reparatie plaats zal vinden, aangezien mijn vrouw op het punt 
staat een aanstaande moeder te worden. 
 
Zolang de wc verstopt is, kunnen we de kinderen niet wassen. 
 
Onze keukenvloer is erg vochtig en we hebben twee kinderen  
en willen graag een derde, dus kunt u a.u.b. iemand sturen om er iets aan te doen. 



 



 

 

 

 

 



 

                        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.heiploeg.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                            

 

Member of the PP Group       



Zoutkamp……….vroeger en nu 

 Vóór 1977: Links De Fuik. Het Kegelhuis De Zeearend (eigenaar Henk Wijbenga) was nog niet    
 gebouwd. 

 

2023: Café & Partycentrum De Kegel (eigenaar Frank Zijlstra) 

 



 

 

 

 
 



 

                    

 

 

 

               

 



PRIJSWOORDZOEKER 

 

G R O U L E R E N E M M V R R B IJ 

E V E R Z W IJ N P S I E R T E O V 

W S N N K K O P P E L E N S G N S 

M O R E E IJ E U A K A N T E E L K 

O L E L R T R A A K E E R T N E A 

E I N E S E N G P W M M S W B S A 

S T E B D P I O N P L E S U U R H 

T A I IJ A L K T E A M N I O I E G 

U I Z P W S E L O U V S L R L G E 

I R P S L I E G I M L M M V Z I E 

N E O E M N L N E U M A O O C T D 

N V Z R S Z O D I I A O N I H S G 

D E E L K T E T P R P W C D A E R 

W T IJ R U G P E T A E S D A R Z O 

N P L L H O N E Z R R N IJ R M B E 

E B P A S U Z I I O E K O Z E O I 

G E R T N R I N R N U R I D U V C 

N E I O O D G Z N O G T R M R E IJ 

I D R O E O E A E H T O L E E R F 

Z I V M O K P R S N E S N O N L E 

T G B I L S R E I V I R R R O A R 

I E E L T I G O E G E W I E K S T 

U N R N D R I N K L I E D B V T O 

K L O P B O O R E F E R E N T I E 

 

 

AANPAPPEN 
ATOOM 
BEDROEVEN 
BEEDIGEN 
BEROEMD 
BESTEMPELEN 
BROEKROK 
CHARMEUR 
COMMOTIE 
DEEGHAAK 
DOOIEN 
DRINKLIED 
EELTIG 
ENTREEKAART 

ERROR 
ERTOE 
EVERZWIJN 
EZELSKOP 
GEWIEKST 
GROEICIJFER 
HAAKS 
HONORARIUM 
INGOOIEN 
KANTEEL 
KLEED 
KLOPBOOR 
KOPPELEN 
LANDERIG 

LESUUR 
MEENEMEN 
MENENS 
MESTEN 
MOESTUIN 
NONSENS 
NORIT 
OMVANGRIJK 
OMWEG 
ONTSPANNEN 
OPZIENER 
OVERLAST 
PIJLSNEL 
PLUTONIUM 

REGENBUI 
REFERENTIE 
RADIOVROUW 
RENET 
RIVIERSLIB 
ROULEREN 
SLUITPOST 
SOLITAIR 
SPANNEND 
SPIJBELEN 
STEPPE 
TERMIET 
TIEREN 
UITZINGEN 

VERHUIZEN 
VERSTORING 
VOETREIS 
VOORZETRAAM 
WEZEL 
WILDPARK 
ZEEZOUT 
ZESTIGER 
ZIJDERUPS 
ZIJSPIEGEL 
ZONWERING 
ZOUTLOOS 
 

          

            -Invullen oplossing op volgende pagina-  



De woorden in de woordzoeker staan kriskras, d.w.z. van links naar rechts, van boven naar beneden, 
van beneden naar boven of diagonaal. De letters in het letterdiagram mogen meerdere keren gebruikt 
worden. Als u alle gegeven woorden in de woordzoeker hebt weggestreept dan blijft er een aantal 
letters over die niet gebruikt zijn. Deze letters vormen het oplossingswoord. 
 
Los de puzzel op, mail de oplossing naar redactie@deschudzeef.nl of lever hem in - vóór 11 juli -  bij 
een van de redactieleden en maak kans op een prijsje. Deze keer is die beschikbaar gesteld door  
Oostindien Hoveniers, waarvoor hartelijk dank. 
 
Oplossing woordzoeker: 
 

           

 
 
 

            

 

 

                                                                                                                                    
 

Kind in de Tweede Wereldoorlog  

Toen de Duitsers ons land binnenvielen was ik (Hendrik Nienhuis, zoon van molenaar Onne Nienhuis 
en Feikje Porte) 4 jaar. Ik heb dus alles zeer bewust meegemaakt.  
 
Eerste herinnering 
Een dag nadat Duitsland ons land de oorlog had verklaard, ging de bel door het dorp met de boodschap 
dat iedereen om 12u binnen moest blijven, want de brug over de grote sluis zou worden opgeblazen. 
En inderdaad, rond de middag hoorden we een enorme knal en daarna was het doodstil. Wij gingen 
gelijk kijken en zagen dat de brug in 3 stukken in de sluis lag. Even later arriveerden er Nederlandse 
soldaten die op de vlucht waren voor de Duitsers, maar die moesten rechtsomkeert maken om via 
Electra verder te kunnen gaan. Foutje! Men had de brug dus te vroeg opgeblazen. Ook de Duitsers zijn 
later via Electra verder getrokken naar de vesting Holland. Op de afsluitdijk bij Kornwerderzand zijn die 
vervolgens op felle tegenstand gestuit en hebben ze daar behoorlijke verliezen geleden. Na het 
bombardement op Rotterdam heeft Nederland zich echter zonder verder bloedvergieten overgegeven 
en kon de bezetting door de Duitsers beginnen. 
 
De bezettingsjaren 
De eerste jaren van de bezetting merkte je er niet veel van. Als kind al helemaal niet. Je speelde, hoorde 

je ouders wel over bepaalde artikelen spreken die niet meer te koop waren, maar wat kon jou dat 

Winnaar van de prijspuzzel van maart is 

Frida de Groot 

Van harte gefeliciteerd!!!! 

De oplossing was: muraltdijk 

 

Frida, jouw prijs kun je ophalen bij 

Slagerij De Sluis no.2 



schelen. Tot het gerucht ging dat Zoutkamp een kazerne voor de Duitsers zou krijgen. Dat was sensatie 
natuurlijk. Men begon in ijltempo een kazerne, omheind door prikkeldraad, te bouwen achter het huis 
van mevrouw Heidema, parallel aan de Spuistraat. Als straatschoffies zaten we steeds door het 
prikkeldraad te kijken wat daar allemaal ging gebeuren. Toen de barakken gereed waren, inclusief een 
grote schuilkelder, kwamen de soldaten. Voor de commandant werd een huis aan de Churchillweg (nr. 
23) gevorderd en het soldaatje spelen kon beginnen. 
 
Lege hulzen zoeken 
In het begin (toen de Duitsers de slag bij Stalingrad aan het Oostfront en hun zesde leger onder von 
Paulus nog niet hadden verloren) kwamen in Zoutkamp jonge, goed getrainde soldaten. Ze oefenden 
ook regelmatig in scherpschieten. Dat gebeurde vanaf de Panserpolder zo het Wad op. Wij kwajongens 
fladderden er als musjes achteraan om de lege hulzen op te zoeken. Soms kwamen we wel erg dichtbij. 
Totdat een Duitser er genoeg van had en de mitrailleur omdraaide en op ons richtte. We stoven dan 
alle kanten op of kropen in de berm. Een enkele keer vonden we een huls die niet was afgegaan. We 
zetten het slaghoedje dan op de ijzeren punt van een hek en gaven er met onze klomp een pats op. 
Dat knalde namelijk zo lekker. Best gevaarlijk eigenlijk. Later in de bezetting kwamen hier meest 
oudere soldaten of soldaten die aan het oostfront gewond waren geraakt. Ze marcheerden ook niet 
meer zo mooi. Bovendien begon er toen schaarste aan munitie te komen en namen de Duitsers zelf 
hun lege hulzen weer mee. 
 
Dubbele bezetting, levende ketting 
Op een gegeven moment hadden we in Zoutkamp een dubbele bezetting. Daartoe werd de school bij 
het Molendijkje gevorderd en moesten de leerlingen naar meester Boven (1 klas) en de andere klas 
ging naar de ‘klunderbeun’ van de Gereformeerde kerk. Ik zat toen nog niet op school (een 
kleuterschool was er nog niet), maar ik herinner mij dat de verhuizing naar de kerk werd gedaan door 
de schoolboeken en andere zaken door te geven in een levende ketting. Dus een rij leerlingen tussen 
de school en de kerk die elkaar de boeken en dergelijke doorgaf. Wij mochten ook meedoen. De ketting 
over de weg kon gewoon blijven staan, want auto’s waren er toen maar amper. We speelden zelfs 
meestal op de weg. Bromtol, ‘koolhinkjen’, touwtjespringen enz. Met die soldaten uit de school 
hadden we een goede verhouding. Je kon er namelijk vlakbij komen. Af en toe gaven ze ons wat geld 
en moesten we wat drinken voor hen kopen in een van de cafés. Wij kregen dan ook een flesje. We 
vertelden dat thuis niet, want dat was heulen met de vijand. Dat voelden we instinctief. Misschien 
waren we ook wel collaborateurs in de dop. 
 
Ploemp, ploemp 
Nog een anekdote over die schietende soldaten. Als ze marcheerden zongen ze altijd van die 
soldatenliedjes. Bijvoorbeeld Lily Marleen, Haidererewietska (ik zou niet weten hoe je dit moet 
schrijven, maar zo klonk het) en vooral in het begin: ’Und wir fahren gegen Engeland, Engeland.’ De 
Duitsers waren namelijk eerst van plan om een invasie in Engeland te doen en vorderden daartoe alle 
schepen die ze maar konden krijgen. Wanneer onze ouders ze hoorden zingen, reageerden die altijd 
met ‘Ploemp, ploemp.’ Dat ze dus maar mochten verzuipen! Op een keer marcheerde er weer een 
peloton door de Spuistraat en wij verzamelden ons alvast om er achteraan te gaan. Eerst gingen we 
echter met een groepje zitten op de hoge stoep van slagerij Visser (de vader van Frans en Nico). Daar 
liepen de soldaten namelijk onder je neus voorbij. Op dat moment zongen ze weer dat ze naar 
Engeland wilden varen. En wij vielen prompt in met ‘Ploemp, ploemp.’ De commandant liet terstond 
het peloton halthouden. Hij trok zijn revolver, ging naar binnen bij slager Visser en zei tegen hem: 
‘Wenn ich das noch mal wieder höre werden die Kinder sofort erschossen!!’ ‘s Avonds ging slager Visser 
bij alle ouders langs om hen te waarschuwen. We kregen natuurlijk behoorlijk op onze falie en mochten 
daar niet meer komen, maar dat werkte natuurlijk voor geen meter, want wie wil zoiets spannends als 
soldaatje spelen in het echt nu niet meemaken. 
 
Luchtgevechten 
Toen in de loop van de oorlog de kansen keerden en de Geallieerden veel sterker werden, begon men 
ook op grote schaal Duitse steden te bombarderen. Wij lagen precies op de aanvliegroute naar 



Bremerhaven. De hele nacht hoorde je dat monotone gebrom van die vliegtuigmotoren. Dat geluid 
vergeet je nooit weer. Af en toe begon een motor van die vliegtuigen te sputteren. Dat vliegtuig was 
dan aangeschoten door een Duitse nachtjager. Wij werden dan direct door onze ouders van bed 
gehaald om af te wachten wat er met dat toestel ging gebeuren. Je zag dan het toestel brandend naar 
beneden komen. Zo ook het toestel dat vlak voor Vierhuizen neerstortte. Er werd wel gezegd dat 
sommige piloten zich opofferden door niet te springen, maar te proberen het toestel niet op een dorp 
of stad te laten neerstorten. Bij genoemd toestel waren ook nog 2 mensen aan boord toen het 
neerstortte. De piloot en een staartschutter. De anderen zijn gesprongen en door de Duitsers opgepakt 
om naar Duitsland te worden gestuurd. Sommige bemanningsleden zaten soms ook vast in het toestel 
of waren reeds gewond of dood nadat ze door de jager werden beschoten. Allemaal jonge jongens 
wier levens eigenlijk nog moesten beginnen. Vreselijk! Naar het neergestorte vliegtuig bij Vierhuizen 
zijn we de volgende morgen direct gaan kijken. Het wrak lag helemaal in stukken en half in de grond. 
Alles smeulde nog. Sinister. 
 
Voeding  
Al vrij snel kwamen de meest elementaire levensbehoeften op de bon. Iedere maand kreeg men 
bonkaarten voor boter, suiker etc. Onder inlevering en tegen betaling kon men dan een portie in de 
winkel kopen. In het begin was dit alles nog tamelijk losjes, maar later werd er om deze bonkaarten 
gevochten. Er werden door de ondergrondse later ook veel overvallen gepleegd op gemeentehuizen, 
distributiekantoren etc. om deze bonkaarten te bemachtigen. Hiermee kon men dan onderduikers 
voeden die her en der zaten ondergedoken. Hier op het platteland kon men bij de boeren vaak nog 
wel wat bijkopen, bijvoorbeeld graan, aardappelen, melk enzovoorts. Melk kon men trouwens ook in 
het dorp zelf kopen. Mijn oma bijvoorbeeld verkocht melk van de 5 koeien die ze samen met mijn 
vader had. Ze woonde in het huis aan de Sluisweg waar Gerrit de Vries nu woont (naast de pizzeria). 
Achter het huis stond een schuur en daarin werden die koeien gehouden. In die tijd waren er veel meer 
van dergelijke bedrijfjes. Bijv. Dirk Sloot ( Lauwersstraat). Tjip Faber, naast de oude Gereformeerde 
kerk aan de Spuistraat. (Tjip zijn broer Sipke, of de broer van Kee, was verstandelijk gehandicapt en die 
haalde bij de mensen altijd de schillen op. Sip was volgens zijn zeggen iedere dag jarig en zodoende 
kreeg hij wel eens wat centjes toegestopt van de mensen. Een echt dorpstype, zoals je ze vroeger veel 
meer had). Verder had je nog Tiemen Horneman aan de Dorpsstraat. Achter al die bedrijfjes lag ook 
een mestvaalt die alleen in het voorjaar werd opgeruimd. Pal naast die mestvaalten woonden mensen. 
Soms er bijna bovenop. Bijvoorbeeld naast de vaalt van mijn oma woonde Anna Vellinga in een klein 
huisje er tegenaan. En vanaf de ‘klunderbeun’ van de Gereformeerde kerk keek je recht in de mestvaalt 
van Tjip en Kee. Wat een ongezonde toestand! Waarschijnlijk hadden de mensen toen meer weerstand 
dan wij nu. 
 
Brood 
Het graan dat men bij de boeren kocht werd dan ’s zaterdags bij mijn vader (de molenaar) gebracht en 
die maalde die dag voor particulieren. Normaal werd dit alleen voor de boeren gedaan. Op 
zaterdagmiddag stond de hele maalderij dan vol met witte zakjes met de naam van de eigenaar erop. 
Hiervan bakte men dan thuis brood of men bracht het naar een van de 5 bakkers in het dorp. 
 
Tabak 
Ook tabak werd zelf verbouwd. De tabak werd gedroogd bij een bakker boven de oven en vervolgens 
verpulverd. Soms stuurde men de stronken naar Niemeyer om er echte tabak van te maken. Sommigen 
rookten het ook zo zonder behandeling. Men rookte en smookte volgens mij destijds klare gif. Op 
achtjarige jarige leeftijd kreeg ik van mijn vader ook mijn eerste sigaret van dit spul. Het was bijna 1 
keer en nooit weer, want later heb ik amper nog gerookt.  
 
Varken verraden 
Mensen met wat meer ruimte hadden ook vaak een varken voor de slacht. Mevrouw Van Oosterom 

schrijft dat hun varken dan werd geslacht door slager Van der Veen. Welnu, die van mijn oma door 

slager Van Wieren. Zo ging dat in die tijd. Gereformeerden slachten bij Van Wieren en Hervormden bij 

Van der Veen. Met bakkers was dat wat lastig, want 4 bakkers (Pot, Bolt, de Vries en Ozinga) waren 



gereformeerd en alleen bakker Baas was niks. Dat liep dus wat door elkaar heen. Met de kruideniers 
was het weer gemakkelijk. De meeste gereformeerden waren klant bij Jan en Thea (Vivo); de rest bij 
Sieb Zant (Spar).  

Verder schrijft mevr. van Oosterom dat het met de slacht zo lekker rook in huis. Ik vond dat als kind 
een verschrikkelijke weeë lucht. Al dat spek met zwoerd en bloedworst! Als je dan eerst dat beest 
opengesneden op een ladder buiten had zien hangen en daarna een hele week koken, wekken 
enzovoorts, brr. Mede als gevolg daarvan heb ik daarna weinig varkensvlees meer gegeten. In die tijd 
was het natuurlijk een welkome aanvulling van het voedingspatroon. Men was er erg blij mee. Voor 
het houden van een varken had men toestemming nodig van de autoriteiten. En in het laatste 
oorlogsjaar moest men zelfs de helft van het vlees afgeven. Toen werden er veel clandestiene varkens 
gehouden. Zo ook bij mijn oma. Mijn vader had achter stropakken een soort hol gemaakt, waarin het 
beest leefde. Een varken heeft echter de vervelende eigenschap dat het knort. Daarom wist bijna 
iedereen in het dorp dat daar een varken zat. Een paar dagen voor de slacht kwam er een overval van 
NSB’ers die het beest in beslag namen. Dit was natuurlijk verraad. Met heel veel gekrijs en gegier werd 
het beest door de NSB’ers uit de schuur gehaald en in een auto weggevoerd. Bij die actie ging een 
dikke landverrader op een strobaal zitten. Daarin zat een radio verstopt, die werd gebruikt om naar 
radio Oranje uit Londen te luisteren. Het was namelijk verboden om een radio te hebben. Dan kon 
men immers vanuit Londen horen dat de Duitsers op alle fronten aan het verliezen waren. Vandaar. 
Gelukkig heeft de strobaal het gehouden. Anders zou er een zware sanctie gevolgd zijn. Een zwart zwijn 
en een verboden radio waren ernstige overtredingen in die tijd. 
 
Het bombardement 
Ergens in de zomer van 1944 zaten 
we tussen de middag aan tafel 
toen er opeens een geweldige 
explosie klonk. De ramen trilden in 
de sponningen. Buiten zagen we 
dat er boven de binnenhaven een 
rookpluim hing. We gingen direct 
poolshoogte nemen. Toen we over 
het Molendijkje bij Stoutmeijer om 
de hoek kwamen zagen we in de 
kademuur een enorm gat. Je kon 
zo van de Havenstraat rechtstreeks 
het water in rijden. Twee 
vissersschepen (de ZK 22 van 
gebroeders Postma en de ZK 59 van 
Marinus Tillema) lagen in brokken 
in het water. Het voorschip van de 
ZK 59 stak loodrecht omhoog. Het 
was een enorme puinhoop.  
Alle ramen van de huizen aan de 

haven waren gesprongen. Het is 

een wonder dat er toen geen 

doden of gewonden zijn gevallen. 

De geallieerde bommenwerpers 

die dit hadden veroorzaakt, 

hadden en passant met 

brandbommen ook nog even de 

boerderij van Fokke Mulder (nu 

Rousant) meegenomen. De 

boerderij stond in lichter laaie. Een 

surrealistisch plaatje. Het doel van 
De plaats waar de bom viel 

Ravage na bombardement 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Hier had uw advertentie   

kunnen staan !! 

 

 



 

 

 
 



het bombardement was hoogstwaarschijnlijk het Duitse commandobootje dat altijd precies op die plek 
in de haven lag. Dit bootje werd gebruikt om de Zoutkamper vissers in de gaten te houden zodat ze 
niet vanaf de Lauwerszee naar Engeland zouden ontsnappen! (Belachelijk natuurlijk met die kleine 
bootjes die amper brandstof aan boord hadden). De Duitsers hadden echter alle geluk van de wereld, 
want een paar weken eerder hadden ze het bootje bij de grote sluis, half onder een van de kokers, 
neergelegd. Waarschijnlijk uit voorzorg omdat de geallieerden heel veel doelen aanvielen. Zo is er ook 
een Zoutkamper visser (Frans Bottema, een broer van Mans, Gerard enzovoorts ) doodgeschoten toen 
hij in een trein zat vanaf Amsterdam. Bij een luchtaanval op die trein rende iedereen direct naar buiten 
om dekking te zoeken, maar Frans heeft het niet gehaald. Frans had een nieuw scheepje (de latere ZK 
21 van Piet Broere) en Be Davids was destijds zijn knecht. Frans Bottema was net zoals zijn broers een 
fervent jager. Hij bezat ook een prachtige hazewind hond, genaamd Juno. Met een paar andere 
jongens (onder andere Sjouke v.d. Wiel en Egge Hein) speelden mijn broer Jan en ik vaak met die 
prachtige hond als die op de stoep lag van café het Anker (nu de pizzeria). Zo nu en dan kregen de 
hond en wij een suikerklontje van de waardin. We voelden ons dan volmaakt gelukkig, zoals 
waarschijnlijk alleen kinderen zich kunnen voelen. 

Later toen de puinhoop in de haven werd opgeruimd, kwam er een grote kraan en die heeft de kop 
van de ZK 59 (van Tillema) achter de oude graansilo (keel’ns) op de wal gezet. We gebruikten het ding 
vaak om onze kleren in te leggen als we daar bij die paaltjes aan het zwemmen waren. We merkten 
dat er soms ook mensen in hadden geslapen, want je vond binnen zo nu en dan wel stro en hooi en je 
zag dat er wel eens een vuurtje was gestookt. Boze tongen beweerden zelfs dat er Zoutkampers in 
verwekt zouden zijn! Het ding heeft daar jaren gelegen totdat oud ijzer in prijs begon te stijgen en men 
het met snijbranders heeft ontmanteld. 
 
Brandstof 
De datum 1 mei 1943 was voor mij persoonlijk een ramp. Toen moest ik (ondertussen 7 jaar en 
overloper) naar de lagere school en daar had ik helemaal geen tijd voor. Ik had het veel te druk met 
die soldaten en achter de dijk jutteren en zo. Het liep dan eerst ook helemaal niet zo lekker op school. 
De meester vertelde later aan mijn vader dat het wel leek of hij een stel wilden op school had gekregen. 
Ga maar na: we hadden nog nooit discipline gehad. Geen peuterschool, geen kleuterschool. Helemaal 
niks. Altijd op straat. Bovendien verstond ik bijna geen ABN. Alleen mijn vader (aan tafel bidden en 
lezen), en ’s zondags in de kerk dominee Lankhuizen spraken dit, maar bij die liefelijke, welluidende 
stem soesde ik gewoon wat weg onder David met de harp en de aartsengel Gabriel met zijn bazuin (die 
twee stonden op het orgel en aangezien we meestal op de eerste bank terecht kwamen,  zaten we er 
bijna onder). Met dat naar schoolgaan hadden we echter in zoverre geluk, want er ontstond al snel 
een gebrek aan brandstof. Daarom kon men de beide schoollokalen niet meer verwarmen. Er werd 
toen een kachel tussen de beide lokalen gezet (waar de schuifdeuren zaten) en zo kon men beide 
lokalen nog wat verwarmen. Soms een hele dag, soms een halve. Ook hebben we meegemaakt dat we 
dan ’s morgens eerst met meester Volbeda achter de dijk wrakhout gingen zoeken voor het stoken of 
ook langs de wegen (alle bomen langs de wegen werden gekapt voor brandstof) en wij zochten dan de 
overgebleven prikjes op voor de schoolkachel. Voor de huishoudens waren de palen en het rijshout 
dat op het haventerrein lag goede brandstofbronnen. Dit werd gebruikt voor de landaanwinning. Tot 
5u ’s avonds werd daar gewerkt en daarna kwamen de Duitsers of NSB’ers het terrein bewaken. Zo nu 
en dan ontstond er echter een hiaat en kwamen de bewakers wat later. Als de beheerder, Geert Frik 
(Geert Noatje), dit wist, gaf hij een seintje en dan stormde heel Zoutkamp naar het haventerrein om 
palen naar huis te slepen. Het geluid van die palen die men over de grond sleepte, kan ik me zo nog 
voor de geest halen. 
 
Brandstofwonder 
Voor mensen die dit zelf niet konden doen werd door anderen gezorgd (er was veel solidariteit in die 

tijd). Zo kon dominee Lankhuizen ook geen palen slepen en bovendien had hij morele bezwaren tegen 

deze ‘diefstal’. Hij las immers iedere zondag voor; ‘’Gij zult niet stelen’’. Goede raad was duur, want 

dominee woonde alleen met een huishoudster in het grote huis waar Janpie Oostindiën nu woont met 

die hoge, grote kamers. Moeilijk te verwarmen. Toen besloten mijn vader, Jan Vaatstra (Marnedienst) 



en politieagent! Verkuyl (allemaal kerkenraadsleden) dat ze toch maar een vrachtje voor de dominee 
moesten halen. Zo gezegd, zo gedaan. De volgende zondag vroeg de dominee aan de kerkenraad of zij 
iets wisten over die palen, want dat naar zijn mening dit zo maar niet kon. ‘’U preekt iedere zondag 
dat wij niet mogen stelen, maar U preekt ook elke week dat er nog steeds wonderen gebeuren. Welnu, 
dit was een wonder!’’ was het antwoord van de bende van drie. Prachtig toch? Nu was dit zogenaamde 
stelen en liegen bij sommige mensen een groot probleem in de oorlog. Velen vonden dat je ook 
tegenover de Duitsers niet mocht liegen. Dan waren er bijvoorbeeld mensen die met gevaar voor eigen 
leven Joden hadden verborgen en als dan de Duitsers kwamen en vroegen of ze ook onderduikers of 
Joden verborgen hielden gewoon ‘’ja’’ zeiden. Ze vonden dat je onder alle omstandigheden de 
waarheid moest zeggen. Een grote tragedie, want het heeft mensen het leven gekost en bovendien 
zaten de betreffende mensen later met een enorm schuldgevoel opgezadeld. 
 
Stinken als een Urker 
Ook thuis begon de krapte aan brandstof zich te doen voelen. Er kwam slechts mondjesmaat turf en 
kolen. Andere verwarmingsbronnen waren er toen niet. Het was meest behelpen met hout. Meestal 
in een potkacheltje (duveltje). Als we ’s zaterdag in de tobbe moesten, zette mijn moeder wat ketels 
op het duveltje om er warm water in te krijgen. Als oudste mocht ik dan eerst, maar al mijn 3 volgende 
broers kwamen na mij. Steeds werd er dan weer een nieuw keteltje heet water toegevoegd. Bij de 
laatste gewassene zag je de smerigheid op het water drijven. Maar wat moest men anders. Steeds 
nieuw, heet water lukte gewoon niet. Dat zou veel te lang duren. Mijn ouders wasten zich op die 
manier een keer in de veertien dagen. Geloof maar dat we toen allemaal niet zo lekker roken! Maar 
dat geeft immers niet, want als je allemaal stinkt, merk je het niet. Daar komt immers ook de 
uitdrukking ‘’Stinken als een Urker’ vandaan, want die vissers waren vroeger soms maanden van huis 
en hadden geen gelegenheid om zich te verschonen. Herman van Veen heeft daar een mooi liedje over 
geschreven. Daarin bezingt hij dat toen hij eenmaal zes jaar was geworden, hij wekelijks met zijn vader 
mee mocht naar het badhuis. Bij het uitkleden zag hij verwonderd dat zijn vader net zulk een ‘glijbaan’ 
in de onderbroek had als hij zelf. Wat wil je ook. Op de t’huuskes van die tijd lagen alleen maar wat 
oude kranten. Behalve dat je vinger er zo doorheen ging, absorbeerde dat gladde papier bijna niets. 
Ach, laten we maar zeggen dat alles betrekkelijk is. 

Nog een opmerking over die Urkers. Mijn vader heeft me vaak verteld dat die ook wel eens met slecht 
weer in Zoutkamp binnenvielen. Na hun vertrek zouden de Zoutkamper vissers vaak al hun dekspullen 
(pikhaken, bezems en dergelijke) kwijt zijn geweest. Ik weet niet of het waar is. Het kan ook afgunst 
zijn geweest. Laat ik dit in ieder geval maar niet tegen onze Urker schoonzoon, Jelle van Slooten, 
vertellen. 
 
D-Day en Dolle Dinsdag 
Op 6 juni 1944 liep ik van het Bakkersplein de weg over naar de school aan de overkant. Midden op de 

weg stonden Mans Bouk (mevrouw Bottema-Bolt) en mijn vader in grote opwinding over iets met 

elkaar te praten. Ze maakten heftige gebaren en zagen mij niet eens. Later vertelde de meester op 

school dat de geallieerden in Normandië waren geland en dat we binnenkort zouden worden bevrijd. 

Na een paar weken van hevige gevechten in Frankrijk begonnen de geallieerden de weken daarna snel 

door te stoten naar het Noorden. Parijs viel zonder slag of stoot, Brussel idem en op 4 september was 

Antwerpen bevrijd. Het leek erop dat Nederland snel zou volgen. Daarop raakten de Duitsers en NSB’ers 

in Nederland op de dag daarna in grote paniek. De Duitsers sloten de wegversperring van prikkeldraad 

bij de grote sluis en de schuttersputjes op de dijk werden bezet door sluipschutters. Boven schoten ze 

af en toe in de lucht. De Duitsers waren zo zenuwachtig dat, toen mijn vader met Bertus Haan over de 

grote sluis wilde om hun koeien te melken die bij Job Haan in het land stonden, ze gewoon over hun 

hoofden begonnen te schieten op het moment dat die arme twee mannen met de armen in de lucht 

probeerden om toestemming daarvoor te krijgen. Ik heb mijn vader nog nooit zo snel zien rennen. Ze 

doken bliksemsnel in de onderwal bij de sluiswachterswoningen (‘Overjacht’ noemden we dat toen). 

Tegelijkertijd begonnen de NSB’ers in ons dorp hun spullen op boerenkarren te pakken en trokken ze 

met heel hun hebben en houden richting Duitsland. Hier en daar begonnen mensen al de vlag uit te 

steken. Enkele dagen daarna bleek echter dat de geallieerde opmars bij de grote rivieren vastliep. 



De geallieerden waren zo snel doorgestoten, dat ze moeite hadden met hun aanvoerlijnen. Bovendien 
bleek er bij Arnhem bij toeval een Duitse elite-eenheid te zijn gelegerd en toen de luchtlandingen daar 
mislukten, staakte de opmars. Het zou nog tot 5 mei van het volgend jaar duren voordat Noord 
Nederland aan de beurt was. Heel langzaam kwamen de NSB’ers weer terug. Wel met minder praatjes. 
De vlaggen die de bewoner hadden uitgestoken werden stilletjes weer opgeborgen. Er zou nog een 
laatste, moeilijke bezettingswinter volgen. Vooral in de vesting Holland is toen echt honger geleden. 
 
De bevrijding 
In de morgendienst van zondag 15 april 1945 kondigde dominee Lankhuizen in de Gereformeerde kerk 
af, dat er die middag geen dienst zou zijn wegens extreme oorlogsomstandigheden. Dit was een 
volstrekt unicum, want in die tijd waren de twee diensten een absolute regel. De middagdiensten 
werden meestal nog beter bezocht dan de morgendienst. Een hevige opwinding maakte zich van ons 
allemaal meester. In de verte hoorden we zo nu en dan al schoten. Bovendien was in die voorafgaande 
week de Duitse bezetting vanuit Zoutkamp met schepen naar Schiermonnikoog gevlucht. Op zaterdag 
kwam er echter een schip met Duitse militairen aan boord vanuit Groningen, Dat schip zal vol met 
gestolen oorlogsbuit (radio’s, fietsen, van alles en nog wat). Die Duitsers waren met dat schip gevlucht 
uit Groningen waar op dat moment hevig werd gevochten. Aangezien de geallieerden van de Friese 
kant zouden komen, verzamelden zich in de loop van de middag steeds meer mensen in de 
Schoolstraat en achter het dijkje van de Sluisweg. Op een gegeven moment kwamen er twee Duitsers 
met een machinegeweer van het schip bij de visafslag, installeerden dat ding op de kade in de haven 
en gingen zelf achter het muurtje dekking zoeken. De mensen werden steeds nieuwsgieriger en 
kwamen steeds dichterbij. Op een gegeven moment draaide een soldaat het machinegeweer in onze 
richting en maakte aanstalten om te gaan schieten. Daarop rende alle mensen weg en zochten dekking 
achter de huizen of achter de dijk. Het geluid van schoten en rupsbanden kwam steeds dichterbij en 
op een gegeven moment konden we de tanks over de Friese sluis zien rijden. Bij het naderen van de 
tanks besloten de twee Duitsers echter om toch maar niet te gaan schieten en ze trokken zich terug 
op hun schip bij de afslag.  
 

Op het moment dat de tanks 
over de grote sluis ons dorp 
binnenreden, stonden alle 
bewoners te juichen en te 
zwaaien met vlaggetjes. 
Sommigen kropen zelfs op de 
tanks. Op het dorpsplein hield 
de colonne halt en werd er 
overlegd waar nog vijanden 
zaten. Daarop zijn de Canadezen 
naar het haventerrein gereden 
en hebben de Duitsers op het 
schip zonder verzet gevangen 
genomen. Een hele rij Duitsers 
stonden naast de visafslag met 
de handen in de nek te wachten 
totdat ze werden afgevoerd. Op 

die zondag kwamen alle vlaggen die men gedurende de oorlog verborgen had gehouden tevoorschijn 
en het was een vlaggenzee. Eindelijk na 5 jaar bezetting weer vrij! 

Moffenmeiden 
De bevrijding had nog wel een vervelend staartje. Direct na de bevrijding verschenen er plotseling 
mannen in zwarte overalls met een oranje band om de arm, de BS (Binnenlandse strijdkrachten). Het 
eerste wat we zagen, was dat deze mensen auto’s vol NSB’ers naar de barakken brachten waar de 
Duitsers in hadden gezeten. En ook een auto met moffenmeiden. Helemaal kaalgeschoren. We 

De bevrijders trekken Zoutkamp binnen 



hoorden thuis dat deze vrouwen ‘het’ met de Duitsers hadden gedaan. Wat dit ‘het’ betekende, was 
ons als kinderen toen nog niet duidelijk, maar daar kom je later best achter; ook als je ouders je niets 
vertelden (zo ging dat bij onze generatie). In feite waren dit oorlogsmisdaden. Men nam het recht in 
eigen hand. Ik herinner me een voorval dat een van de NSB’ers die burgermeester van Warffum was 
geweest, gedwongen werd om van de barakken naar de weg te kruipen met zijn hoed in de hand en 
dan moest hij steeds ‘Oranje boven! Oranje boven!’ zingen. Overigens was er soms ook sprake van 
echte liefde tussen Nederlandse meisjes en Duitse soldaten. Een meisje uit Zoutkamp bijvoorbeeld is 
met een Duitse soldaat getrouwd en in Duitsland gaan wonen. Na de oorlog kwamen ze nog jarenlang 
iedere zomer naar Zoutkamp. Na een paar maanden werd het wettige gezag weer hersteld en werden 
bijna alle meisjes en veel NSB’ers direct vrijgelaten. Alleen degenen die oorlogsdaden hadden begaan, 
werden later berecht. Zo kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog die miljoenen doden had 
gekost en voor onze ouders best een zorgelijke tijd moet zijn geweest, maar voor ons als kinderen was 
het een spannende tijd met een heuse oorlog. 

februari 2013 
Hendrik Nienhuis  

Als iemand wil reageren of nog iets interessants te melden heeft over de oorlog graag naar: 
nienhuis@inn.nl  

Kind in oorlogstijd (epiloog) 

Op een zondagmiddag in mei 1945 (1 of 2 weken na de bevrijding) zaten mijn moeder en ik op de stoep 
van ons huis. Zij overhoorde mij het voor school te leren psalmversje. Opeens hoorden we een gepiep 
en geknars en ik zei tegen mijn moeder ‘’Daar komt een Canadees aan op een fiets ‘’. En inderdaad, 
mijn moeder keek, sprong op en riep ‘’Dat is Henk. Mijn broer Henk!’’. Die Canadees bleek marinier 
Henk Porte te zijn die mee had gevochten om Europa te bevrijden. Zo snel er weer wat treinen 
begonnen te lopen, had hij toestemming gekregen van zijn commandant in Duitsland om zijn vrouw 
en kind en verdere familie in Zoutkamp te bezoeken. Per trein was hij tot in Grijpskerk gekomen en 
daar had hij ergens een fiets op cushi banden (je trapte je rot op die dingen zonder lucht) kunnen lenen 
om in Zoutkamp te komen. 
Het verhaal van Henk Porte leest als een roman. Getogen in Zoutkamp, vrijwillig in dienst bij de 
mariniers toen de oorlog uitbrak. Vlak voor de oorlog getrouwd. Aan boord van een kruiser vlak voor 
de inval van de Duitsers naar (toen nog) Ned. Indië gestuurd. Was gestationeerd op de kruiser ‘Java’ 
toen de Japanners hun opmars naar Ned. Indië begonnen. De afloop is bekend. In februari 1942 kreeg 
Karel Doorman het noodlottige bevel om met een eskader Nederlandse, Engelse en Amerikaanse 
schepen te proberen de Japanse invasievloot in de Java zee tegen te houden. Hoewel numeriek 
ongeveer gelijk, waren de Japanners veel beter bewapend en droegen hun kanonnen ook veel verder. 
Bovendien waren de Jappen in de lucht heer en meester. Na Doormans beroemd geworden aanvalssein 
‘’All ships follow me’’ ging de vloot een zekere ondergang tegemoet. (Dit sein werd later vertaald als 
‘’Ik val aan, volg mij’’, maar het was het normale vlaggensein wanneer men in slagorde achter het 
commandoschip aanvoer.) De gevolgen waren dramatisch. De meeste schepen werden in de grond 
geboord. Alle kruisers en een aantal torpedobootjagers gingen verloren. Ook het vlaggenschip ‘De 
Ruyter’ van Karel Doorman. Er kwamen in die zeeslag ongeveer 1000 zeelieden om waaronder ook 
Doorman. Waarschijnlijk had die zich kunnen redden, want van ‘de Ruyter’ waren nog de meeste 
overlevenden omdat het schip nog ongeveer anderhalf uur bleef drijven, maar hij verkoos met de rest 
van zijn bemanning ten onder te gaan. Toch wel iets anders dan die showkapitein van de ‘Costa 
Concordia’! En oom Henk? Die lag, toen de slag uitbrak, in het hospitaal van Surabaya met een malaria- 
aanval. Vlak voordat de Japanners Java veroverden, is hij met een van de overgebleven 
torpedobootjagers via Colombo naar Engeland ontkomen. Daar werden ze direct getraind voor de 
landing in Normandië. Vervolgens zijn ze op D-day bij Normandië aan land gegaan en met hun 
legereenheid tot aan Berlijn gekomen zonder ook maar een schrammetje te hebben opgelopen. En nu 



op deze zondag in mei 1945 was hij weer in Zoutkamp om zijn vrouw, in de oorlog geboren zoon( Henk 
Jr.), vader, moeder en verdere familie te ontmoeten. Groot feest natuurlijk! 

Ik vertel dit verhaal omdat het nog een leuk vervolg had. Toen oom na enkele dagen weer weg moest, 
beloofde hij dat hij over een paar weken terug zou komen (als hij officieel verlof had) en dan zou hij de 
beide scholen trakteren op iets lekkers! En inderdaad, na enkele weken kwam hij terug in zijn 
galauniform (Dat is erg mooi. Kijk maar naar de leden van de Marinierskapel) en hij had onder andere 
een paar grote blikken met chocolade bij zich. We wisten echt niet hoe dat smaakte, want naar dat 
soort producten kon je in de oorlog fluiten. Elke leerling kreeg een dikke tablet Tjoklat en een pakje 
chewing gum. Van kauwgum hadden we ook nog nooit gehoord. ( Een half jaar later was kauwgum ook 
bij ons zeer populair. Vooral omdat je er voetbalplaatjes bij kreeg van onder andere Abe Lenstra, Faas 
Wilkes, Piet Kraak enz.) Zo werden we in een dag heel wat wijzer en dat alles maakte een diepe indruk 
op ons. Leerlingen die toen op school zaten, (helaas worden dat er steeds minder) zullen zich deze 
traktatie zeker nog herinneren. En wij waren natuurlijk apentrots dat wij een oom hadden die in onze 
ogen een echte held was en bovendien alle kinderen van Zoutkamp had getrakteerd. Deze 
gebeurtenissen zijn trouwens bij nader inzien allemaal wel h e u l lang geleden! 

mei 2013 
Hendrik Nienhuis (nienhuis@inn.nl) 

Naschrift: Van verschillende kanten hoorde ik dat men het belangrijk vindt dat deze verhalen bewaard 
blijven. Iemand zei tegen mij:’’ Vroeger werden deze verhalen doorverteld onder het garnalenpellen 
of aardappelen zoeken, maar nu zit men steeds achter de computer of men geeft elkaar via twitter of 
facebook allemaal onzin door’’. Waarvan akte! Dus mensen, als er nog interessante dingen doorverteld 
kunnen worden, doe het nu. Zet het op papier. Indien nodig, kan iemand anders wel helpen om er een 
leesbaar verhaal van te maken. 
Naschrift van de redactie: Zie bovenstaande oproep. Als er mensen zijn, die zich zelf nog dingen van 
de tweede Wereldoorlog herinneren of verhalen uit die oorlog door  overlevering hebben 
meegekregen van ouders, grootouders of andere mensen, aarzel dan niet en kom, geef het door. Ik – 
Gerry Buitenwerf- wil die verhalen graag op schrift stellen. Bel mij (0615860634), mail of kom langs. De 
koffie is altijd klaar en ik bied graag een luisterend oor voor uw verhaal.   
Want er zijn zaken die bewaard moeten blijven voor het nageslacht. Volg het voorbeeld van Hendrik 
Nienhuis en kom met uw verhaal over Zoutkamp en de Zoutkampers in oorlogstijd. Opdat wij niet 
vergeten! 
 

                                                                                                                                     
                                                                                                                            

Gemeentenieuws 

Omgevingsvergunning - Evenementenvergunning 

 Burgemeester en wethouders hebben op 13 april 2023 een aanvraag ontvangen voor het realiseren 
van een tijdelijke verkeers- en fietsbrug op de locatie nabij S.H. Woldringhstraat 1 in Zoutkamp. 

 De Burgemeester heeft op 14 april 2023 een besluit genomen over de aanvraag voor het organiseren 
van Vlaggetjesdag 26 t/m 29 mei op de locatie Zoutkamp. De vergunning is verleend. 

 Burgemeester en wethouders hebben op 19 april 2023 een aanvraag ontvangen voor het realiseren 

van 3 woningen in voormalig winkelpand op de locatie Churchillweg 26 in Zoutkamp. 

 De Burgemeester heeft op 1 mei 2023 een besluit genomen over de aanvraag voor het organiseren 
van Avondvierdaagse 5 t/m 9 juni 2023 op de locatie Ulrum, Zoutkamp, Leens, Vierhuizen, 
Kloosterburen. De vergunning is verleend. 



 Burgemeester en wethouders hebben op 2 mei 2023, op grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een gemaal, het 
renoveren en uitbouwen van een sluis op de locatie nabij Panserweg (perceel F3216 en K118) in 
Zoutkamp (uitgebreide procedure). 

Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen, van deze gelegenheid tot het 
indienen van zienswijzen is geen gebruik gemaakt. 

 Burgemeester en wethouders hebben op 9 mei 2023 een aanvraag ontvangen voor het kappen van 
een boom op de locatie Stationsstraat 8, 9974SK Zoutkamp. 

 Burgemeester en wethouders hebben op 10 mei 2023 een besluit genomen over de aanvraag voor 
het realiseren van een aanmeervoorziening met steiger op de locatie nabij Reitdiepskade in Zoutkamp. 
De vergunning is verleend.  

 Burgemeester en wethouders hebben op 10 mei 2023 een besluit genomen over de aanvraag voor 
het realiseren van een voetgangersbrug op de locatie nabij Spuistraat in Zoutkamp. De vergunning is 
verleend. 

 Burgemeester en wethouders hebben op 11 mei 2023 een besluit genomen over de aanvraag voor 
het realiseren van een aanlegvoorziening met steiger op de locatie nabij Hunsingokade in Zoutkamp. 
De vergunning is verleend. 

 De Burgemeester heeft op 15 mei 2023 een besluit genomen over de aanvraag voor het organiseren 
van een Kinderspelweek Zoutkamp 28 augustus t/m 1 september 2023 op de locatie Beatrixstraat 21A 
in Zoutkamp. De vergunning is verleend. 

Voor meer informatie over de omgevingsvergunningen kunt u contact opnemen via 
gemeente@hethogeland.nl of telefoonnummer 088-3458888 

                                                                                                                  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



    Nieuw in Bibliotheek Leens             

 

 Jeugdboeken AP en AK (Peuters en 
kleuters) 
• Kuba zien de sterren - Jeroen 

Aalbers 
• Elmer, zoek en vind kleuren - 

David McKee 
• De grote verjaardag - Heather 

Pierce Stigall 
• Isabelle en de boeven - Michelle 

Robinson 
• Waar is Wally? Race tegen 

de klok - Martin Handford 
• Een boek - Andres Lopez 
 

Jeugdboeken A (6 - 8 jaar) 
• De zoete zusjes lossen het 

op - Hanneke de Zoete 
• De mop van de 

meesterschurk - Tjibbe 
Veldkamp 

 

Jeugdboeken B (8 - 12 jaar) 
• Flip Fiasco En nu is het klaar! - Stephan 

Pastis 
• Max Modderman Superninja - Matt 

Stanton 
• Niet meer dan een nummer - Elsbeth 

de Jager 
• Rotskinderen - Ruben Bruneel 
• De biebboys beschuldigd - Petra 

Mackenbach 
• Actiegast - Andy Riley 
• De venijnige velociraptor - Geronimo 

Stilton 
• De ergste huisdieren van de wereld 

- David Wallians 
• Happy LAND - Chinouk Thijssen 
• Alles wat je maar wenst - Sandra J. 

Paul 
• Jan Jans en de kinderen #70 - 

Stripboek 
• Suske en Wiske De geplaagde 

plantijn - Stripboek 
 

 

 

Jeugdboeken C (13 - 15 jaar) 
• Nick en Charlie - Alice Oseman 
• Catch - Elvin Post 
 

Jeugdboeken D (16 - 17 jaar) 
• Bloem - Kevin Panetta en 

Savanna Ganucheau 
• House of sky and breath - Sarah 

J. Maas 
• Ik ben thuis met kerst - M. 

Deaver 
• Her royal highness - Rachel 

Hawkins 
 

DVD's jeugd 
• Oeps! Kids overboord 
• Knor 
 

Volwassenen - Literatuur 

• Van je familie moet je het hebben - A. 
Thomas 

• De stad in je hoofd - Tessa de Loo 
• In de schreden van Weltevreden - 

Verhalen en gedichten uit Groningen 
 

Volwassenen - Spanning/thriller 

• Kroongetuige - Patricia Cornwell 
• De baai - Allie Reynolds 
• Strandfeest - Suzanne Vermeer 
• Waterland - Suzanne Vermeer 
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Even lachen  

 
 Berichten overal vandaan 
 
In een stomerij in Bangkok staat: Laat uw broek hier zakken, dan krijgt u het beste resultaat. 

   In een stomerij in Rome: Dames, laat uw kleren hier en geniet van uw middag. 

In de lounge van een hotel in Boekarest: De lift wordt vóór de volgende dag gerepareerd. 
Het spijt ons dat u tot die tijd ondraaglijk bent. 

In een Joegoslavisch hotel: Met genoegen het ondergoed strijken is de taak van het 
kamermeisje. 

 

Volwassenen - Romantisch 
• Wintermagie - Nora Roberts 
• Gelukkig in Clover Cottage - 

Christie Barlow 
• De vrouwen van het 

bloemeneiland - Tabea Bach 
• Het geheime genootschap - 

Sarah Penner 
• De list - Elle Kennedy 
• Kies voor mij - Becky Wade 
• Rosamund - Rebecca West 
• Het weeshuis - Lizzie Page 

 
 

Informatief 
• Mama Lee - Mischa Blok 
• Zaai een tuin - Anne Wieggers 
• Maak je eigen pluktuin - Anne Wieggers 
• Zaai een tuin - Anne Wieggers 
• Roxanne van Iperen - Eigen welzijn eerst 

• Mama lee - Mischa Blok 
• Van wafel tot koek - Regula Ysewijn 
• Ode aan de boer - Margreet Welink en 

Lode Greven 
• Van Dale beeldwoordenboek 

Nederlands-Arabisch 
• Voeding en Gezond Gewicht - 

Marjolein Dubbers 
• Max Verstappen to the max - Frans van 

Duyn 
• Vooruit met de geit - Karen Soeters 
 

DVD's Volwassenen 
• Riding in darkness 
• The stranger 
• Triangel of sadness 
• Adam Kruk (serie) 
 



Telefoonnummers 
• Huisarts Plus Apotheek Zoutkamp: 0595-401300: bij spoed: 0595-401444 

• Algemeen alarmnummer (ambulance, politie, brandweer) in noodsituaties: 1-1-2 

• Alarmnummers dierenleed: 1-1-4  

Niet urgente meldingen: 
• Politie: 0900-8844 (24 uur p.d. bereikbaar) 

• Brandweer: 0900-0904 (24 uur p.d. bereikbaar) of 050- 312 3040 

• Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 

• Zelfmoordpreventie: 0800- 0113 (24 uur p.d. bereikbaar) 

• Dierenambulance Noord-Groningen: 06-2224 4055 

Gemeentehuizen 
Als u iets in het gemeentehuis moet regelen dan kunt u bij de gemeentehuizen in Uithuizen en Winsum 
online of telefonisch een afspraak maken. Sommige zaken kunt u online aanvragen, zoals uittreksels 
of verklaringen. 
Gemeente Het Hogeland: Telefoonnr. 088-345 8888; Whatsapp 06-1145 0530  (maandag t/m vrijdag 
9:00-17:00 uur) 

Openingstijden gemeentehuis Winsum, Hoofdstraat W 70 
• maandag, dinsdag en donderdag  8:30-16:30 uur 

• woensdag     8:30-16:30 uur en van 17:30-20:00 uur 

• vrijdag     8:30-12:30 uur 

Afvalkalender gft, extra gft, restafval en oud papier voor Zoutkamp  
Mei 2023 
maandag 22 mei gft-afval 
zaterdag 27 mei restafval 
dinsdag 30 mei extra gft-afval 

Juni 2023 
maandag 5 juni gft-afval 
maandag 12 juni restafval 
dinsdag 13 juni extra gft-afval 
maandag 19 juni gft-afval 
maandag 26 juni restafval 
dinsdag 27 juni extra gft-afval 

Juli 2023 
maandag 3 juli gft-afval 
maandag 10 juli restafval 
dinsdag 11 juli extra gft-afval 
maandag 17 juli gft-afval 
maandag 24 juli restafval 
dinsdag 25 juli extra gft-afval 
maandag 31 juli gft-afval 

vrijdag 26 mei oud papier vrijdag 30 juni oud papier vrijdag 28 juli oud papier 

 

Als u gebruik wilt maken van de extra ophaalronde voor het gft-afval dan moet u dit melden 

via https://hethogeland.nl/afval/extra-ophaalronde-gft-afval 

De volledige afvalkalender staat op de website van gemeente Het Hogeland  

https://hethogeland.nl/afval/afvalkalender  

Milieustraten 
Hier kunt u onder andere grofvuil en snoeihout naartoe brengen. Dat mag 4x per jaar gratis. Per keer 
mag u maximaal een volle kofferbak of een volle kleine aanhanger brengen. Heeft u meer grofvuil? Of 
komt u vaker dan 4x per jaar? Dan moet u betalen. Hoeveel dat kost per afvalsoort vindt u op de 
website van de gemeente Het Hogeland. 

Usquert, Westerhornseweg 22 
Kijk voor de openingstijden op de website van de milieustraat Usquert 

Groningen, Duinkerkenstraat 99 
Kijk voor de openingstijden op de website van de milieustraat Groningen 

Brengpunten Klein Chemisch Afval (KCA) 
KCA-brengpunt Leens 
Op de parkeerplaats op de hoek van De Nije Nering en R. Ritzemastraat. Elke 4e woensdag van de 
maand staat hier een KCA-kar van 13.30 uur tot 16.00 uur. 
KCA-brengpunt Winsum 
Op de hoek van parkeerplaats Obergon en Binnensingel. Elke 3e woensdag van de maand staat hier 
een KCA-kar van 13.30 uur tot 16.00 uur. 



 

 
 


